Aydınlarımıza destek yağıyor 
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Federal Çalışma 
Dairesi Başkanı 
Franke'nin lokavtla sokağa atılan işçilere işsizlik yardımı yapılmaması yönündeki kararı geçtiğimiz haftalarda bütün i! Federal 
Almanya'da geniş protestolara yol açtı. İşçiler düzenledikleri mitinglerde lokavtlara ve yasa ihlallerine karşı 


dünyadan 


iş ve adalet 
Sosyal 
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NUMMER: 34 


15 GÜNLÜK GAZETE 
Adres: Donau Str.1 
1000 Berlin 44 
Tel.: 030/624 60 92 


grevlerindeki dört tutuklu öldü 


Kenan Evren, 28 Mayıs tarihinde 
“Bunlar açlık grevine gidiyorlar, hangisi ölüyor. Bir İnsan 15 gün aç kaldı mı ölür, bunlar bir ay grev yapıyorlar yine ölmüyorlar. Demek ki bir yerden yiyorlar” şeklinde konuşmuştu. 
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GEW Başkan Yardımcısı 
JAlbrecht Türkiye f £ izlenimlerini anlattı ar a wd 

Sayfa 5'de | 


12 Eylül'den bu yana Türkiye'de hiçbir şey “vatan hainleri”nin sayısından daha hızlı artmadı. Ne ihracat, ne milli gelir, ne fiyatlar, ne evsizlik, ne işsizlik... Kenan Evren 28 Mayıs günü Manisa'da yaptığı konuşmada, genel af ilan edilmesini, işkencelerin durdurulmasını ve temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasını isteyen Türkiye'nin en seçkin 1256 bilim adamını, sanatçıyı yazarı ve hukukçuyu da “vatan hainleri” listesine ekledi. 

Yarım milyondan fazla işçiyi çatısı altında toplamış olan DİSK'in her düzeydeki yöneticileri “vatan haini”... 
Yüzbini aşkın öğretmeni temsil eden TÖB-DER'inkiler de öyle... Barış Derneği yöneticileri ve üyeleri de.. Sol partilerin yönetici ve üyeleri haydi haydi “vatan haini”... Yurtdışına çıkmak zorunda bırakılmış olan sendikacılar ve aydınlar zaten “baş hain”... Halktan milyonlarca oy almış ama şimdi kapatılmış AP'nin ve CHP'nin yöneticileri de öyle... Anayasa'ya “hayır” oyu verenler öyle... Şimdi, milyonların gönlünü kazanmış Aziz Nesin, Yaşar Kemal gibi yazarlarımız, Müjdat Gezen, Genco Erkal, Oğuz Aral, Turhan Selçuk, Fatma Girik, Türkan Şoray, Tarık Akan, Kadir Inanır gibi sanatçılarımız da “vatan haini” oldular. 

Eğer bir ülkede “vatan haini” ilan edilenlerin sayısı pahalılıkla, açlıkla ve işsizlikle yarışıyorsa, bu durum o ülkedeki rejimin ve bu rejimin başına çöreklenmiş olanların ne kadar azgınlaştığından, ama aynı zamanda da ne kadar zayıfladığından ve yalnızlaştığından başka birşeyi göstermez. 


Vatan hainliği 


Ahmet KARDAM 


Türkiye halkı ve onun istemlerini dile getiren aydınlar bu mücadelelerinde yalnız değiller. Batı Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünya-Ca tanınmış 2 binden fazla sanatçı, yazar, bilim adamı ve politikacı “Aydınlar Bildirisi"ni desteklediklerini açıkladilar ve bu bildiriyi imzalamış olanlar hakkında açılmış bulunan sıkıyönetim soruşturmasının derhal durdurulmasını istediler. “Vatan hainliği” suçlamaları ve artan baskılar parlamenter kılıklı bu diktatörlük rejimini her adımında, hem içte hem dışta daha da yalnızlaştırıyor. 

Ama ne kadar zayıflarsa zayıflasın ve ne kadar yalnızlaşırsa yalnızlaşsın, bu rejimin başındaki zorbaların kendi nzalarıyla çekilip gideceklerini sanmaktan daha büyük bir yanılgı olamaz. 12 
Eylül'den bu yana geçen 3 yıl ve 8 
ay bunu yeterince ispatlamadı mı? Işte o nedenle Kenan Evren'in “vatan haini” ilan ettiği demokrasi güçleri seslerini birleştirmedikçe ve birlikte daha kararlı bir mücadeleye girmedikçe Türkiye'de demokratik bir rejimin kurulabilmesi mümkün değildir 

Yurtdışındaki Türkiyeli aydınlar olarak, emekçiler olarak biz de sesimizi daha çok yükseltmeliyiz. Türkiye'deki demokrasi güçleri yurtdışındaki Türk ve Kürt emekçilerinin ve aydınlarının dayanışmasını daha sıcak ve daha yakın 


duyabilmeli, yalnız olmadıklarını görebilmelidirler. 

“Bunlar düşmanlarımızla, Ermeni teröristleriyle ( işbirliği yapıyorlar; maksatları Türkiye'yi yıkmaktır; bunlar haindir” gibi yaygaralara gelince... 
Gericiliğin 12 Eylül'den beri kopardığı bu gürültüye pabuç bırakmak, böyle bir diktatörlüğe teslim olma onursuzluğundan başka birşey getirmez insana. 
Insanın kendi yurdunda iş, ekmek ve özgürlük istemesi mi “vatan hainliği"- dir, yoksa bütün halkların en doğal hakkı olan şeyleri isteyen herkesi “iç düşman” ilan edip hapishanelere doldurmak mı? Hem de bunu ülkemizi kendi karanlık amaçları için bir Maşa gibi kullanmaktan başka birşey düşünmeyen Amerikan yönetimiyle işbirliği içinde yapmak mı? 

Büyük şair Nazım ne güzel söylemiş: 


Bursada havlucu Recebe, 

Karabük fabrikasında tesviyeci 
Hasana düşman, 

fakir köylü Hatçe kadına, 

ırgat Süleymana düşman, 

sana düşman, bana düşman, 

düşünen insana düşman, 

vatan ki bu insanların evidir, 

sevgilim, onlar vatana düşman... 


Kendi halkını ve halkın yetiştirdiği en seçkin bilim adamlarmı, yazarları ve sanatçıları “vatan haini” ilan edecek kadar kendi ulusuna düşman kesilmiş bu kara rejime karşı sesimizi yükseltmekten daha büyük bir onur ve daha büyük bir yurtseverlik olabilir mi? 


Franke'nin yasa dışı kararını bozması üzerine 
1G-Metall 
Sendikası lokavla uğrayan işçileri paralarını almak üzere 
Arbeitsamt'ların 
(Çalışma 
Kurumları'nın) 
kapısına dayanmaya çağırdı. 
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SİLAH-ROKET DEĞİL 
YERİ.MESLEK EĞİT 


Gençler $ bin Mark için mücadeleyi sürdürmeye kararlılar 


“15 bin Mark gene çok, gene çok 


Sayfa 5'de o 


OPEL işçileriyle röportajlar 
Mehmet Ünal ve M. Dörtyol 
Sayfa 12-13'de 


It ürür kervan yürür 


Ümit Köseoğlu 
Sayfa 6'da 
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SU BİZİM 


kimi bâkar! 


Evren-Özal rejimine yağ çekmekte birbirleriyle yarış içinde olan gazetelerin bile en fazla yakındıkları konu hayat pahalılığı ve yoksulluk iken, Türkiye'nin bereketini kurutarak kendi keselerini bereketlendiren küçük bir azınlık Istanbul'da Sheraton Oteli'nde, her ay adına “Bereket sofrası” denilen oldukça bereketli bir'sofrada biraraya geliyorlar. Bu bereketli sofralarda biraraya gelmenin amaci, “Türk yemekleri geleneğini yaşatmak”, “Türk mutfağına hakettiği yeri kazandırmak” olarak açıklanıyor. Büyük para babalarından ve “yüksek sosyete”- den kişilerin çeşmibaşı olarak yer aldıklan, böylesi bereket sofraları kurulabilen Türkiye'de, ayda 16 bin lira asgari Ücret ve ayda ortalama 24 bin lira olan işçi ücretiyle geçinmek zorunda olan milyonlarcda işçi ve emekçi, geleneksel Türk yemekleri şöyle dursun, soğan ekmeğin tadını bile unutmak üzere. 


Istanbullu kadınların kaçta kaçı orospu? 


Anavatan Partisi Aydın Milletvekili Nabi Sabuncuoğlu, bundan bir süre önce Bütçe Plan komisyonunda hayat pahalılığına değinen, pahalılığın ve enflasyonun önüne geçilmesini isteyen bir konuşma yaptı. Aydın Milletvekili Nabi Sabuncuoğlu durumun ne kadar yürekler acısı, ne kadar vahim ve ciddi olduğunu anlatabilmek için, Istanbul polis kayıtlarına dayanarak, “Son dört yılda Istanbul'da orospu sayısı 40 binden 350 bine çıktı, Ahlak düşkünlüğünün nedeni kötü hayat şartlardır” dedi. Nabi Sabuneuoğlu'nun bu konuşması basına yansıyınca, ortalık birbirine girdi, kızılca kıyamet koptu. Istanbullu hanımların kaçta kaçının “orospu” olduğu, rakamların abartılıp abartılmadığı tartışması bir yandan sürerken, milletvekilinin “orospu” değil, “hayat kadını” dediği açıklandı. Sabuncuoğlu'nun suçu gerçekleri dile getirirken yeni moda ince deyimler kullanmak yerine kaba bir kelime seçmiş olmasıydı. Ancak, “hayat kadını” demekle gerçekler değişmiyordu. Türkiye'de günden güne artan ve görülmemiş boyutlara ulaşan hayat pahalılığı ve yoksullaşma ve açlık karşısında Brecht'in ünlü “Önce ekmek gelir sonra ahlak” di- 


zesini unutmaya imkan var mı? 


Sütyenden sonra türban tartışması 


Şu günlerde Türkiye'de gazetelerin birinci sayfalarını boydan boya kaplayan en önemli konular biranın alkollü içki sayı- 


takmamaları, bir de mi tarh; "y 
P o 


DPT Müsteşarı 
Yusuf Özal: “Ben sıradan biri değilim” 


Eyvaaah, bunl 


Türkiye'nin başına bir “Özal” yetmedi, Özal'lar sav soğ; kardeş, amcaoğlu, yeğen, aile şirketi gibi Tū Başbakan Türgut Özal'ın kardeşi Yusuf Teşkilan Müsteşarlığına atamasından sonra, anms Öz verdiği demeçte, “Yusuf Turgut'tan 12 yaş küçük ama! 


G Kadikoy Belediye Başkanı Osman Hig-PĞrubu adına verilen öner 
Ikinci oturumda açıklama 


TAŞI KAN Tunt Oralı kius Zeynep 
Özel. Kadıköy Belediye Başkanlığı'nca Ka-Kiho Sarayı'na müdür veya danış 


pai Des 


yaklaşırken, Türkiye'de halk na çocuğluna yeni birşeyler bdirebilmepeşinde. Ama fiyatörülmemiş yüksekliği karşı- 


ki, bir ayakkabı pençesi yap- bile dar pğlirlinin, emekçinin aşıyor. İzmir esnafi soruna 
Imuş. Ayakkabı tamircileri taksitiğ pençe yapıyor. Lastik pençeleg 1 liraya İki taksinte, kösele pençeler ise 1$00 liraya üç taksitte yapılıyor. 


en akıllılar en küçüğüm Yusuf'tur” dedi. Bu arada Başbakan'ın kızı Zeynep de Kadıköy Belediyesi'ne Kültür Sarayı Müdürü ve kültür danışmanı olarak aranınca, SODEP'li Belediye Meclis üyeleri galeyana gelip, bu yere atanmak için, Zeynep'in, Başbakan kızı olmanın dışında hangi özelliklere sahip olduğunu sordular. 


üye, tükürdüklerini yaladılar ve ilk 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


B 


Bu sözler nerede, ne zaman söylendi? 


“Ancak, bu gibi hallerin ikna, İman ve ilahi hidayetle nefsani de olsa kesbi kifayel edildiği, vâki hadisat arasında müşahede edilebilir... Ve fakat verilen izahatın bendenizi tatmin etmediğinden ve mevzua İntizar ettiğimiz serahat ve İstikamet vermediğinden nacizane olarak maksada uy- gün mütalaalarımı huzurunuzda arz-ı ifa- de etmekte zaruret görmekteyim...” 

Çoğumuzun anlayamadığı bu sözler, Osmanlı Meclis-i Mebusan'larından birinde mebus bilmem ne efendi tarafından değil, Nisan 1984 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Diyarbakır ANAP milletvekili Mahmut Altunakar tarafından söylenmiştir. 


Abanın altından sopayı görünce... 


Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, 10 Mayıs'ta Anayasa'ya aykırı bulduğu “Bölge Valileri” kararnamesini 13 gün sonra yaptığı toplantıda Anayasa'ya uygun buldu. Bilindiği gibi, Türkiye'yi birkaç idari bölgeye ayırarak her bölgeye, tüm yetkileri elinde bulunduran bir bölge valisi atanmasını öngören Bölge Valileri Kararnamesi Cunta tarafından çıkarılmış, daha sonra başka bazı kararnamelerle birlikte yeni kurulan Meclis'e devredilmişti, Faşist denetimi sürdürmeyi amaçlayan bu kararname, Cunta'nın kendi yaptığı Anayasa'ya bile aykırı olduğundan ve bu aykırılık pek açık ortada bulunduğundan, görüşü sorulan 17 üyeli Meclis Anayasa Komisyonu, 
10 Mayıs'ta yaptığı toplantıda olumsuz görüşünü belirtmişti. Ancak bu kararın hemen 
ardından, Cunta başı Evren abasının altından sopayı gösteriverdi ve Komisyon üyelerini hizaya getirdi. Komisyon'un Halkçı Partili beş üyesinin dördü ilk kararlarında diretip muhalefet şerhi koydularsa da, geri kalan 9 ANAP'lı, 3 MDP’ ve 1 HP'li kararlarından 13 gün sonra bir daha toplanıp, Anayasa'ya aykırı buldukları kararnamenin Anayasa'ya uygunluğu konusunda fetva 


Goethe 
Türk müydü? 


Federal Almanya'da yükselen yabancı 


düşmanı Cunta min sadık adami 
K başkanı Prof. Doğramacı, bugünler- 


de ortalıkta farklı rüzgârların esmeye başladığın! görünce yarım tornistan yaptı. Bu güne kadar üniversitelerdeki başörtülü kız öğrencilerin amansız düşmanı olan Doğramacı, ANAP grubunda ağırlıkta olan eğilimi görünce, “Üniversitelerde başörtüsünün modern biçimi olan türban takılabilir. Böylece hanım öğrencilerimiz hem başlarını örtmüş hem de modaya uymuş olurlar” diye fetva verdi. Başa dolanarak bağlanan ve aslında eski bir Arap-Osmanlı erkek başlığı olan türbanın modem olup olmadığı tartışması bir yana, Allah'ı peygamberi bile üç kağıda getirmeye kalkışan Doğramacı bakalım bu tutumuyla hem Isa'ya, hem Musa'ya, yani hem “Atatürkçü” Cunta'ya hem de ANAP'ın MSP kanadına yaranabilecek mi? 


Dikkat, bagajı Azrai'le Günün! 


alan vatandaşlarımız, arabayı ağzına kadar eşya ile yüklüyor. On, oniki nüfusu tek bir minibüse sığdırıyor. Sonunda da görünür kaza başa geldiğinde acı acı yakınıyor. Otobanlarda Türkiyelilerin kaza nedenlerinden birincisi çok uzun süre araba kullanmaktan doğan yorgunluk ve dalgınlık ise, ikincisi fazla yükleme. 


Yatak odasına bile giren düşmanlık 


Egemen güçlerce kışkırtılan ve Neo-Nazi grupcukların vurucu gücü olarak kullandıkları yabancı düşmanlığı ve yabancı aleyhtarı sloganlar artık yatak odalarına kadar pervasızca giriyor. 1$ yıldan beri Federal Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Ezrail Özkonyalı ile Alman eşi bir gün evlerine döndüklerinde yatak odalarının duvarında Türken Raus (Türklerdişan ) yazısıyla karşılaştılar. Eve girenler eşyaları ve evi de tahrip etmiş, 20 bin markın üzerinde bir zarara neden olmuşlardı. Saldırganlar camlara, aynalara, duvarlara gamalı Nazi haçını çizmeyi de ihmal etmemişlerdi. Şimdi, çiftin Alman komşuları, olanlardan duydukları üzüntü ve utancı genç çift için bir yardım kampanyası açarak hafifletmeye çalışıyorlar. 


Fotoğraftaki kaza, izin ve dönüş yollarında vatandaşlarımızın başına gelen bu türden kazaların ne ilki ne de sonuncusu... Yükler, eşyalar yollara saçılmış; ölen yok ama iki yaralı hastaneye kaldırı! 
miş durumda; otoban tıkanmış; polise laf anlatmak gerek. Bir sürü acı, tatsızlık, sıkıntı... Kazanın nedeni ise fazla yükleme. Izin mevsiminde veya geri dönüş yolunda sırf bu iş için eski bir minibüs 


Günlük gazetelerin birinci sayfalarının baş haberi, pahalılık ve fiyat artışları olmaya devam ediyor. Manavlar bir yana, pazarlarda bile fileler boş kalırken son 6 
ayın pahalılık şampiyonunun soğan oldu-Eu açıklandı. 1983 yılının Aralık ayında, kilosu 55 lira olan soğanın fiyatı Mayıs ayında 194 liraya çıktı, Böylece beş aylık arlış oranı yüzde 253'ü buldu. Pahalılık şampiyonasında soğanı, 52 liradan 107 lìraya yükselen patates, onu da domates izliyor. Dört kişilik bir aile sadece soğan ekmek yese, bir öğünde bir kilo soğan iki ekmek hesabıyla 300 lira harcamış olacak Aylık 16 bin liralık asgari ücretin 9 


“Türken raus” suç! Ya Deutsche raus? 


Federal Yüksek Mahkeme'nin “Türken raus” (Türkler dışarı veya Türkler defolun) yazısının suç teşkil etmeyeceğine dair kararının Federal Alman ilerici kamuoyunda büyük eleştirilere neden olmasından sonra, kimi yabancı dostu kuruluşlar ve kişiler bazı bölgelerde bir kampanya başlattılar. Federal Almanya kentlerinin duvarlarına “Almanlar dışarı” (Deutsche raus) yazıları yazanlar, bu sloganın suç olup olmadığını soruyor ve konuyu yeniden gündeme getirerek bir karar düzeltmesi sağlamayı amaçlıyorlar. 


Bu koşullarda, kim, nasıl “entegre” olacak? 


dönüş konusundaki görüşleri de farklılıklar gösteriyor. Yüzde 63 
gibi büyük bir oran henüz bu konuda kesin bir karara Sahip olmadığını bildirirken, yüzde 18'i Federal Almanya'da kalmak, yüzde 19'u da Türkiye'ye dönmek istiyor. Bu konudaki çeşitli görüşlere karşılık, gençlerin yüzde 74'ü Almanya'ya gelmiş ve burada yetişmiş olduklarına pişman değiller. 


16-19 yaşları arasındaki 400 Türkiyeli genç üzerinde örnekleme yöntemiyle yapılan bir bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, yabancı gençlerden yarısının Alman gençleri veya genel olarak bin lirası bir tek öğün soğan ekmek kar. Almanlarla ilişkileri yok. Konuya ilişkin soruya gençler, “Onlann şılığında giderse, varın gerisini siz hesap bizimle alışverişleri yok. Bizimle ilişki kurmak istemiyorlar” edin. cevabını veriyorlar. Yine aynı 400 Türkiyeli gencin Türkiye'ye 


ede: 

düşmanlığına re iake çeşiti yinin lerle geliştiriliyor. Bemt Engelmann adlı Alman rı, yayınladığı “Sen Alman mısın? Ülkemizdeki yabancıların tarihi” adlı kitabında Romalı lejiyonerlerden başlayarak günümüze kadar Alman toprakları üzerinden geçen yabancıları konu ediniyor ve tarihsel belgelerle “Almanya her zaman bir göç ülkesi olmuştur” fikrini ispatlıyor. Yazara göre büyük Alman yaza- ni Goethe'nin soyu da 1305 yılında Wüttemberg'de esir edilen bir Türk'e dayanmakta. Yine kitaba göre 1686'da Münih'e pek çok Osmanlı savaş esiri getirilmiş ve bunların büyük bölümü Almanya'da evlenerek çoluk çocuk sahibi olmuşlar. 
“Hepimizin soyunda Türk kanı bulunabilir” diyor yazar. 


Alman vatandaşlığına geçenler artıyor 


Iki yıl önce sadece 580 olan Alman vatandaşlığına geçen Türk uyruklu sayisi- nın 1984 başında 10 bini aştığı bildiriliyor. Son dönemde geri dönüş sorununun ciddi biçimde gündeme gelmesi, yabancı düşmanlığının artması ve işsizlik tehdidi, bir kısım Türkiyeliyi kesin dönüş tercihi- ne vöneltirken, koşulları yerine getiren bir kısım Türk uyruklular da Alman vatandaşliğı için başvuruda bulunuyorlar. Alman resmi daireleri, Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısındaki artışın, başvuruda bulunanların sayısında da daha yüksek oranlarda görüldüğünü bildiriyorlar. Bu sayı- nın artmasında, Türk vatandaşlığını koruyarak başka ülke vatandaşlığına geçmeye hak tanıyan “çifte vatandaşlık” yasasının yürürlüğe girmesinin de payı büyük. 


Geri dönüş için 50 bin başvuru 


Federal Çalışma Bakanlığı'ndan yapilan açıklamaya göre dönüş priminden yararlanmak üzere Haziran başına kadar 50 bin yabancı işçi başvuruda bulundu. Bunların 
40 binini Türkiyeliler oluşturuyor. Bu başvurulardan kaçta kaçının kabul edilerek kesinleştiği ise henüz açıklanmadı. 


Istanbul ve Erzincan cezaevlerinde açlık grevi ya 


Açlık grevlerindeki 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


© Açlık grevindeki politik tutukluların yakınları Cumhurbaşkanlığı Köşkü önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde ve Istanbul cezaevleri çevresinde protesto gösterileri düzenleyerek bildiri dağıt- 


tılar 


© Açlık grevindeki politik tutuklulardan #'ünün yaşamını yitirmeleri üzerine, Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı olayın duyulmasını önlemek için sansür koydu. Ancak tutuklu yakınlarının yaptıkları protesto gösterileri ve konuyu yabancı basına duyurmaları üzerine, Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ve Başbakan Özal resmi açıklama- 


yı yapmaya mecbur kaldılar 


Istanbul Sağmalcılar ve Metris cezaevlerinde 11 Nisan tarihinden bu yana açlik grevini sürdüren 18 politik tutukludan 4'ü yaşamını yitirdi, Istanbul Haydarpaşa Askeri Hastahanesi'nde yaşamını yitiren politik tutukluların adları Abdullah Meral, Fatih Öktümüş, Sermet Parkın ve Haydar Başbağ, Apnca, açlık grevindeki 18 
politik tutukluya, 18 Haziran tarihinden itibaren Sağmalcılar, Metris ve Erzincan cezaevlerinde çok sayıda kişi katıldı ve açlık grevlerindeki politik tutukluların sayisi 500'ü aştı, 

Bilindiği gibi, Kenan Evren 28 Mayıs tarihinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaptığı konuşmada, açlık grevindeki politik tutuklulara çamur atmaya kalkmış, 


bunların açlık grevi yapmadıkları, devamlı birşeyler yedikleri yalanını uydurmuş ve aynen şunlan söylemişti: 

“Bunlar açlık grevine gidiyorlar, hangisi ölüyor? Bir insan 15 gün aç kaldı mı ölür. Bunlar bir ay grev yapıyorlar, yine ölmüyorlar. Demek ki bir yerden yiyorlar. Maksatları grev yapıp af çıkartılması” m sağlamak. Bizim milletimiz hoşgörü sahibi ve affedici. Başka bir millet olsa, bunları paramparça ederdi.” 

Öte yandan, çeşitli ajansların haberine göre, açlık grevini sürdüren 10-12 dolayın- daki politik tutuklu da komaya girdi. Komaya giren ve hastahaneye kaldırılanlar- dan adları bilinenler Dursun Karataş, Aysel Zehir, Tayfun Özkök, Zeynel Polat ve Halil Çaylı. * 


Tutuklu yakınlarının protesto gösterileri 


Açlık grevinde olan politik tutukluların anneleri ve yakınlar Türkiye Büyük Millet Meçlisi (TBMM) içinde ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü önünde protesto gösterisi düzenlediler. Açlık grevindeki politik tutukluların anne ve yakınlarından 40-50 kişilik bir grup, 19 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü önüne geldiler, Bir saat süren protesto gösterisinde, tutuklu yakınları cezaevlerindeki uygulamalar protesto ederek, açlık grevini sürdüren çok sayıda politik tutuklunun durumunun ağır olduğunu Ve her an ölen 4 kişiye yenilerinin eklenebileceğini söylediler. 

„ Cumhurbaşkanlığı Köşkü önünde gösterinin baslamasından kısa bir süre sonra. 


(28 Mayıs 1984 
Manisa konuşmasında 


düler. Meclis'ten dönen gru; 
de akşamın altısına kadar 


lu yakınlarının sivil polis ta nip götürüldüğü sapılıyor. 


içinde bir protesto gösterisi ve Meclis Başkanvekili Yıldığın 


Meclis Başkanvekili Yıldır 
Türk basını yerine yabancı nyla ilişki kurmalarından ötürü ların annelerini eleştirmeye kalkınca, annelerden birisi, “Sansür uygulandığı için Türk basını İle temasa geçmenin bir yaran yok” yanıtını verdi, 

Öte yandan, açlık grevindeki politik tutukluların anneleri ve yakınları Sultanahmet ve Sağmalcılar cezaevleri çevresinde gösteri yaparak bildiri dağıttılar ve ardından da, Taksim alanına bir siyah çelenk bıraktılar. Politik tutukluların yakınları bu tür eylemleri sürdüreceklerini söylediler 


Uluslararası Af Örgütü, Başbakan Turgut Özal'a, Istanbul Sıkıyönetim Komu- 


lerini belirterek, bu uygulamalara son verilmesini istedi. 

Aynca, Uluslarası Af Örgütü Genel Sekreteri'nin imzasını taşıyan ilgili mesajda, 19 Mayıs 1984 tarihinde tutukevlerinde açlık grevini sürdüren politik tutuklu yakınlarından 1”'sinin gözaltına alınması kınandı ve bunların hemen sahverilmeleri istendi. 

Öte yandan, açlık grevindeki politik 


an politik tutukluların sayısı 500'ü geçti 


lört tutuklu öldü 


tutuklulardan #'ünün yaşamını yitirmelerinden sonra, Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı olayın duyulmasını önlemek için sansür koydu. Ancak, tutuklu yakınlarının yaptıkları protesto gösterileri ve konuyu yabancı basına duyurmalan üzerine, Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ve Başbakan Turgut Özal resmi açıklama yapmaya ve olayı kamu-Oyuna duyurmaya mecbur kaldılar. 
Turgut Özal, yaptığı basın toplantısın- da aynen Evren'in Alaşehir'de yaptığı konuşmayı yineleyerek, “açlık grevi ya- 


sin diyorlar,” şeklinde konuştu ve “Tire 


kiye'de siyasi suçlu yoktur” dedi. 
Açlık indeki politik tutuklu yakınları ise, ve Evren'in yaptığı konuş- 


maları yalanlayarak, yakınlarının neden açlık grevi yaptıklarını ve ne istediklerini yabancı basın mensuplarına açıkladilar. Tutuklu yakınları yaptıkları açıklamada, politik tutukluların “cezmevle- 


si” gibi somut ve yasal isteklerin yerine getirilmesi için açlık grevine gittikleri- ni belirttiler. 


oes s A ER mz mt mz eni Yorum iz 


Biradan nereye? 


BİRA deyip geçmeyin. Bir bardak birada ne fırtınalar oluyor, nice siyasal gerçek su yüzüne çıkıyor! Kız öğrencilerin 19 Mayıs gösterilerinde- ki paçah donları, turistlerin sütyenleri ile başlayan tartışmalar, Ankara» da ki Hitit anıtı savaşı ile sürdü, biranın alkollü içki sayılıp sayılmayaca» ğı “meydan muharebesi"yie doruğa ulaştı Kamuoyunun dikkatleri 


i 


birayla oyalanıyor 


i AMA sınıf pusulasini kullanmasın bilenler için, işçi snitinin bilimine ina- 


ana sorunlardan ustaca kaçırılıp bu “pek önemli” konulara çekiliyor, aç mideler, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmış yığınlar, sütyenle, 


Alpaslan 
Türkeş'i kaçırma girişimi 


© Kaçırma teşebbüsüyle il- 


gili olarak 1200 askeri personel tutuklandı 


Tutuklu bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, tedavi edilmekte olduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde bazı subaylar ve hastane personeli tarafından kaçırılma girişiminde bulunuldu. Istanbul'da faaliyet gösteren Ulusal Haber Ajansı UBA'nın 14 Haziran tarihli haberine göre, Alpaslan Türkeş'i kaçırma girişiminin ardından çok sayıda subay ve hastane görevlisi tutuklandı. BBC'nin Türkiye muhabiri David Barchard, “bir diplomatın kendisine, 1200 dolayında askeri personelin tutuklandığını söylediğini” belirtti. 

Öle yandan, Türkeş'i kaçırma girişimini haber haline getirip basına dağıtan Ulusal Haber Ajansi büro şefi Cengiz Yıldırım, Ajansın sahibi Müşerref Seçkin sıkıyönetim tarafından gözaltına alındılar, U 
Basın Ajansı'nın Genel Müdürü 
Rafi Özilhan da polis tarafından aranıyor. 

Öte yandan, BBC'nin diplomatik kaynaklara dayanarak yaplığı yorumda, bunun basit bir kaçırma olayından ibaret olamayacağı belirtilerek, “Alpaslan Türkeş'in şu ortamda kaçmak isteyeceğine kimse inanmıyor” denildi ve olayın gerisinde başka bir “komplo” olabilecegi söylendi. Yorumun sonunda, olayın gerçek yüzünün henüz aydınlığa çıkmadığı belirtildi. 


erinin başlar dan kısa bir süre sonra 


göstericilerin etrafını çok sayıda sivil polisin sardığı görüldü. Gösteriden bir saat sonra, tutuklu yakınları aralarından bir heyei seçerek TBMM'ne gönderdiler ve geri kalanlar Cumhurbaşkanlığı önünde beklemeyi sürdürdüler. Ancak, Meclis'e giden grup ve gazeteciler Cumhurbaşkanlığı Köşkü önüne döndüklerinde, burada 


gut Ozal'a, Istanbul Sıkıyönetim Kom tanlığı'na ve Londra'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne birer protesto mesajı göndererek, tutukevlerindeki uygulamalardan ve açlık grevindeki tutukluların durumların- dan endişe duyduklarını belirti. Af Örgütü, politik tutuklulara karşı kötü davranılmaya devam edildiğini, tutukluların avukatlarıyla ve yakınlarıyla görüştürülmedik- 


6 Kasım'dan bu yana 138 kişi idama mahkum oldu 


15 günde 37 idam kararı daha 


© 15 gün içinde, yeni açılan davalarda 47 kişinin idamla cezalandırılması istendi ve böylece, 
6 Kasım'dan bu yana idamı istenenlerin sayısı 565'e yükseldi 


Son 15 gün içinde değişik askeri mahkemelerde 37 kişi daha idam cezasına mahkum edildi. Böylece, 6 Kasım'dan bu yana idam cezasına mahkum edilenlerin sayısı 138'e yükseldi. Yine son 15 gün içinde yeni açılan davalarda 47 kişinin idamla cezalandırılması istendi. Böylece 
6 Kasım'dan bu yana açılan davalarda 
idam istemiyle yargılananların sayısı da 565'e yükseldi. 

Erzincan Sıkıyönetim Komutanlığı 1. 
Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan “Aybastı davası” sonuçlandı ve askeri mahkeme 27 kişiyi idam, 7 kişiyi de ömür boyu hapisle cezalandırdı. Askeri Mahkeme, 156 kişiyi ise 3 ile 24 yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırdı. 

Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan TKP/ML Güneydoğu 
Grubu davası sonuçlandı. Askeri mahkeme 10 kişiyi idam ve 2 kişiyi de ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ayrica, mahkeme 90 kişiyi 3 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
Numaralı Askeri Mahkemesi THKP/C Kurtuluş adlı örgüte üye oldukları ve çeşitli eylemlerde bulundukları gerekçesiyle Mustafa Bülent Uslu ve Güngör Yüksel'i önce ölüm cezasına çarptırdı ve sonra da bunu ömür boyu hapse çevirdi. Aynı davada, 11 kişiye da 3 yıl 4 ay ile 16 yıl Bay arasında hapis cezası verildi. 

Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 
2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde 


'THKP/C Devrinici Sol-S adlı yeni bir dava açıldı. 140 sanıklı davada, Askeri Savcı 47 kişinin idam ve geri kalanların da ağır hapisle cezalandırılmasını istedi. 

Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan 39 sanıklı TIP Amasya davasında Askeri Savcı, 24 kişinin 7 ile 15 yıl arasında ağır hapisle cezalandırılmasını istedi. 


isci sınıfının bilimine in. 


sinif pusulasını kullanmasını bilenler için, iş 'nanlar için, ilk bakışta hava cva görünen bu tartışmaların, çatışmaların 
1984 yazı Türkiye'sinde politik planda olup bitenleri anlamakta 
önemli bir anahtar değeri var. Yukarda saydığımız her biri bir gibi gelen tartışmaların tarafları, tümü parlamento içinde yuvalanmış ve özellikle de iktidar partisi ANAP içinde temsilcileri bulunan sermaye kesimleri ve bunların siyasal sözcüleri. Tek tek sayacak olursak, faşist MHP kadroları, MSP'nin en bağnaz, nurcu kesimleri, eski AP'nin daşlan beri 12 Eylül'e ve faşist modele yakınlık göstermiş kimi kadroları ve bağımsızlıklarını (!) görece korumaya çalışan kimi en büyük holdinglerin ve işbirlikçi oligarşinin tümünün en genel çıkarlarının temsilcisi ve uşakları olan, “teknokratlar”... iktidar partisi ANAP'da, bu kesimlerin dördü birden yer aldığından, bu çalışma orada en belirgin bir görünüm kazanıyor. Kavganın boyutları, ANAP içinde bile, gazetecilerin önünde küfürlü açık kavgalara veya kimi tekellerin gazetelere verdikleri ANAP içindeki MSP'lileri hedef alan “Atatürkçü” tam sayfa ilanlara kadar vanyor. Yani kol kırılıp yen içinde kalmıyor. Çatışmalar, tartışmalar gözler önünde oluyor, kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor. 


BU kavga neyin kavgası? Ve bu gelişmelerin bizi İlgilendiren yanı nedir? 
Nedeni aslında basit. Tümü de parlamento maskeli faşizmi yeğlemiş ve desteklemiş olan bu kanatlar, şimdi bu rejimin kurumlaşıp siyasal $ örgütlenmesini oluşturma aşamasında, bu oluşumun en ağır basan, en güçlü kanadı olma peşindeler. Yani kısaca, ANAP içindeki örgütlü MHP'lilerle MSP'liler, veya teknokratlar veya kimi eski AP'iler ve hatta, 
6 Kasım sözde seçimlerinde Cunta'nın has partisi MDP'ye oynamış 
olan şimdi ise çağdaşlık adına ANAP'ın dinci kanadına karşı çıkar görünen Yaşar Holding, vs gibi tekeller arasında bir “ehven-i şer (kötünün iyisi)” arama yanılgısına düşmemek gerek. Bugün çatışır gibi görünen bu sermaye kesimleri ve onların siyasal sözcülerinin tümü 12Eytül rejiminin ve onun faşizme dönüşmesinin baştan beri destekçileri oldular ve olmaya devam ediyorlar. Başka bir deyişle, faşizm ANAP'ta kendisine has sivil siyasal örgütünü oluşturmaya Çalışırken, ANAP içinde birbirine düşmüş kesimlerin hiç biri “temiz” deği hiç biri faşizm günahından arınmış değil. 

ÖTE yandan, unutmamamız gereken bir başka gerçek, son günlerde ciddi boyutlara varan sermaye içi kimi çatışmaların faşizmin çözülüşünü kendiliğinden getirmeyeceği. Çünkü, bu tepişen ve “en büyük kim” savaşı vermekte olan kanatlar, emekçi yığınlar, işçi sınıfı ve demokratik talepler karşısında hemen domuz topu oluveriyorlar. Çünkü onların tümünün de çıkarları faşizmde, diktada, otoriter bir rejimde. Bu tepişmeleri “çözülme” sayan her görüş ve eğilim, eylemsizlikle teslimiyetçilikle, kuyrukçulukla ve boş hayallere kapılma tehlikesiyle karşı karşı- 


ya. 

AMA turistlerin sutyeninden, kız öğrencilerin baş örtüsüne, Türk değil diye Hitit anıtının kaldırılması girişiminden, biranın alkollü sayılıp sayılmayacağına değin tüm bu tartışmaların önemsiz ol bizleri, yani Türkiye demokrasi güçlerini hiç ilgilendirmediğini ileri sürmek de bir başka yanlış. Faşizmin yerleşme, sivilleşme döneminin sancılarını çektiği şu sıralarda, yığınların giderek adım adım artan memnuniyetsizlikleri de hesaba katılırsa, bu iç kavgalar ve çatlaklar, faşizmin istikrarsızlığını artırmaya ve demokrasi güçlerinin önüne yeni olanaklar 

son derece yardımcı bir nitelik taşıyor. Kısaca, faşizm kendi kendine çözülmez. Ama onun henüz tam kurumlaşmamış olduğu, verleşmeye, siyasal yapılarını oluşturmaya çalıştığı şu sıralardaki zayıflık» ları, Türkiye demokrasi güçlerine son derece değerli olanaklar sunuyor. Iş'ki demokrasi güçleri yeterince birlikli ve kararlı olabilsinler. 


Dünya aydınları ne diyor? 


Türkiye'de ilk aşamada 1256 aydın tarafından imzalanmış olan “demokratik düzene ilişkin gözlem ve istemler” başlıklı metindeki değerlendirmelere katılıyor, bu bildiriyi imzalayanlar hakkında sıkıyönetim tarafından açılmış olan soruşturmayı ve aydınlar üzerindeki baskıları protesto ediyor, Türkiye'deki meslektaşlarımızla dayanışmamızı bildiriyoruz 


Evren'in “vatan hai bütün ülkelerden 


Kenan Evren'e ve Meclis Başkanı Necmettin Karaduman'a 15 Mayıs günü “Türkiye'de demokratik düzene ilişkin gözlem ve istemler” başlığını taşıyan bir bildirge sunan ve bu yüzden haklarında soruşturma açılmış bulunan 1256 Türkiyeli aydına Batı Avrupa ülkelerinden ve ABD'den dayanışma imzaları yağıyor. “Türkiyeli 1256 Aydınla Dayanışma Inisyatifi” 27 Haziran günü dünya basınına bir açıklama yaparak bugüne kadar 13 ülkeden dünyaca tanınmış 2 bini aşkın aydından dayanışma imzası geldiğini ve bu imzalara her gün yenilerinin eklendiğini bildirdi. Basına açıklanan 
2 bin imzadan bazılarını aşağıda sunuyoruz. 
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başkan yardımcısı), O. SCHILLY (Yeşiller milletvekili), K. VOIGT (SPD Dışişleri sözcüsü), H. SCHMALLSTİIEG (Hannover Belediye Başkanı) 


Belçika 


G. SPITAELS (Wallon bölgesi Sosyalist Partisi Başkanı), K. van MİERT (Flaman bölgesi Sosyalist Partisi Başkanı), E. GLINE (Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı), A. SPINELI (Avrupa Birliği Projesi hazırlayıcısı, Avrupa Parlamentosu üyesi), A. HINTERSCHEID (Avrupa Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri), L van GEYT (PCB-KPB Başkanı), P. VERMEYLEN (eski bakan), W. KUIPERS (Avrupa Parlamentosu Üyesi), R. DURY (Avrupa Parlamentosu üyesi) 


Ingiltere 


N. KINNOCK (işçi Partisi Başkanı), Lord F. BROCKWAY (Liberasyon örgütü Başkanı), D. STEL (Liberal Parti Başkanı), N. ATKINSON (işçi Partisi Yönetim Kurulu üyesi, milletvekili), G. ROBERTSON (işçi Partisi Ortadoğu sözcüsü, milletvekili), P. PLOUVIPZ (Sanatçılar Sendikası Genel Başkanı), K. ASHTON (Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri), A. MITCHELL (şair), Prof.E. HOBSBAWM, Prot. 
T. BOTTOMORE, Prof. R. MILIBAND, Ord. Prof. R. HILTON, Ord. Prof. R. 
SIMON, Prof, M. DESAI, M. EVANS (Ulaşım İşçileri Sendikası Genel Sekreteri), Dr. W. STEPHENSON (Öğretim Üyeleri Sendikası Başkanı), C. MULLIN (gazeteci) 


Yunanistan 


Avüsrurya eski Başbakanı 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


Kenan Evren ne diyor? 


En tehlikeli düşman, iç düşmandır. Yurt içinden ve dışından bazı çatlak sesler geliyor. Bunların kim olduğunu çok iyi bili- 


yoruz. Kendilerine “aydın” damgası vuran çevreler var. Biz çok aydın şüz. Onlar vatan hainliği yapmıştır. Ne yapayım ben böyle aydını? Son padişah da aydındı. Türkiye'yi düşmana teslim etti. (28 Mayıs 1984 Manisa konuşması) 


i” dediği aydınlarımıza lestek yağıyor 


F. GOMES U. LINDENBERG 
Portekiz eski Cumhurbaşkanı Şarkıcı 


a y 


Yunanistan 


M. TEODORAKIS (besteci ve milletvekili), Y. RITSOS (şair), A. SAMARAKIS (yazar), T. NASULIK (Yunanistan Yazarlar Birliği Başkanı), E. IBSILANTI (Yunanistan Tiyatrocular Sendikası Başkanı), A. TASOS (ressam), M. KATRAKIS (tiyatro yönetmeni), V. SILIAS (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Demokratik Dayanışma Komitesi Başkanı), M. STATOPOLUS (Atina Üniversitesi Rektörü) 


Avusturya 


Dr. B.Krelsky (Sosyalist Parti Onur Başkanı, eski Başbakan), P. JANKOWTSCH (Avusturya Sosyalist Partisi Dış İlişkiler Bürosu Sekreteri), L. RESETARITS (tiyatro sanatçısı), L. PRASSER (artist), D. MACHER (artist), P. STRAUSS (aktör) 


Fransa 

J. HUNTZINGER (Sosyalist Partisi Dış İlişkiler Sekreteri), M. DEBARGE (eski bakan), A. TREGOUET (Sosyalist Partisi Haberleşme Sekreteri), J.P. BACHY (Avrupa Parlamentosu milletvekili), E.P. ERNEST (ressam), R. TAVERMİER (Pen Klüp Fransa Başkanı), R. HAGEDORN (Prof. Fizikçi) 


Hollanda 


AG. van der SPEK (PSP Meclis Grubu Başkanı), E.K. WESSEL-TUINSTRA (0'66 Meclis Grup Başkanı), R.BECKERS (PPR Meclis Grup Başkanı), G. PETERSON (müzisyen), Prof. H. GRUYTERS, Prof. J.M. BREMER, Prof. J.H. CATE, G. 
KOUWENAAR (yazar), Len MUNNIK (karikatürist), L.S. MAY (yazar) 


Isveç 

P. WASTBERG (Dünya PEN Klüpleri Başkanı), S$. MARJANSIN (Belediye işçileri Sendikası Başkanı), T. von VEGESACK (isveç Pen Klübü Başkanı), E. RANSEMAR (isveç Yazarlar Merkezi Genel Başkanı), P. KOGESON (isveç Yazarlar Sendikası Genel Başkanı), P.CURMAN (redaktör ve şair), Dr. E. HOFSTEN (yazar), B. 
ANDERSSON (tiyatro ve fiim artisti), T. FRANZEN (VPK milletvekili), H. FRANCK (SDP milletvekili), L. BLOM (Avrupa Konseyi üyesi), S. KORPAS (Merkez Partisi milletvekili), H. CARS (Ticaret eski Bakanı), O. SODERQVIST (VPK milletvekili) 


Danimarka 


T. UVERSAGE (yazar), P. SEEBERG (yazar), V. HANSEN (Banş ve Güvenlik Için Eylem Birliği Komitesi Başkanı), C. HANSEN (hukukçu), K. CHRISTIANSEN (Danimarka Sendikalar Konfederasyonu Başkanı), A. JORGENSEN (eski Başbakan), L. BUDTZ (Avrupa Konseyi Başkan Yardımcısı), C. AMMUNDSEN (Kopenhag Belediye Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. E. BREDSDORFF 


Portekiz 


F. GOMES (eski Cumhurbaşkanı, mareşal), M.L. PINTASILGO (eski Başbakan). 
Prof. R.L. GOMES (Porto Üniversitesi Rektörü, Demokratik Cephe eski Cumhurbaşkan adayı), R.REGO (Sosyalist Parti milletvekili), C.OLIVEIRA (milletvekili), A. TABORDA (milletvekili), M.T. HROTA (şair), E. D'ANDRAE (şar), A.D'SOUSA (ressam), Prof. A. CASTRO, I. LOSA (yazar), J. RODRIGUES 


Norveç 
L ASEN (işçi Partisi milletvekili), O, PETERSEN (işçi Partisi milletveki), J. ANO irristiyan Halk Partisi mitetvekili), P.AAS (Hristiyan Halk Partisi miletvekili), T. KORITZINKY (Sosyalist Sol Partisi Genel Başkanı), A.M. HENRIKSEN (Sosyalist Sol Partisi milletvekii), S. JOHNSEN (işçi Partisi milletvekili), K. SANDEGREN (Norveç Işçi Sendikalar Konfederasyonu Uluslararası Bölüm Başkanı), J.I. NALSUND. 
(Demir ve Metal işçileri Sendikası Genel Sekreteri) 


ABD 
EL DOCTOROV (yazar), A. GINSBERG (şair), G. KINNELL, J. IRVING yazar), S. SONTAG (yazar), W. STYRON (yazar), J. BECKER (New York Üniversitesi), N. Chomsky (Massachusets instute of Technology) 


Yazar 


TKPMK'nin 
2. plenumu yapıldı 


Türkiye Komünist Partisi (TKP) 
MK'nin 5. Kongre'den sonra 2. Plenumu toplandı. TKP MK 11 Haziran 1984 tarihinde konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Plenum'da “Barış ve Demokrasi Güçlerinin Eylem Birliği ve TKP'nin Bu Konudaki Görevleri” konusuna özel bir yer verildiği belirtilerek, 


gı güçlerle ulusal demokratik bir diyalog kurmak için ber çabayı gösermeye karar aldı” denildi. 


TKP'nin açıklamasında, tüm savaş ve diktatörlük karşıtı güçlerin birliğini sağlamada sol güçlerin birliğinin belirleyici önem taşıdığı ve6 sol parti arasında güçlenen eylem birliğini daha da geliştirmede 
TKP'nin kararlı olduğu vurgulana- 


ki şoven baskılara son verileceği demokratik bir ortam için savaşımda hiçbir önkoşul öne sürmeksizin görüşmeye hazır olduğunu açıklar” denildi. 

Plenum'da rapor dışında 4 de karar tasarısı kabul edildi, 


M. TEODORAKIS 
Besteci ve milletvekili 


TKSP 
“Aydınlar 
Bildirisi”ni destekliyor 


Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP) bir açıklama yaparak, 
1256 aydının imzaladığı “Demokrasi Bildirisi”ni desteklediğini belirtti ve demokrasi güçlerini aydınların çağnsını desteklemeye çağırdı. 
TKSP Merkez Komitesi Organı 
“Riya Azadi"nin Haziran sayısında konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, aydınların “Demokrasi Bildirisi"nin halkın ezici çoğunluğunun istemlerini dile getirdiği belirtildi ve özetle şu görüşlere yer verildi: 

“1256 aydının anti-faşist nitelikli bildirisi, yurt içinde ve yurt dışında derin yankılar yarattı. Cunta, aydınlann bu yürekli çıkışından ürktüğü için, çağrıya yayın yasağı koydu, kitlekre ulaşmasını engellemeye çalıştı. Ancak Cunta'nın yasak ve tehditleri sökmedi, ve aydınların dilekçesi kitleler içinde yayıldı, derin etki yarattı. Cunta'nın şefi Evren, bu hareketi karalamak için her türlü çirkefliği yapıyor. Öte yandan sıkıyönetim mahkemeleri Cunta'nın emri üzerine hemen harekeje geçerek imzacılar hakkında soruşturma açtı. Aydınlann çağnsı halkın ezici çoğunluğunun İstemlerini dile getiriyor. Bu çağın yığınların sesinin bir yansımasıdır. Kitleler faşizm değil, demokrasi istiyor. Bu türden seslere güç katahm, onları yaygınlaştıralım. 


H. D. GMELIN 
SPD Parl. Grup Başk. Yard. 


6 örgütten 
aydınlara destek 


Federal Almanya'daki Türkiyeli işçilerin demokratik örgütleri Birlik Yolu, DIBAF, FIDEF, GER- 
ÇEK ADK, KKDK ve KOMKAR ortak bir açıklama yaparak aydınlann “Demokrasi Bildirisi”ni desteklediklerini belirttiler. Yapılan ortak açıklamada, aydınlar dilekçesi yürekli ve onurlu bir çıkış olarak nitelendirildi ve özetle şöyle denildi: 

“Aydınlarımızın, “demokrasi isyoruz” talepli yürekli ve onurlu çıkışları çağ dışı karanlığı parçalıyor. Tam bir dayanışma içerisinde bulunduğumuz aydınlarımızın bu çıkışını faşizme karşı savaşımda aydın sorumluluğun yanısıra, birlikte bareketin gücünü ve etkilerini de çok yalın bir biçimde somutluyor. Demokrasi güçleri arasındaki güç ve eylem birliğinin geliştirilmesinin, bu yolda atılan adımların daha da güçlendirilmesi görevimizin alım bir kez daha çiziyor.” 

Ayrıca, Birlik Yolu, DIBAF, FI- 
DEF, GERÇEK ADK, KKDK ve 
KOMKAR, Federal Almanya'daki 
Türkiyeli göçmen işçileri “aydınlar bildirisi”ni desteklemeye çağırdılar ve bu amaçla harekete geçtiler. Bu 
6 örgüt, Federal Almanya'daki 
Türkiye Büyükelçiliği'ne göndefilmek üzere ve “Aydınlar Bildirisi”ni desteklediğini belirten bir “posta kartı” bastırdılar. Posta kartında aynca, dilekçeye imza atanlara karşı açılan soruşturmalar protesto eğiliyor. 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 
GEW Başkan Yardımcısı J. Albrecht izlenimlerini gazetemize anlâ 


“Oğullarımız burada ölü bekliyor, bize yardım edi 


Eğitim ve Bilim işçileri Sendikası (GEW) yönetiminin oluşturduğu bir delegasyon, 9-12 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye giderek öğretmen Şakir Bilgin'in de dahil olduğu Dev-Sol davasının lik duruşmasını izledi. Bilindiği gibi Şakir Bilgin, Federal Almanya'da öğretmenlik yaptığı sırada hasta olan 


kızkardeşini ziyaret için Türkiye'ye gittiğinde tutuklanmıştı. Delegasyon, nca sözkonusu 140 kişilik davanın sanığı olup 11 Nisan'dan beri açlık grevin- 


ay- 


de bulunan tutukluları ziyaret için Haydarpaşa Askeri Hastahanesi'ne de gitti. Delegasyon şu kişilerden oluşuyordu: Joachim Albrecht (GEW Başkan Yardımcısı), Prof. Klaus Liebe Harkort (Bremen Üniversitesi), Johannes Kube (Rheinland Protestan Kilisesi), Axel Nagler (Avukat), Uli Fischer (Federal Meclis'teki Yeşiller Grubu üyesi) ve Rhelnhard Hocker (GEW Köln Başkanı). 

Türkiye Postası'nın delegasyon üyesi Joachim Albrecht'le yaptığı röportajı 


aşağıda okurlarımıza sunuyoruz: 


Türkiye Postası: Metris Askeri Cezaevi'nin “spor salonu” diye adlandırılan, aslında çok sanıklı davalar için özel olarak hazırlanmış salonda yapılan duruşmaya gözlemci olarak katıldınız. İzlenimleriniz neler? 
J. Albrecht: Delegasyonumuzun ziyareti için Istanbul'daki Federal Alman Konsolosluğu kanalıyla izin alınmıştı. Metris'- te askerler tarafından karşılanıp, bir albay olan cezaevi müdürüne götürüldük. 
Kendisine ziyaretimizin nedenlerini anlatarak, örgütümüz GEW üyesi olan Şakir Bilgin'in durumu hakkında bilgi istedik. Ellerindeki tek kanıt, Bilgin'in elyasını taşıyan bir kağıt. Onun da işkenceyle elde edilmiş bir kanıt olduğunu bi liyoruz. Cezaevi müdüründen, Bilgin'in en az 10 yıl hapse mahkum edileceğini öğrenince, kendisine, Federal Almanya'» da olduğu gibi Türkiye'de de bir sanığın mahkumiyetine karar verilene kadar suçsuz sayılması gerektiğini belirttik ve Bilgin'in adil bir mahkemece yargılanmasını umut ettiğimizi söyledik. 
Cezaevi müdürüyle görüşmemiz sırasında, sanıkların duruşma Yilonuna getirildiğini, ancak 140 sanıktan yalnız 63'ünün duruşmaya katılabildiğini öğrendik. 
Tutukluların bir bölümü açlık grevindeydi, 26'sı da cezaevi elbiselerini yırtık» ları için salona alınmıyorlardı. Salonda 150-200 kadar izleyici vardı. Sanıklar ise bizde fak youn vebitkinbirizlenim yaçoğu daha kimlik tesbiti sıra- 


Türkiye Postası: Tutuklu yakınlanyla görüşme olanağı bulabildiniz mi? 
J. Albrecht; Evet. Öğle tatilinde olanak bulabildik. Askerlerin yanımızda olmasina karşın tutuklu yakınları korkularını yenmesini bilip, bizden oğullarına yardımcı olmamızı istediler. Duruşmanın öğleden sonraki ikinci bölümünde avukatlar da işkencelerden sözederek, mahkemeden işkence konusunda soruşturma açmasını istediler, Tutuklu kadınlar- dan biri hakime, işkencede kırılan ve tedavi edilmediği için sakat kalan kolunu gösterdi. Daha sonra kendisiyle konuştuğumuz başka bir kadın, açlık grevi sonucunda ölen bir tutuklunun mezarı- na çiçek koymak istediği için tutuklandığını anlattı, Duruşmadan edindiğimiz genel izlenim, tutukluların veavukatları- nın işkencelerden sözetmesine, bizim varlığımız yüzünden izin verilmiş olmasıydı, 

Türkiye Postası: Açlık grevi yapan 

tutukluları ziyaretiniz nasıl oldu? 
J. Albrecht: Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ndeki tutuklularla görüşmemize izin verilmedi, 30 kişinin açlık grevi nedeniyle hastanede yattığını resmi kanallardan öğrendik, Bunlardan 18'iölüme pençeleşiyor. Daha Önce 60 kişi açlık grevi yüzünden hastaneye kaldırılmış, bunlardan ikisinin görme yeteneğini tamamiyle yil i, bazılarının da sakat kaldi- a Hastanenin Antado ko; 


GEW Başkan Yardımı 


Duruşma günü akşamı televizyonda ise izleyicileri yanıltmak için iki haber birbirine karıştırılarak verildi: Önce Dev-Sol mahkemesinin başladığı söylendi, hemen ardından silahlarıyla birlikte, tutuklanan Dev-Yol üyeleri göğterildi. 
Türkiye Postası; Sizce bu tür delegasyonların Türkiye'ye gitmesinin önemi nedir? 
J, Albrecht: Daha önce de belirttiğim bi, örneğin duruşmada bulunmam, mahkemenin gidişatını etkiledi, Ayrıca orada tutuklularla kısa bir bakışmanın, bir göz kırpmamızın bile onlara büyük cesaret verdiği kanısındayım. GEW olarak, 10 ay sürecek sözkonusu Dev-Sol mahkemesine yine delegasyonlar göndermeyi öngörüyoruz. Ayrıca Başbakan Kohl, diğer politikacılar ve Amnesty International'e başvurarak Şakir Bilgin'- in salıverilmesi için girişimlerde bulunacağız. Batı Avrupa kamuoyunu Türkiye'deki insan hakları konusunda aydınlatarak Türkiye hükümetine baskı yapmasını sağlamamız gerekiyor, Aydınlar Bildirisi, Türkiye'deki gerçek durumu yansıtan çok çarpıcı bir örnek. Geçtiğimiz günlerde GEW yönelimi, bildiriyi maddi olarak destekleme, basına verme, 


AYDIN ENGIN 


Tırmık EE 


NATO için “batmayan” 
bir. uçak gemisi 


Önce şu soruya cevap verin, on- dan sonra canınız çekerse yazıya devam edin, çekmezse sayfayı çevirin: 

Kıbrıs bağımsız bir ülkedir. Tıpki Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, Ingiltere, Küba, ABD, Macaristan, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, İsveç, Iran gibi bildiğimiz bir bağımsız ülke yani... Evet bu bağımsız ülkenin 
Enosis yoluyla Yunanistan'a, İlhak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması yönündeki girişimler, kışkırtmalar, planlar, proğramlar, kökü sonunda Amerikan emperyalizmine dayanan kepaze oyunlardır ve bir halkın, Kıbrıs halkının egemenlik haklarına net bir saygısızlık, açık bir saldırı anlamına gelmektedir... Kıbnsin kaderini yalnızca ve yalnızca Kıbrıs halkı, Türklerden ve Rumlar- dan oluşan Kıbrıs halkı tayin eder 
Ne ABD emperyalizminin, ne Yunanistan ve Türkiye egemen sınıfları- nın iflah olmaz şovenizminin, ne de onların adadaki uşaklarının Kıbrıs halkının geleceği üstüne oynamaya hakkı yoktur.. 


... 


Eveeeeet, yazıya devam etme- den külahınızı önünüze koyun ve cevap verin: Yukarıdaki yargıya, değerlerirmeye katılıyor musunuz, katıl» miyor musunuz? 

>Katılmıyorsanız canınız sağol» 
sun... filan diyecek değiliz. Desek desek “Allah akıl fikir versin, tez günde siyasi basiret ihsan eylesin” deriz Ama yazının burasında söylenmesi gereken daha basit ve kisa: 

— Çevirin sayfayı, boşverin bu sayı Tırmık, mırmik okumayı... 


Yok eğer bizimle mutabıksanız, yargımıza katılıyorsanız kulak verin Kıbrıs'ta “Ikili Enosis"e çeyrek var! Enosis, Kibns Yunanistan'a bağlamak, “ilhak” etmek isteyen 


cak bir uçak gemisine sahip olur 

Gene gürültüye gelmesin diye yineleyeceğiz: 

Eğer Ikili Enosis gerçekleşirse, 
Kıbns iki NATO ülkesi arasında bölüşülür ve NATO'nün (yani ABD'- nin) güdümünde bir ateş rampası- na dönüşür, 


Ve şu anda ağır hasta da olsa 
Kıbrıs Cumhuriyeti bir NATO ülkesi değildir. Kaynatılan cadı kazanlarının, aşırı milliyetçi Türk ve Rum unsurlarla tezgahlanan bunca karanlık planın sebebi de budur ve belki de bundan ibarettir. Kıbrıs'ta ne Türkiye Cumhuriyeti'nin, ne Yunanistan'ın çıkarları değil, NATO'nun Çıkarları kovalanmaktadır. Adı ister Enosis olsun, ister ilhak, ister Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ister Güney Kıbrıs bilmem ne cumhuriyeti... Adayı bölen, parçalayan, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin yedeğine katan her girişim Kıbns'ı NATO'laştırma değirmenine su taşımaktan ibarettir 


Kıbrıs'tan binlerce, binlerce kilometre uzaktayız. Ne Denktaş çetesi» 
nin kanlı elleri, ne 12 Eylül faşizmi- nin sillasi, ne Yunan şovenizminin, Megaloldea'nın cellatları bize ulaşa” maz ve biz bu rahatlık üstüne bildiğimiz gibi, dilimize geldiği gibi yazanz, çizeriz.. 

Doğrusu ya bu ne yürek ister, ne de bilek! 

Ama bizim bu yazıda dediklerimizi, demek istediklerimizi aynen bizim gibi, üstelik bizden çok daha hü- 


“nerie ve bizden çok daha açıkça 


söyleyenler var... Taorada, Kıbrıs'ta! 
Adanın hem kuzeyinde, hem güne» 
yinde yiğit, namuslu, gözüpek insanlar var, Kimi komünist, kimi sadece demokrat ve ülkesinin (Kıbns'ın) 


rattılar. Birçoğu daha kimlik tesbiti ita sında kendilerine yapilan işkenceleri anlatmaya çalıştı. 


T MUZ b anoe Bize, “Çocukları ürada ölümü bekliyor. Bize yardım edin!” diyordu. 


maddi olarak destekleme, basına verme, imza kampanyası açma konusunda bir karar aldı. 


Bira alkollü içki sayılıp TV'de reklamı yasaklandı 


ANAP'ın MSP'li kanadı gövde gösterisi yaptı 


Bira'nın alkollü içki sayılıp TV'de reklamının yasaklanması kararıyla birinci raundu 1:0 kaybetmiş olan biracılar pes etmediler. Geçtiğimiz günlerde Türkiye kamüoyu ve Meclis kulisleri, biracıların milletvekillerine yedirdikleri rüşvetlerin fisıltlarıyla çalkalanırken ANAP grubu da bira konusu yüzünden birbirine girdi. Bu toz duman arasında biracıların bazı gazetelere verdikleri tam sayfa reklamlarla bira olayı daha da büyüdü ve siyasal bir anlam kazandı. Altında Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Grübu A.Ş. ve Efes Pilsen Bira ve Malt Fabrikaları Grubu imzaları bulunan “Türk kamuoyuna duyuru” başlıklı açıklamada özetle, “Ulu önderimiz Alatürk tarafından başlatılan medeniyet savaşından ayrılmak Türkiye'yi geri götörmektedir” dendikten sonra, Atatürk Orman Çifiliği'ndeki ilk küçük bira fabrikasının Atatürk'ün emriyle kurulduğu hatrlatılıyor ve konu her kademedeki yönetici ve valandaşların “sağduyusuna” cmanet ediliyordu. 

Bu açıklamanın 11 Haziran tarihli bazı gazetelerde tam sayfa ilan olarak çıkması üzerine, Başbakan Özal büyük ölkeye kapildi ve ilk iş olarak ilanın gazetelerde bir kez daha yayınlanmasını şahsi yetkisi- ni kullanarak yasakladı. Ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Anayasa derneklere politikayı yasaklarken özel kuru-Tuşlar politika yapamaz. Duyuruda suç unsuru varsa İlgililer bunu İnceler” dedi. 
Biranın ruhsata bağlanmasına ilişkin yasa önerisinin sahibi MDP'li Mahmut Altunakar ise, bira şirketlerini Meclis irgdesi üzerinde baskı kurmaya çalışmakla suçladı. Bir süre önce ANAP hükümetinin 
MSP eğilimli Mili Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Dinçer, TV'de bira reklamlarının yasaklanmasını isteyişi ve bunun Meclis'te 


T Bira 


Yyırdak 


tinayo dea grpteene 


De auruga tinnen son yukarı S GIDAN WAAD DAG 


de kabul edilmesinden sonra, MDP'li Altunakar'ın biranın ruhsata bağlanması ve serbest satışının yasaklanmasını İsteyen önergesiyle başlayan bira olayı, son gelişmelerden sonra gerek ANAP içinde gerekse genel olarak sermaye kesiminde yeni iç çatışma ve olaylara yol açtı. 


Bira savaşının gerçek yüzü 


Son günlerde, bira konusu çevresindeki gelişmeleri “Ikinci Bira Meydan Muharebesi” olarak adlandırmak olanaklı. 1974 
yılındaki MSP-CHP koalisyonu sırasında da biranın alkollü içki sayılması ve satşinin ruhsata bağlanması konusu gündeme gelmiş ancak biracılar bu kararı Danıştay'da iptal ettirmişlerdi. O zamanlar, biranın ruhsata bağlanması görüşünün başini çeken MSP'li İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'tü. Bu defa, bira konusu Meclis gündemine yine ANAP'ın MSP'li kana- 


dının baskılarıyla geldi. Işin içine hemen biraya alternatif olabilecek kimi meşrubat şirketleri de karıştı ve MSP'li kanadın arkasında yer aldılar. Bira'nın TV reklamla rından çıkarılıp üstelik de ruhsata bağlan» masi konusu en fazla Tuborg'un bağlı olduğu Yaşar Holding'i ve Efes Pilsen gru- bunu etkiliyordu. Bu iki grupsa, baştan beri ANAP'a muhalefetleriyle, özellikle de ANAP'ın MSP'li kanadından uzak durmalarıyla tanınıyorlardı. 

Bu gelişmeler içinde, biracılar kendileri- ni ANAP'daki çeşitli eğilimlerin çatışması» nın da ortasında buluverdiler. Nitekim, yayınladıkları duyuruda ANAP'ın MSP'li kanadıyla birlikte MHP'li kanadını da ilgilendiren suçlamalar vardı. Biracıların bağlı oldukları, 12 Eylül rejiminin destekgisi olmuş ve faşizmin yerleşmesinde paylan olan holdingler, şimdi Atatürkçülük adına birayı savunarak politik taraf haline geliyorlardı. Bu gelişmelerin Özal'ı asıl kızdıran yanı, ANAP içinde MSP'lilerle MHP'lilerin birbirlerine kıyasıya girmiş oldukları ve “teknokratlar”ın arabuluculuğuna pek kulak asmamaya başladıkları bir dönemde sırtına yeni bir kambur yüklenmesiydi. Ama biracılardan yana milletvekilleri de pek öyle zayıf olmadıkların- dan, ne ANAP ne de MDP gruplarında, biranın ruhsata bağlanması konusundaki önergeye kabul oyu verdirmek grup kararına bağlanmadı ve grup serbest bırakıldı. 
Böylece biracılardan milyonlarca rüşveti cebe indirmiş milletvekillerinin de “haysiyetleri” korunmuş oldu. 

Parlamentoda yapılan oylamada 40 kadar parlamenterin muhalefetine karşın, biranın alkollü içki olduğu ve ruhsata baglanması gerektiği kabul edildi. ANAP'a muhalif ama cuntaya bağlı “Atatürkçü” 


etmek isteyen 

ve onların Kibns'taki uzantılannın ortak düşü, Ikili Enosis ise, bugün Kuzey Kıbrıs'a 
120 bin Türk'ün tepesinde püsküllü 
bir bela gibi dolanan Rauf Denktaş ve şuç ortaklarının, başkent Ankara'daki “Patronlardan” aldıkları talimatlar uyanınca tezgahlamaya hazırlandıkları emperyalist planın kestirme adı: Güney Kıbrıs'ı, Yunanistan'a; Kuzey Kıbrıs'ı da Türkiye Cumhuriyeti'ne katarsanız, eskilenn deyimi ile “ilhak” ederseniz ne olur? 


Soru gürültüye gelmesin. O yüz-, 


den yineleyeceğiz: 

Kıbrıs'ta “Ikili Enosis” denen uğursuz plan uygulanır da Güney 
Kıbrıs, Yunanistan'a; Kuzey Kıbns da Türkiye'ye bağlanırsa ne olur? 

Bir kere epeydir tepesinde kara bulutlar dolanan, kimilerine göre zaten ağır hasta olan Kıbrıs Cumhuriyeti adlı bağımsız ülke haritadan silinir. 

Sonra? 

Sonra, Kıbns adasi artık Süveyş 
Kanalı gibi yeryüzünün en stratejik su geçitlerinden birinin tam karşısında, bir halk deyişi ile “alnı kabağın- da”, kuzeyi bir NATO ülkesine, güneyi bir başka NATO ülkesine bağlanmış bir koca ada olur. ABD emperyalizmi, yıllardır düşünü gördüğü batmayan uçak gemisine, yeryüzünün bu en kritik köşelerinden birinde Ortadoğu halklarına yönelen füzelerin, uçakların, bombaların, topların, tüfeklerin üstlendiği kocaman, çok kocaman ve hiç batmaya” 


“demokrat ve ülkesinin (Kıbrıs'ın) 


bağımsızlığı üstüne evladı gibi tittiyor... 

Yazıyor bu insanlar, çiziyorlar, konuşuyorlar, ilericileri, demokratları örgütlemeye, örgütlü savaşmaya çağırıyorlar... Adanın hem güneyinde, hem kuzeyinde... 

Doğrusu ya işte bu, hem yürek ister, hem de bileki.. 

Yılar önce bu yolda yürüyenler den biri, Kıbrıs'ın en kahraman evlatlarından işçi lideri Kavasoğlu bu yiğitliğinin bedelini kanıyla ödemişti 

Şimdi, Kuzey Kıbrıs'ta, Denktaş çetesinin bağımsızlık dümeni ile adayı NATO'laştırma planlarına kar- 
$ı çıkan bir avuç namuslu aydın, demokrat ölüm tehdidi altında. Bir ucu MİT'e, bir ucu KANAR faşist örgütlenmeye, bir ucu İngiliz, bir ucu ABD emperyalizmine dayanan Kıbns Türk kesimindeki faşistler hareketlendiler gene. Ölüm çığlıkları atarak yükleniyorlar Kuzey Kıbrıs'taki demokratlara, emekçi halkın öncülerine... 

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 
(CTP) saflarında örgütlenmiş militanlar, başta parti genel başkanı Özker Özgür olmak üzere ölüm tehdidi altında Kıbrıs'ın NATO'laştırılmasına, Kuzey Kıbrıs'ta 12 Eylül rejimi benzeri bir rejim kurulmasına karşi savaş veriyorlar... 

Batı Avrupa'da Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma örgütleyen güçlerin, kişilerin, örgütlerin Kuzey Kıbrıs'taki demokrasi ve bağımsızlık savaşçıları için yapacakları birşeyler “Çok şeyler” var ve bunları yapmak için pek de fazla vakit yok.. 


Örgütünü ele verenlere ceza yok 


Muhbirliği teşvik yasası 


Bağlı olduğu örgütü ele verenlerin “ceza"larını tümden ortadan kaldıran 


veya büyük oranda hafifleten bir *Muhbirliği teşvik yasası” hazırlanarak Büyük Millet Meclisi'ne verildi. MDP Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu tarafından hazırlanan yasa tasansına göre, illegal bir örgüte üye olan ve idamlık suç işleyen bir kimse örgütün yöneticilerini ve eylemlerini açıklarsa, cezası 10 yıla indirilecek. İlgili yasa tasarısına göre, örgütü ele veren ve ömür boyu hapisle cezalandıran kimsenin cezasi beş yıla indirilecek ve işlediği suç ömür boyu hapisten az olanlara ise hiçbir ceza verilmeyecek. 


WE spyra 


Hükümetin kemer sıkma politikası, Fransız emekçilerinin protestolarına yolaçıyor 


DESTAN 


xy 


Fransız seçmeni sol :: 
iktidarı uyardı 


Feridun AKSIN 


© Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa solu ağır yenilgi- ye uğrarken, seçmenlerin çoğu hoşnutsuzluğunu sandık başına gitmeyerek gösterdi 


Avrupa  Parlamenlağy seçimlerinin Fransa'daki sonuçları hem Fransa düzeyinde hem de uluslararası düzeyde özel yankılara neden oldu, Bunun birinci nedeni, 1981'den beri iktidarda olan sol partilerin büyük ölçüde oy kaybına uğramalan, ikinci nedeni ise faşist Milliyetçi Cephe Partisi'nin tahminlerin de üzerinde, yüzde 11 gibi yüksek bir oy oranına ulavrupa Parlamentosu'nda 10 sane 


altında bulunan sol hükümetin sonradan kemerleri sıkma politikasına yönelmesin- de ve kapitalist bunalımın sonuçları olan işsizlik, satın alma gücünün ve yaşam düzeyinin düşmesi ve özgürlükler gibi emekçilerin yaşamsal sorunlarına çözümler getirememesiyle yükselen umut kırıklığın» dan ve hoşnutsuzluktan kaynaklanmıştır. 

Faşist Milliyetçi Cephe Partisi'nin klasik sağ partilerin yaratığı kin ve düşmanlık ortamından bunalımın sonuçları» ni ve çok büyük ölçüde de yabancı düşmanlığını kullanarak sağ partilerden önemli miktarda oy çekebilmiştir. Bu arada, çok az sayıda da olsa, daha önce sola oy veren bilinçsiz kesimlerden de oy almıştır. ee bu parti ülke i için önemli biri el 
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Göçmen işçilere yeni tuzaklar hazırlanıyor 


350 bin ortaklı işçi şirketleri 


Özal Hikümeti'nin kurtarmaya yä- e Federal Almanya Hükümeşirketlerini kurtarmak için 


para 300 ilyar lirayı bulurken, Özal Hükümeti DESIYAB'ın isteğini reddetmiş ve böylece, 450 bin ortaklı işçi şirketleri kaderine tğrkedilmişti. 


k, 79 Haziran tarihleri ara- 
Alman hükümet yetkililerinin 


uç alınamaması ve Federal yetinin kredi talebini reddet- 
, işçi şirketlerinin kurtarılma» 

Halefoğlu'nun 
Ziyareti protesto 

edildi 

Ilerici Türk ve Kürt örgütleri ortaklaşa eylemler yürüterek Özal Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Halefoğlu'nun Federal 
Almanya'yıziyaretini protesto ettiler. 23 
Haziran günü Bonn-Holgarten'da buluşan beş örgütün üyeleri, Münsterplatz'a yürüyerek orada bir protesto gösterisi yaptı, “Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'ndaki politik tutuklulara özgürlük”, tek ve ana belgiydi. Oluşturulan bir delegasyon, Federal Dışişleri Bakanı Genscher'e giderek kendisine bir protesto mektubu verdi. Birlik Yolu'ndan Engin, 


Erkiner'in, DIBAF'tan Osman Sakalsız" ın, FIDEFten Hasan Özcan'ın, KKDK`- 


sından vazgeçildi ve bunlar “batmaya “terkedildi. 

Bunun yanısıra, yurtdışındaki Türkiyeli göçmen işçilerin tasarruflarını ve dövizlerini ele geçirmek için, Türk ve Alman hükümetleri yeni tuzaklar kurmaya başladılar. “Batan ya da batmakta olan işçi şirketleri iyi yönetilmedi, yeni kurulacaklar iyi yönetilecekler ve işçiler çok para kazanacak” yulturmacasıyla, yeni işçişirketleri kurma girişimleri başladı. Nitekim, Bonn'da Türk-Alman hükümet yetkilileri arasında imzalanan anlaşma- da, kesin dönüş yapacak Türkiyeli göçmen işçilerin Türk ve Alman tekelleriyle ortaklaşa kuracakları şirketlere Federal iR 'nin kredi vereceği kararı yeral- 


SE yandan, 2 Haziran tarihinde DE-SIYAB Genel Müdürü Halit Kara bir açıklama yaparak, işçi ini sek enflasyon ve kötü yönetimden battığı- 


“batmaya” terkedildi 


m” öne sürdü ve Türkiyeli göçmen işçi» lerin katılacağı yeni işçi şirketleri kurmak için faaliyete geçildiğini belirtti, DESI-YAB Genel Müdürü'nün bu açıklaması ve Federal Almanya ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, Ö zal Hükümeti'nin Türkiyeli göçmen işçilerin dövizlerine “göz diktiğini” ve işçilere yeni tuzaklar hazırladığını gösteri» yor. 

Bilindiği gibi, bundan önce kurulan işçi şirketlerinde de aynı vaatler yapılmış ve bu şirketlerle Türkiyeli göçmen işçilerin çok para kazanacakları propagandası yapılmıştı. Ancak, bu şirketlerin önemli bir bölümü batmış, başarılı olanlar da büyük sermayenin kontrolüne geçti-Binden işçilere hemen hemen hiçbir kâr payı dağıtılmamıştı. Konuyla ilgili uzmanlar, yeni kurulacak, şirketlerin kaderinin de eskiler gibi olacağına kesin gözüyle bakıyorlar, 


FİDEF'in grev ziyaretleri 


FIDEF, grevdeki metal ve moatbâa işçileriyle dâyanışma eylemlerini sürdürüyor. 


yüzde 11 gibi yüksek bir oy oranına ulasarak Avrupa Parlamentosu'nda 10 sandalye elde etmesiydi. 

Sağ basin bu seçim sonuçları karşısında “zafer çığlıkları” atarak solun artık “Halkın güvenini yitirdiği”ni iddia ederken, Cumhurbaşkanı Mitterand'ın meclisi terkederek erken seçimlere gitmesi gerektiğini dahi ima etti. Fransa'da “sahte sol” diye adlandırılan sosyal demokrat basın ise, Sosyalist Partisi'nin oy kaybını gözlerden saklamaya çalışarak Fransız Komünist Partisi'nin gerilemesini ön plana çıkardı. Hatta Italyan Komünist Partisi'nin Italya'da elde ettiği sonuçlara atıfta bulunarak, komünistlerin Fransa'daki oy kaybını Fransız Komünist Partisi'nin “yeteri kadar anti-sovyet olmayışına” bağladı. 
Öte yandan da, Sosyalist Partisi'ne Komünistlerle bağlaşıklığı bırakarak sağ ile uzlaşmaya gitme önerilerinde bulundu. 

Fransız Komünist Partisi'nin yayın organı Humanite gazetesi ise, seçim sonuplarını “ciddi bir uyan” başlığı alında verirken, partinin Politik Bürosu da oy kayıplarının nedenleri üzerinde bütün parti üyeleri arasında geniş bir tartışma açılması kararı aldı, 

Avrupa parlamentosu (seçimlerinin Fransa'daki sonuçlan konusunda ilk adımda şu saptamalar yapılabilir; 

Seçimler sonucunda yalnız Fransız Komünist Partisi değil, solun tamamı oy yitirmiştir. Örneğin, 1981 yılındaki başkanlık seçimlerinde yüzde 15,9 orunında oy alan Fransız Komünist Partisi'nin oylan yüzde 4,9'luk bir gerileme göstererek yüzde 11,2'ye düşmüştür. 1981'de yüzde 20,5 oranında oy almış olan Sosyalist Partisi'nin oy kaybı da yüzde 5,4 olmuştur. 

Ama solun yitirdiği bu oylar sağa da kaymamışlır. Sol seçmenler hoşnutsuzluklarını sandık başına gitmeyerek göstermiştir. Yüzde 43 gibi rekor bir düzeye varan oy vermeyenlerin oranı, özellikle Fransiz Komünist Partisi'nin güçlü olduğu bölgelerde çok daha yüksek düzeylere ulaşmıştır. Buna karşılık, 1981 başkanlık seçimlerinde toplam olarak yüzde 43,9 oranında oy alan Giscard d'Estaing ve .Chirac'ın sağ partilerinin bu seçimlerde aldıkları oylar değişmemiş, gene yüzde 
43 dolayında kalmış, bu partiler bir ilerleme gösterememiştir. Bu sonuç, klasik sağ partilerin ulusal düzeyde çoğunluğu sağlayamadığının bir göstergesidir. 

Sol seçmenlerin sandık başına gitmeyerek çekimser kalması, ilk iki yılda emekçilerin çıkarları yönünde olumlu adımlar atan ve Sosyalist Partisi'nin sorumluluğu 


miştir. Böylece bü parti ülke için önemli bir tehlike durumuna gelmiştir. 

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları, bütün Fransız solu için önemli uyanlar taşımaktadır. Şimdi solun önünde duran görev, emekçiler yararına kararlı bir politika izleyerek yığınların güvenini tekrar kazanmak ve onları yeniden harekete geçirmektir, 


Erkiner'in, DIBAF'tan Osman Sakalsız". 
in, FIDEF'ten Hasan Özcan'ın, KKDK- dan M.Şefik Öncü'nün ve KOMKAR'» 
dan Nazmi İletmiş'in imzasını taşıyan protesto mektubunda, Metris'te 3 tutuklunun açlık grevi sonucu ölmesine, 18 
tutuklunun hastanede ölümle pençeleşmesine, “Aydınlar Bildirisi"ni imzalayanların kovuşturulmasına ve Türkiye 


Kürdistanı'ndaki baskılara dikkat çekildi. 


FIDEF, grevdeki metal ve matbaa işçileriyle dayanışma eylemlerini sürdürüyor. 


Pfungstadt'daki Hoffmann fabrikasındaki grevin üçüncü günü, FIDEF üyeleri Güney Hessen GEW ile birlikte grevci işçileri ziyaret ederek pasta dağıttı. 
Ziyaret edenlerin arasında Maden-Iş Başkan Vekili Bahtiyar Erkul da vardı. 


Erkul, grevci işçilere başarı dileyen mesajin okudukları sonra konuşan grev sorumlusu, “Aramızda Erkul'u görmek bizi duygulandırdı, sevindirdi. 
Kendisine teşekkür ederiz. indeki sendikal haklar için verdiği savaşımda biz de kendisine başarılar dileriz” dedi. ve 


SENDİKACI GÖZÜYLE 


Geçenlerde, Federal Almanya'da çıkan boyalı basınımızın 40 Mark'lık muhabirlerinden biriyle konuştum. Çok dertliydi, öfkeli öfkeli anlatıyordu: “Vallahi inan ağabi, gazeteye namuslu haber, yazi gönderiyorum, herifler istedikleri gibi kesip, değiştirip basıyorlar benim yazıyı. Hele yazı başlıklarını kendimizin koyması yasak sanki bize, Yok çarpıcı değilmiş, ilgi çekmezmiş, bir sürü numara. Ne yani, şunun şurasında aldığımız, topu topu 40 Mark. O da, yazımız yayınlanırsa, Bazen yazı gönderiyorum, aylar sonra basılıyor. Yazımın içeriği, gönderdiğim haber güncelliğini mi kaybetti, bayatladı mi, kimsenin umurunda degil. Nasıl olsa saf okuyucu yutuyor.” 

Kendisine, hizmet ettiği gazetenin asıl görevinin zaten bu olduğunu, okuyucusunu uyutmak, onlarin kutsal saydıkları şeylere duygusal yönden hitap etmek, kafa karıştırmak, hele hele şu günlerde, 35 
saat için yapılan metal ve basın işçilerinin grevlerini kırmak, grevcilerin morallerini bozmak olduğunu anlattım. Gazetesinin son günlerde güya grev boylarından verdiği düzmece haberlerden somut örnekler verdim. 

Sihirbazın silindir şapkasından tavşan çıkardığı gibi, bu gazetelerde, yüzbinlerce grevci ve lokavt-Çı sendika üyesi vatandaş kale gibi dururken, belki de sendika üyesi bile olmayan bir kaç kişiyi ortaya çıkarıp, onlardan gazetelerine yazmak istedikleri haberleri aldıklarını söyledim. Gazetesinin küpürlerini önüne serdim. Çarpıcı yazı başlığına gelince “Köpek sahibini ısırdı” başlığı elbetteki çekici olmayacaktır. Ama ya başlık “Sahibi köpeğini ısırdı” olursa?. 

Metal ve basin işçilerinin birlikte, 2. Dünya savaşı sonrası Federal Almanya'sında en uzun süren grevlerine burjuva boyalı basın ne diyecekti yani? 
“Grevler sapasağlam sürüyor, grevciler aslan gibi ayakta”mı diyecekti? Bu yeni birhaber olamaz” dı ki! Çünkü grevciler zaten aslan gibi ayakta. Ama ya “Grevler sallanıyor, grevciler bıktı, çalışmak 


İt ürür kervan yürür 


istiyorlar" derse, böylece bir kaç görevi birden yapmiş olmaz mı? Bir kere, hizmet ettiği sınıfın çikarlarını korur. Ikincisi, ana görevi olan grev kırıcılı ğini yerine getirmiş olur. |, kafa karıştırır, moral bozar. Dördüncüsü ve en önemlisi ise, ayni grevin günün birinde kendi başına hem de tekrar geleceğini bilmektedir onlar. 

Metal ve basın emekçilerinin içinde yaşadığımız şanlı grevlerini uydurma haber ve hayali demeçlerle kırmaya çalışan ve Federal Almanya'da Türkçe çıkan o gazete, evet o meşhur gazete, dayanışmanın tokatını bundan birkaç yıl önce yemişti, Ingiltere'deki basın işçilerinin grevini kırmak için gazetesini bastıracak yer arayan Ingiliz patronu bir çok Avrupa ülkesinden “Red” cevabı alınca, bula bula şu bizim anlışanlı (1) grev kırıcısı gazetemizi bulmuştu. Anlaşma sağlanmıştı, baskı başlayabilirdi. Federal Almanya'daki demokrasi güçleri, Alman Basın işçileri Sendikası'nın öncülüğünde, Türkiyeli arkadaşlarımızın da katılmasıyla, 6 cicilibicili gazetemizin önünde günlerce, hem de gece gündüz nöbet tutmuş, etten kemikten duvar örerek, gelen konvoyları içeri sokmümış, ama grev kırıcılığını önleyerek, Ingiliz basın emekçilerinin grevini yaşatmıştır. Grev Ingiliz basın işçilerinin zaferiyle sonuçlandı. 

Herhalde onun içindir ki, bu anlışanlı gazetemiz Federal Almanya'daki grev ve grevcileri oldum, ola sye hiç sevmez. Ama Polonya'daki grevleri alkışlar, “Polonya'da Işçi sınıfı şahlandı" başlığını atar. 
Türkiye'de sınıf lâfınıağzına alanlara ise, tüm gücüyle saldırır. 

Grev boylarını ben de gezdim. Ben bu gazetelerin yazdıklarının tam aksini gördüm, yaşadım. 
“Dayanırız, biz dayanmasını biliriz, çünkü biz işçiyiz” diyordu Hessen'deki kara yağız bir işçi. “AÇ değiliz, açık değiliz, fakat kararlıyız” diyordu bir başkası. Stuttgart'da bir kadın işçi, “Bu mücadeleyi kaybetmek, bize ileride daha çok tavizler verdirir, patron saldırısı daha da artar, yaşasın grev- 


ler” diye haykırıyordu. Bir fabrika kapısı önünde davullar gümbür gümbür vuruyordu. Yerli ve yaban-Gi işçiler grev halayı çekiyorlardı. Nöbet değişimin- de rastladığım bir grevci “Nöbetim bitti ama gidesim gelmiyor, kaynaştık” diyordu. Bizi dinleyen bir başka işçi, “Bizim kaybedecek neyimiz var ki, patron düşünsün çarklar dönmüyor, kâr gelmiyor" diyor. Elimdeki grev kırıcı haberi içeren gazeteyi, grev nöbeti tutan bir arkadaşa gösteriyorum. 


“Okuyor ve arkadaşına sesleniyor: “Mehmet bak 


senin gazete bizim için neler yazıyor, grev batıyor mu len, yalan yazdığını söylesene len” diyor kendi şivesiyle. Mehmet gazeteyi elimden alıp okuyor ve “Bundan sonra sana para verenin...” diye başlıyor küfüre, 

Yanı başımdaki televizyoncu, Türkiyeli bir kadın işçiye yaklaşarak “Daha ne kadar dayanırsınız" diye soruyor. Aldığı cevap “Sonuna kadar” oluyor. 
Beklemiyor olmalı ki şaşırıyor televizyoncu, cevaptan memnun olmuyor. Bir başkasına yaklaşıp soruyor “Az para alacağınızı biliyor musunuz?" Cevap kısa ve öz, “Egal” (“Farketmez”). Kadınlar, çocuklar grevcilere çay, çorba taşıyor. 


Metal ve basın emekçileri grev boylarında dosta sevinç, düşmana korku verircesine sapasağlam ayaktadır. Yerli ve yabancı işçiler her türlü zorluğu büyük bir özveriyle göğüslüyor ve başlattıkları şanh direnişlerini kararlılıkla sürdürüyorlar. Hepsinde çelik disiplin ve hepsinde aynı azim: “Yeneceğiz, biz kazanacağız, bizim alnımız açık, yüzümüz ak, 


alnında grev kırıcılığının kara lekesini taşıyanlar düşünsün” diyorlar. 


Son sözümüz yine sendikal birliğimizi zayıflatmak 
isteyen boyalı basına. Siz ne örerseniz örün, 40 
saat duvarı yıkılacaktır. Fakat şunu bilmek istiyoruz Domuzdan yana olduğunuzu anladık ama, aralarında sizlerin okuyucuları da bulunan grevcilete bu denli uydurma haberlerle saldırmak, sizlerin yüzünü hiç mi kızartmıyor?.. 


245 bin işçi 
grevde! 


200 bin işçi 
işyerlerine sokulmuyor 


Federal Almanya'da Hessen ve Bremen Sosyal Mahkemeleri, “soğuk lokavta” uğrayan işçilere Arbeitsamt'ların (İş ve İşçi Bulma Kurumları'nın) ödeme yapmaması yolundaki “Franke Karan”nı yasalara aykırı buldu. Federal Çalışma Dairesi Başkanı CDU"lu Franke, Hessen Sosyal Mahkemesi'nin kararının hemen ardından 25 Haziran günü yaptığı açıklamada, işçiler tarafından o güne kadar işsizlik yardımı ve kısa çalışma parası için Arbeitsamt'lara yapılmış olan başvuruların “işleme konması” gerektiğini söyledi. Ama Franke'nin bu sözleri “işçilere ödeme yapılmasına başlanması” anlamına gelmiyordu. Franke'nin “fili ödeme” konusundaki kararı gazetemiz baskıya girerken 'daha kesinleşmemişti. 
Bilindiği gibi, metal işverenleri, 1G-Metali sendikasının Hessen ve Nordbaden-Nordwürttemberg eyaletlerinde başlattığı grevleri kırabilmek için, diğer eyaletlerdeki fabrikalarda “hammadde yetersizliği” bahanesiyle “soğuk lokavt” ilan etmişler ve onbinlerce Alman ve yabanci metal işçisini sokağa atmışlardı. 
Bunun ardından Federal Çalışma Dairesi Başkanı Franke de, hükümetin ve işverenlerin isteği doğrultusunda, lokavta uğramış bu işçilere Arbeitsamı'ların işsizlik yardımı ve kısa çalışma parası ödememesi yolunda karar almış ve işverenlerin sokağa attığı işçileri açlığa mahkum etmişti, Bugün grevdeki 245 bin işçiye karşılık, yasadışı bir biçimde lokavtlara uğrayan işçilerin sayısı 200 bini buluyor. 
İşverenler son olarak Nodbaden ve Nord Württemberg'de 44 işyerinde daha lokavt uygulayarak 42 bin işçiyi daha soka» ğa atı, Yalnız BMW firmasında 40 bin İşçi lokavttan etkileniyor. 


Işçiler Arbeitsamt kapılarına! 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


Hessen Eyalet Sosyal 


dikasının ve işçilerin büyük bir zaferi oldu. Sendika daha önce de bir kazanım elde etmiş, Frankfurt Sosyal Mahkemeside Franke'nin işverenlerden yana aldığı kararı durdurmuştu. Sendika daha o zamandan, lokavta uğrayan işçileri Arbeitsamt kapılarına dayanmaya ve hakları olan işsizlik yardımı ve kısa çalışma parası için başvuruda bulunmaya çağırmişti. Şimdi daha üst düzeydeki iki eyalet mahkemesinin daha işçilerden yana karar almasından sonra, işçilerin Arbeitsamt'lara başvurması için her türlü yasal hak doğmuş oluyor. IG Metall yöneticileri Arbeitsanıt'lara yapılacak bu başvurulâarda, sendikanın işçilere hertürlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildiriyorlar. 


İşverenler Anayasa Mahkemesine başvurdu 


Öte yandan, IG Metall'in grev ilan etmediği eyaletlerdeki fabrikalarda lokavt ilan ederek metal işçilerinin 3$ saatlik iş haftası için yürüttükleri mücadeleyi kırmayı amaçlayan işverenler, Hessen ve Bremen eyaletleri Sosyal Mahkemeleri'- nin aldığı kararı durdurmak için Kassel'- deki Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular, 

Bu arada, IG Metall sendikası ile işverenler örgütü Gesamtmetali arasındaki görüşmeler sonuçsuz kalarak yanda kesilmeye devam ediyor. İşverenler geçtiğimiz günlerde 1G Metall'in aşamalı olarak 35 saatlik çalışma haftasına geçme ve yine aşamalı olarak ücret artışı yapılması yolundaki önerilerini geri çevirdiler, 

Görüşmeler için oluşturulan uzlaşma komisyonunun başkanı eski bakanlardan Georg Leber ise, 26 Haziran günü bir öneri paketi açıklayarak, önümüzdeki Temmuz ayının başından Mart 1985'e kadar geçerli olmak üzere ücretlere yüzde 3,3 oranında zam yapılmasını ve Nisan 1985'den itibaren'de 38,5 saatlik çalışma haftasına geçilmesini önerdi. Çalışma süresinin 40 saatten 38,5 saate indirilmesi yolundaki bu önerinin işveren- 


Mahkemesi “Franke Kararı”nı yasalara aykırı buldu 


“Soğuk lokavt”a uğrayan işçiler Arbeitsamt kapılarına ! 


Metal işverenlerinin grevleri kırmak için başvurdukları lokavtlar ve Çalışma Dairesi Baş-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ASK, Avrupa çapında dayanışma eylemleri düzenliyor 


© Avrupa Sendikalar Federasyonu 26 Haziran'ı Federal Almanya'daki 35 saatlik iş haftası için yapılan grevlerle dayanışma günü ilan etti 


Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Yürütme Kurulu, 15 Haziran günü Federal Almanya'daki 35 saatlik iş haftası için yapılan grevlerle dayanışma kararı aldı. 26 Haziran, Avrupa çapında Dayanışma Günü ilan edildi. ASK'nın koordinasyonu çerçevesinde 26 Haziran günü yürütülecek eylemler şöyle: 

Belçikâ ve Italya'da 15-20 dakika süren bir dayanışma grevi, Lüksemburg'daki Esch kentinde ise bildiri dağılımı ve büyük bir dayanışma konferansı, Hollanda'da, Özellikle Federal Almanya sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenleniyor. 
Fransa'daki FO Sendikası, ülkedeki Federal Alman Büyükelçiliği'ne ve işveren kuruluşlarına delegasyonlar 
gönderme, CFTD Sendikası ise 25 
Haziran günü Işgününün kısaltılmasi için yapılacak eylemleri bir gün uzatma kararı aldı. İngiltere'de ise sendika federasyonu TUC ve Bakan 
King arasında konuyla ilgili bir görüşme yapılacak. 

Alman Sendikalar Birliği (DGB)'- de Federal Almanya'nın 16 kentinde ve Batıberlin'de yürüyüş, miting ve çeşitli eylemler düzenliyor, Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada 
DGB, 26 Haziran günlü dayanışma eyleminin bir “dayanışma grevi” anlamına gelmediğini, dayanışma grevi silahının, savaşımın daha sonraki aşamalarında kullanılacağını belirtti, Gazetemizin baskıya girdiği gün eylemler, Münih, Nümberg, 
Mannheim, Stuttgart, Saarbrücken, 


PSICE. imkan Aep. 


Hessen ve Bremen Sosyal. Mahkemelerinin “Franke kararını” yasalara aykırı bularak durdurması, IG Metall sen- 


rilmesi yolundaki bu önerinin işverenler tarafindan nasıl karşılanacağı gazetemiz baskıya girerken henüz belli olmamıştı. 


Matbaa işçileri “süresiz grev”lere geçiyorlar 


Matbaa ve Kağıt İşçileri Sendikası'nın (1G-Drack und Papier) 35 saatlik iş haftası ve ücret artışı için düzenlediği grevler 
10. haftasını doldurdu. Geçtiğimiz günlerde CDU'lu Biedenkopf'un aracılığıyla yapılan toplu sözleşme görüşmeleri de sonuçsuz kalınca günlük gazetelerin basımını, dağıtımını önleme biçiminde süren grevler yeni boyutlara ulaştı, 1G-Druck und Papier bazı bölgelerde “süresiz grev” kararı aldı. Örneğin Nordrhein-Westfalen'da 6 matbaanın*4 bin işçisi süresiz greve geçti; Frankfurt'ta 7 gün boyunca hiçbir gazete basılmadı. Ağırlıklı olarak Münih, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Essen, Düsseldorf. Köln, Hessen ve Stuttgart'taki grevlerle, tüm Federal Almanya'da grev yapılmamış hemen hiçbir matbaa kalmadı. 


Basın işverenleri bir yandan görüşmelerde 40 saatlik iş haflasından taviz ver- 


mez, grevleri bahane ederek görüşmeleri yanda keserlerken, diğer yandan da grev kırıcılığı girişimleri, grev gözcülerine karşı düzenlenen saldınlar sürüyor, Grevci işçilere tabanca çekmek, üzerlerine araba sürmek, polis salmak biçimindeki saldınlar dizisine geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. Essen'de Springer matbaasının önünde grev gözcülüğü yapan bir işçiye bir araba çarpıp, işçiyi ağır yaralayarak kaçtı. Diğer yandan patronlar, grevin sürdüğü matbaalarda sözkonusu gazetenin memurlarını, gazete ilanı yoluyla bulduğu emeklileri çalıştırarak gâzetelerin eksiksiz çıkmasını sağlıyor, grev kırıcılığı yapıyorlar, 
Tüm bü baskılara karşın matbaa ve kagıtemekçileri savaşımı sürdürmekte kararllar. 12 Haziran gününe kadar tek tek işyerlerinde yapılan grev oylamalarında işçilerin yüzde $3,4'ü, memurlarına yüzde 76,2'si “greve evet” dedi. 


Gazetemiz çalışanları, Banberlin'deki “Bild”, “BZ” gibi gazetelerin basıldığı Axel Springer matrbaasının grevci işçilerine bir dayanışma ziyaretinde bulundu 


Metal işverenlerinin grevleri kirmak için başvurdukları lokavılar ve Çalışma Dairesi Baş-Kani Franke'nin de işverenlerle birlikte grevleri kırmak amacıyla sokağa atılan işçilere “işsizlik yardımı” yapmama kararı geniş protestolara yol açtı. Mannheim'da da 15 Haziran günü 10 bin metal işçisi bir protesto gösterisi düzenledi. İşçiler Başbakan Kohl'ü, Ekonomi Bakanı Lambsdorf'u, Çalışma Bakanı Blüm'ü ve işçilere işsizlik yardımı 


ödenmesini engelleyen Franke'yi “çete” olmakla suçladılar. 


Mannheim, Stuttgart, saarörucken, Mainz, Kassel, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hannover, Hamburg, 
Bremen, Kiel ve Batıberlin'de sürüyordu. 


pr 
Grevlere karşı iç savaş provası 


Federal Almanya Sınır Koruma Birliği'ne (Bundesgrenzschutz) bağlı 1620 polis, 35 saatlik çalışma haftası için grev yapan sendikalara karşı manevra yaptı. İngiliz birliklerinin Paderbom yakınlarındaki atış talim alanında 21-25 Mayıs günleri yapılan manevrada ağır makineli tüfekler, el bombalan, tanklar kullanıldı. Olayı açığa çıkaran haftalık Stern dergisi, Federal Alman ordusu ve Ingiliz birliklerinin manevraya lojistik destek verdiklerini bildiriyor. 

Manevra, İçişler Bakanlığı'na bağlı sözkonusu birliğe Anayasa'nın “olağanüstü hal”le ilgili 91. maddesine dayanılarak yaptırıldı. Manevra için hazırlanan genelgede, IG-Metali ve IG-Druck und Papier'in sürdürdüğü grevler'Özgürlükçü-demokratik düzeni tehdit ediyor” denildi ve sözkonusu iç savaş provası İçin bir senaryo hazırlandı. Senaryo şöyleydi: “Nord-Wüttemberg, Nordbaden ve Hessen'deki 
35 saatlik iş haftası için yapılan grevler, DGB'ye bağlı diger sendikaların da desteğini alarak tüm ülkeye yayılıyor... 
Hareket giderek büyüyor, “aşır uçlar" da bunu fırsat bilerek karışıklık ortamı yaratıyorlar... 35 saatlik iş haftasını 


hayata geçirmek için terör eylemleri, suikastler, soygunlar, adam kaçırmalar başlıyor... İç savaş patlak veriyor...vs.” 
Sınır Koruma Birlikleri'ne yaptırılan manevrinin senaryosu, grevlerin başlamasından bu yana “demokrasi elden gidiyor, devleti yıkacaklar” diye yazıp çizen, bağınp çağıran, sendikalara küfürler savuran patronların, gerici yazar ve politikacıların kaleminden çıkmış gibi. İçişleri Bakanı Zimmermann'ın önce yalanlamaya yeltenip daha sonra çeşitli baskılar sonucu doğrulamak zorunda kaldığı içsavaş provasını yapan sınır birlikleri, geçtiğimiz yıl da barış savaşçılanna karşı harekete geçirilmişti. 1983 yılı içinde, orta menzilli roketlere karşı yapılan gösterilerde sözkonusu birliğe bağlı 20 bin memurun kullanıldığı bildiriliyor. 


Sınır koruma birlikleri 50'li yıllarda oluşturulduğunda başına ağırlıklı olarak faşizm dönemi artığı subaylar getirilmiş, CDU/CSU-FDP Hükümeti işbaşına geldikten sonra da ana görevi ülkedeki demokrasi hareketini basurmak olacak şekilde birliğin yapısı değiştirilmiş, güçlendirilmişti. 


Sayfa & 
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8-16 Haziran tarihlerinde Frankfurt'ta yapilan 


Göçmen İşçiler 1. Avrupa 
Tiyatro Şenliği sona erdi 


e Festivalde tiyatro gösterileri yanında açık oturumlar, tartışmalar ve okuma günleri de yapıldı 

Göçmen İşçiler 1, Avrupa Tiyatro Festivali 8-16 Haziran arasında Frankfurt'ta yapıldı. Festivalin amacını açıklayan Festival Yönetim Kurulu üyelerinden “Klaus Matthies'in deyimiyle “söz konusu olan, artık Italyan, Yunan, Türk sayılamayacak olan göçmenlerin ne kendi vatanlarının ne de misafir oldukları ülkenin kültürleriyle aynı olmayan yeni kültürün tanı masıdır.” Avrupa Parlamentosu Başkanı Dankert'in himayesinde gerçekleştirilen bu 1. festivalin organizasyonunu, içlerin- de Frankfurt Kültür Dairesi Başkanı Prof. 
Hilmar Hoffmann'ın da bulunduğu, bazı Avrupa parlamenterlerinin, göçmen azınlikların temsilcilerinin ve kiliseler temsil-Gilerinin yer aldığı bir kurul üstlendi. Çeşitli yerlerde yapılan tiyatro, film, folklor gösterileri ve açılan sergilerde çeşitli Avrupa ülkelerindeki göçmen işçilerin kendi ülkelerinin kültürlerinin ve bu göçmen gruplarının yerleşmiş oldukları ülkelerdeki yeni kültürel etkinliklerinin tanıtılması hedef alınmıştı. Tiyatro etkinlikleri ön plandaydı. 

Festival boyunca en fazla ilgiyi, çeşitli 


(yeni adı Vasıf Öngören) Türk tiyatro topluluğu, Brecht'in “Kural ve Kuraldışı” oyunu ile Vasıf Öngören'in “Zengin Mutfağı” oyunlarını sundu. 

Festivalin en ilgi çeken grup ve çehreleri, aynı zamanda festivalin açılışını da yapan çağımızın büyük tiyatro adamların- dan Milano Picolo tiyatrosu yönetmeni Giorgio Strehler, Paris'ten gelen Kara Tiyatro, Danimarka'dan gelen ve dünyanın tek Eskimo tiyatrosu niteliğini taşıyan Tukak tiyatrosu oldu. 

Tiyatro gösterilerine paralel olarak çeşitli açık oturumlar, tartışmalar, okuma günleri de yapıldı 


tiyatro gruplarının gösterileri çekti. Fran- 5 


sa, Ingiltere, Belçika, Italya, Hollanda, Da- $ 


nimarka ve Federal Almanya'dan katılan gruplar yanında, Türkiyeli göçmen işçilere yönelik dört tiyatro grubu da yer aldı Anadolu Çocuk Oyunları Kolu (AÇOK)'- un ilan edildiği halde katılamadığı gösterilerde Amsterdam'dan gelen El Kapısı 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Göçen İşçiler 1. Avrupa Tiyatro Festivali'ne ilişkin kimi eleştiriler festivalde yer alañ grupların aynı nitelikleri taşımadıkları, çok profesyonel ekipler yanında farklı amaç ve nitelikteki ekiplerin katıl dığı, öle yandan “Göçmen İşçiler Tiyatrosu” adi taşıyan bir festivalin göçmen işçi yığınlarına açılabilmekten uzak kalıp belli bip entellektüel izleyici çevresiyle sinırlı kâldığı noktalarında düğümlendi Tüm bü eleştirilere karşın, festivalin önümüzdeki yıllarda daha geniş boyutlu ve hedeflefine daha yakın biçimlerde gelişmesinin tüm perspektiflerinin açık olduğu da bildiriliyor. 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


Foto: Türkiye Postası özel 


Frankfurt'taki Göçmen İşçiler Tiyatro Şenliği'ne Amsterdam Vasıf Öngören (El Kapısı) Tiyatrosu, Brechi'in “Kural ve Kuraldışı” ve Öngören'in “Zengin Mutfağı” oyunlarıyla katıldı. Oyunların Vasıf Öngören'in ölümünün birinci ayına raslayan günlerde sergilenmesi gösterilere ayn bir hüzün ve önem kattı. 15 Haziran günü oynanan “Kural ve Kuraldışı” oyunu Öngören'in anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. (Üstte: “Kural ve Kuraldışı"nın sahneye konuluşu ve prova çalışmaları sırasında yönetmen Öngören oyuncularla birlikte. Solda: “Zengin Mutfağı"nın oyuncuları seyircileri selamlıyorlar.) 


Tiyatro kendi seyircisini 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sergi açtı 


Kürt Enstitüsü'nün Federal Almanya Seksiyonu geçtiğimiz günlerde Dort mund'da resim ve fotoğraf sergileri açtı. 
Opera binasında açılışı yapılan resim sergisinde Kürt ressamlarından Metin, Rıza Topal, Remzi, Paşa, Rasti, Sayan, Gazizadeh, İsa, Metini, Ismet, Baker, Saleh, Dada ve Ali'nin yapıtları sergilendi. Bin kişinin izlediği serginin açılışında bir konuşma yapan Kent Kültür Müdürü Prof. 
Ulmann, “Uluslararası bir öneme sahip olan serginin aynı zamanda Dortmund'da açılmış olan en seçkin sergilerden biri olduğunu” söyledi. Resim sergisinden bir gün sonra da Kürdistan'ı yansıtan bir fotoğral sergisi açıldı. Fotoğraflar 1961-1982 pillan arasında Kürdistan'a giden 4 yabarmunın resimlerini kapsıyordu. Sergi- 


Kür Fsülüsü Dortmund'da 


nin açılış konuşmasını yapan Prof. Adolf Clemens, “Avrupa'da Kürdistan çok fazla bilinmiyor, bu sergi Kürdistan'daki yaşamu, Sosyal, politik ilişkileri Avrupalı insanlara anlatacaktır, Fotoğraf tüm dünyada tercümeye gerek duyulmadan anlaşılan bir dildir” dedi. 

Türkiye Postası'nın sorularını yanıtlayan Kürt Enstitüsü Federal Almanya sorumlusu Dr. Yekta, Enstitü'nün bu kültürel etkinlikleri konusunda şunları söyledi: “Çeşitli ekonomik ve politik nedenler- den ötürü halklar arasına yüksek duvarlar örülmüştür. Bizim amacımız diğer 


halklarla aramıza örülen duvarları aşıp,” 


dünya halklarının ürettiği kültürel meyveleri halkımıza, halkımızın ürettiği kültürel meyveleri de öteki uluslara sunmaktır. Halklar arasında yaratılmış suni düşmanlıklar böylece ortadan daha kolay kaldırnlabilir. 


Öngören'in ölümünden sonra Amsterdam Vasıf Öngören 
(El Kapısı) Işçi Tiyatrosu yönetmenliğini üstlenen Meral 
Taygun, “göçmen işçi tiyatrosu” üzerine Türkiye Postasinin sorularını yanıtladı 


Türkiye Postası: Işçi göçünün doğurduğu bir ürün olan bu tür gösteri sanatlarının hedefi, amacı, hangi yarara yöneldiği konusunda birşeyler söyler misin bize? 
Meral Taygun: Öncelikli, üzerinde daha uzun konuşulması gereken bir konuyu ele alalim. Ekonomik göçün, işçi göçünün yarattığı, ağırlıklı olarak göçmenlere yönelen ve göçmenlerce yapılan gösteri sanatlarını “göçmen işçi kültürü” gibi yanlış bir kavram içine sokmaktan kaçınalım. Ben genel kültürün, kültürlerin birbirinden etkileşip zenginleşmesi dışında bir “göçmen kültürü”ne inanmuıyorum, Bau dünyası “tabii emperyalist çevrelerin düşünce ve taleplerinden sözediyorum- göçmen işçi denilen bu insanlardan aslında kendi ülkelerinde bile kültürü temsil etmeyen bir takım fosilleri istiyor. Bunun sonucu, gösteri dallarında, bir yandan mevcut parasal kay- 


“naklardan, kurumsal finansmanlardan 


yararlanabilmek, ödenek alabilmek, ayakta kalabilmek, ama kuşkusuz sadece bu değil, aynı zamanda kendi insanıtun açlığını giderebilmek, birşeyler yapabilmek için fazla derin düşünmeden ortaya çıkılıyor ve artık ne kendi ülkesinde ne kendi toplumunda kültür sayılmayan, oralarda kalmamış bir takım olayları yeniden diriltmeye gidiliyor ve kültür iler” gideceğine geri gidiyor. Göçmen insan yeni bir topluma girmiştir. Ama kısaca değindiğim koşullarda bu yeni toplumun kültüründen de fazla birşey almıyor ve en önemlisi, aldığı zaman da, emperyalist Avrupa'nın kökleşmiş emperyalist yargılarını karşısında buluyor. 
Size bir örnek vereyim. Bizim tiyatromuz folklorik temalarla, kimi “merak konularıyla” sınırlı kalmak istemedi. 
Brecht oynadı. Repartuvarımıza ilk oyunlardan biri olarak Kural ve Kuraldışı'yı aldık. Gelen tepkiyi biliyor musun? “Ne cüret” dendi. “Ne cüretle Türkler Brecht'i oynuyorlar.” Avrupalı diyor ki, “Sen gel, göbeği ver, şiş kebabı getir, biraz da folklor. Bunun ucun- 


yetiştirmek zorundadır 


a 


MERAL TAYGUN 


da para da olan projeler kuralım. Adı kültür alışverişi olsun.” Bu oltaya takılanlar da birşey yaptık sanıyorlar, Bu böyle sürüyor. Yanlış sürüyor. Şimdi soruya gelelim. Bu temel yanılgı aşılmadıkça, yeni olay doğru bir tutumla ele alınmadıkça, bir göçmen gösteri olayı hem yararsız, hem de gereksiz. Ama aslında hem yararlı, hem gerekli. 


Türkiye Postası: Bu tiyatroların bir kitlesi, seyircisi var mı, nasıl bir kitle bu? 


Meral Taygun: Ama gerek Amsterdam'daki ögretmen ve yönetici deneyiminden gerekse kendim de oynadığım sıralardaki gözlemlerimden çıkardığım, oülkedeki Türkiyeli işçilerin emekçilerin gösterilere geldikleri yönünde. Çünkü 
O insanın çeşitli ihtiyaçları var. Kültürel ihtiyaçlardan onun en kolay erişebileceği Hele de kendi insanının birşeyler yaptığını duyduğu zaman kendinden birşeyler bulmak için de geliyor. Hem de yabancı düşmanlığı yüzünden hakir görülmekten öylesine yılmış ki, “benim insanım birşeyler yapıyor” diye geliyor. Ve ilgi çekici olan, bizim kitlemiz yeterince ilgi gösterirse yabancılar da gelmeye başlyor. 
Türkiye Postası: Yani bu türden gösteri sanatlarının Türkiyeli göçmen işçi kitlesinden seyircisi var diyorsun. 


Meral Taygun: Evet kesinlikle böyle diyorum. Ben bunu çeşitli düzeylerde ve yerlerde yaşadım. Ama bu şöyle bir şeye bağlı. Ben buna bir süreç, bir gelişme olarak bakyorum. Bu yüzden “bir seferlik” projelere, örneğin tek bir oyun ser- 


gilenmesine, bir mevsimlik tiyatrolara karşıyım. Çünkü seyirciyi de yetiştirmek gerekir. By da bir süreçtir. Türkiye'de de böyle olmuştur bu. Seyirciyi kazanacaksın, adım adım yetiştireceksin. Bir kere meraktan geleni, sürekli tiyatro seyircisi, kılacaksın. Sonra gerçekçi olalım. Eğer söz konusu göçmen işçi tiyatroları, adlan üstünde “İşçi tiyatroları"ysa, kendi işçi, emekçi seyircilerini yetiştirmek 20- rurdalar. Belki ilk sorunun cevabı biraz- da bu. Bu tiyatroların bir amacı seyircilerini yetiştirmek, tiyatro seyircisi yaratmaktır. Bu kültürel katkıdır aynı zamanda, Ama bu en az beşaltı yıllık bir süreç. 
Örneğin, bu festivalde beğenilen ve çok önemli bulunan Paris Kara Tiyatrosu'- nun en az yirmi yıllık geçmişi, oturmuşluğu var. 


Türkiye Postası: Bu konu, yani yetiştirme konusu hemen repertuar seçimini birlikte getiriyor. Örneğin, bir Brecht doğru mu, ya da Türkiyeli emekçiye çok daha- yakın” oyunlar düşünülemez mi? 


Meral Taygun: Bir tek şey söyleyeyim. 
Benim deneyimim, bizim seyircinin en çok Brecht'itutyığunu gösterdi. Orneğin arabesk müzik gibi verilecek bir arabesk tiyatro tarzı düşünülebilir. Ama bir şey söyleyeyim mi? Onun müşterisi sanılan kitleler şu anda zalen tiyatroya gelmiyor. 
Kaset ve evde videoyu tercih ediyor. Tiyatro seyircisi tıpkı Türkiye'de olduğu gibi şimdilik işçi kesiminin en ileri katmanlari. Bu da bir süreç. Işçinin, emekçinin tiyatroya gelmesi uzun bir süreç. 
Ama başarılabilir bir süreç. Yineaynı konuya döneyim. Bir seferlik olay olarak düşünüldü mü işe yaramaz. Adam bir kere geliyor, Bir anlamı yok bunun, eğer süreklilik kazanmamış, süreç haline getirilememişse.. 


Türkiye Postası: Göçmeni işçilerin bulundikları topluma uyumlarına gösteri dallarının katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Meral Taygun: Entegrasyon (uyum) aslında iki kültürün birbirine uyumudur. 
Tek taraflı bir olay değildir. Tek yanlı entegrasyon, yeni sömürgeciliğin bir biçiminden ibaret. Amaç, kültürlerin kaynaşmasındân ortaya çok daha zengin, bambaşka yenilenmiş bir kültür çıkarımakur. 


Avrupa parlamentosu seçimlerine katılım yüzde 50 civarında oldu 


Halk seçimlerde Ortak Pazar'ı 


ve gerici partilerin politikasını onaylamadığını gösterdi 


Bati Avrupa'da 14-17 Haziran günleri arasında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa'da politik sahnede önemli sonuçlar doğurabilecek gelişmelere yol açacak şekilde sonuçlandı. Bir iki ülke dışında seçimlere katılımın yüzde 50 civarında seyretmesi, hatta Ingiltere'de yüzde 
30 civarına düşmesi Batı Avrupa halklarının Ortak Pazar “Birleşik Avrupa” fikrini pek benimsemediklerini ve AET'nin emekçi halkların aleyhine güttüğü politikaya karşı tepkilerini seçimlere katılmayarak gösterdiklerini ortaya koydu. Halkın bazı kesimlerinin seçimlere belli ölçülerde ilgi duyması ise bu seçimlerin genellikle ülke hükümetleri için bir sınav niteliği taşımasından kaynaklandı. Seçimlerden sonra demeç veren AET Komisyonu üyeleri ve diğer bazı ünlü politikacılar katılımun düşük olmasının AET açısından oynadığı olumsuz role dikkatleri çektiler. 

Seçim sonuçlarının ülke ülke incelenmesi ise bir iki ülke dışında tüm ülkelerin seçmenlerinin hükümetleri aleyhine oy kullandığını gösterdi. Bu da halkın, hükümetlerinin izlediği Monetarist, toplumsal gerilemeyi içeren, işsizliğe çözüm geürmeyen politikalarına duyulan tepkiye işaret etti, Ayrıca emekçi halkın AET ülkeleri hükümetlerinin Reagan'ın yüksek silahlanma politikasına boyun eğen politikalarına da karşı olduklarını gösterdi. 
Seçimlerde birçok ülkede Avrupa'ya yeni ABD atom füzelerinin yerleştirilmesine karşı çıkan partiler oy kazandılar. Örnegin, Belçika'da “Flemeknçe konuşan- 


Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bir-iki ülke dışında 
seçimlere katılımın yüzde 50 
civarında olması Batı Avrupa halkının Ortak Pazar'a tepkisini gösterirken, seçim sonuçları parlamentodaki politik gruplarda önemli değişikliklere de yol açacak nitelikte oldu. 


ların Sosyalist Partisi”nin büyük miktarda oy kazanmasında füzelere karşı tavır almış olması önemli rol oynadı. 


Öte yanda Fransa'da seçimlerde solun gerilemesi ve aşırı sağda önemli bir gücün ortaya çıkması olumsuz bir gelişme. 
Buna karşılık Italya'da Komünist Partisi'- nin oyların yüzde 33'ünü alarak tarihte ilk kez ülkenin en büyük partisi durumuna geçmesi, Federal Almanya'da hükümet ortağı Liberaller'in yüzde 5 barajını aşamaması, Yeşiller'in Avrupa Parlamentosu'na girmeleri, DKP'nin ve barış hareketinin desteklediği ve daha üç ay önce kurulmuş olan “Barış Listesi”nin 300 bin oy alabilmesi, Belçika'da hükümet partilerinin muhalefetten daha az sandalye kazanması bu ülkelerde olumlu hükümet değişmelerine yol açabilecek gelişmeler. 

Ayrıca sonuçlar Avrupa Parlamentosu'- 


ndaki politik gruplarda da öngmli değişiklikler doğuracak. Parlamento'hun tarihinde ilk kez bir neo-faşisi enp oluşacak. 
Alman ve Belçikalı Yeşiller bündan böyle parlamentoda dokuz kişilik biğgrupla temsil edilecekler, Fransız Komüjist Partisi'- nin kayıplarının bir bölümünü Italyan Komünist Partisi'nin kazançlğrının karşılaması sonucunda Komünist Erubun kaybi 5-6 sandalyeyi geçmeyeceğ (48 yerine 43). Sosyalistler, özellikle Ingiltere ve Belçika'daki başarıları nedeniyiğ 125 yerine 
132 sandalye ile temsil edileğekler. Hrisúyan Demokratların sayısında bir gerileme olacak ve bu grubun sağısı 117'den 109'a inecek..Muhafazakarlarğse 15 kadar temsilciyi kaybetmiş durumdalar. Ancak, parlamentoda orta sağ çoğurduktaki hafif gerileme ve soldaki hafif güç! 
bal güç dengesini pek değ sanılıyor. Yeni durum meri kararları geçirtebilmek için lanmaya itebilir. 


Türkiyeli demokrat ve ilerici güçler açısından incelendiğinde ise Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarını olumlu olarak nitelemek olanaklı. Her ne kadar Türkiye demokrasi güçlerini destekleyen politik partilerin sandalye sayısında toplam olarak ele alındığında önemli bir aruş olmadı ise de, parlamentoya girenler yakından incelendiğinde Türkiye sorunlanna duyarlı çok sayıda demokralın yeni parlamentoda temsi| edildikleri ortaya çikıyor. 


Milyonlar bir kez daha “füzelere hayır, barışa evet” dedi 


F.Almanya'da halk oylamasına beş milyonun üzerinde kişi katıldı 


Türkiye Postası 


15 GÜNLÜK GAZETE SAYI:34 29 HAZIRAN 1984 


kısa kısa...kısa kısa 


Hindistan'daki bölücülere Pakistan yardım ediyor 


Haziran ayı ortasında yaptığı açıklamada Hindistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü bir süre önce Pencap eyaletinde meydana gelen kanlı olaylara yolaçan teröristlerin Pakistan'daki kamplarda eğitim gördüklerini, operasyonlar sırasında ele geçirilen silahların Pakistan'da eğitilen Afganislan karşi-devrimcilerin kullandığı türden silahlar olduğunu belirtti, Aynca bu eylemlerin esas amacının 
Pencap eyaletini merkez yönetimden koparıp ayrılıkçı birdeyletilanetmek olduğu da açıklandı. 

Bilindiği gibi Hindistan'ın kuzeyinde Pakistan sınırındaki Pencap eyaletindeki Sikh'lere ait Altın Tapınak'ın Sikh teröristleri tarafından bir silah deposu ve bölücülük merkezi haline getirilmek istenmesi üzerine Hindistan ordusu müdahale etmek ve tapınaktaki teröristleri kontrol altına almak zorunda kalmıştı. Hinduizm ve Müslümanlıktan bazı ögeler taşıyan bir inanç sistemine sahip çıkan Sikhler Pencap eyaletindeki 18 milyon nüfusun yüzde 52'sini meydana getiriyorlar ve Hindistan'daki Sikh nüfusunun çoğunluğu bu eyalette yaşıyor. Hindistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947 yılından bu yana yoğun olarak bu eyalette yaşayan Sikhler, her zaman eyalette Hindu nüfusunun artmasından endişe duymuşlar, zaman zaman Hindistan hükümetinden toprak ve bağımsızlık talebinde bulunmuşlardı. Sikhlerin faaliyetleri özellikle 1980 yılı başından bu yana terör niteliğine büründü ve Sikhler içindeki bazı terör gruplarının yabancılar ve özellikle Pakistan tarafından desteklenen silahlı eylemleri demokratik Hindistan'ın bütünlüğünü tehdit eden bir nitelik kazandı. 


Indira Ghandi 


Uzay silahlarının deneme ve üretimi yasaklansın 


Birleşmiş Milletler üyesi gelişmekte olan ülkeler uzay silahlarının üretimi ve denemesinin durdurulmasıni önerdiler ve öneri sosyalist ülkeler topluluğu tarafından desteklendi. Ancak konunun sözkonusu olduğu toplantıda ABD heyeti bu konudaki tartışmalara bile katılmayı reddederek, salonu terketti. 


Reagan yönetimi ABD’de toplama silaha doymuyor kampları 


Geçtiğimiz günlerde ABD'de yayınla- Haziran ortasında ABD Yüksek Mahnan “Nükleer Güçler ve ABD'nin (o kemesipolisin yasaları çiğneyerek elde 


@ 150 bin gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen halk oylamasının bir özelliği göçmen işçilerin de oy verebilmeleri oldu. 


17 Haziran Pazar günü Federal Almanya'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yanısıra Barış Hareketi tarafından 150 bin gönüllünün katılmasıyla bir halk oylaması gerçekleştirildi. Seçim lokallerinin hemen yanıbaşına kurulan 18 bin sandıkta seçmenler “Barışa evet, atom füzelerine hayır” demeye çağırıldı. 

Seçimlerden önce böyle bir halk oylamasının resmen yapılması önerisi SPD, Yeşiller, barış güçleri ve DKP'nin bütün çabalarına karşın CDU ağırlıklı hükümet tarafından geri çevrilmişti. Buna rağmen tüm baskı ve yasaklara karşın beş milyonun üzerinde emekçi seçim sandıkları başına gidip oylarını kullandılar. Bazı bölgelerde halk oylaması sandık başlarının, Avrupa Parlamentosu sandık başlarından çok daha kalabalık ve daha hareketli olduğu gözlendi. 

Seçim sandıklarındaki oylar halktan kurulan bir jüri tarafından bir merkezde toplanarak sayıldı. Sonuçlar oylamaya katılanların yüzde 87'sinin, yani büyük bir çoğunluğunun Pershing-2 ve Cruise füzelerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesine karşı çıktığını gösterdi. Böylece Federal Almanya'da emekçilerin atom füzelerini 


Mannheim'da halk oylamasına geniş katılım oldu; 16 bin oy kullanıldı ve seçmenlerin 


yüzde 90'ı “atom füzelerine hayır” dedi 


istemedikleri bir kez daha vurgulandı. Sonuçlar, füzeleri yerleştirmeye başlayan hükümetlere yeni bir uyarı oldu. 

Halk oylamasının bir özelliği göçmen işçilerin de oy verebilmeleri oldu. Federal Almanya'da Türkiyeli banışseverler, özellikle FİDEF ve sempatizanları seçim günü ve öncesinde yabancı işçileri oylamaya katmaktan, seçim sandıklarının hazırlan» 


masına, sandık başında güvenliğin sağlanmasından sayıma dek Alman emekçileriyle birlikte çalıştılar. Öte yanda Gelsenkirehen'de Hitler eskisi Nazilerin aynı gün barış oylamasını sabote etmek amacıyla “Ausländer Stopp” belgisi altında da yürütmek istedikleri imza toplama girişimleride FIDEF ve diğer demokrasi güçlerinin uğraşlarıyla engellendi 


Cenaze törenine dünyanın çeşitli yerlerinden 50 heyet katıldı 


Berlinguer'in cenazesinde 1.5 


11 Haziran'da ölen İtalyan Komünist 
Partisi Genel Sekreteri Enrico Berlinguer'in Roma'daki cenaze "törenine bir milyonun üzerinde emekçi katıldı. Ayrıca törende dünyanın değişik ülkelerinden gelen komünist ve sosyalist partilerin temsilcileri, ulusal kurtuluş hareketleri ve başka örgütlerden 50 heyet de hazır bulundu. 
Berlinguer, barış ve yumuşama davasına, Italyan emekçilerinin haklarının korunması ve genişletilmesi savaşımına belirleyici katkıları olmuş bir kişiydi. 

1922'de Sardunya adasında doğan Berlinguer 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyan Komünist Partisi gençlik örgütüne katılmiş ve 1943'de Italyan Komünist Partisi üyesi olmuştu. 1945'de partinin merkez 


komitesi üyeliğine seçildi. 1950-1953 arasında Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu başkanlığı yaptı. 1956 yılında IKP'nin merkez parti okulunun yönetimi- ni üstlendi; 1959'da ise Merkez Komitesi örgütlenme bölümü yöneticiliğine getirildi, 1962'de Merkez Komitesi Politik Büro üyeliğine seçildi. 1968'de parlamento seçimlerinde ilk kez aday oldu ve o güne kadarki en yüksek oyu alan komünist aday oldu. 1972'de 13. Parti Kongresi'nde IKP Genel Sekreteri seçildi. IKP, Berlinguer'- in yönetiminde ülkenin 2. en güçlü partisi haline geldi. Şimdi IKP, İtalyan banş hareketinin ABD roketlerinin Comiso'ya yerleştirilmesine karşı verdiği mücadelede esas gücü oluşturuyor. 


milyon kişi vardı 


Enrico BERLINGUER 


nan “Nükleer Güçler ve ABD'nin Olanakları” adlı kitapta ABD'nin elinde bugün 26 bin nükleer birim olduğu ve bunların yaklaşık yarısının stratejik sayılabileceği açıklandı. Ayrıca Reagan yönetimi gelecek on yıl içinde silahlı kuvvetlerine 17 Bin nükleer başlık daha ekleyecek. Öte yanda ABD Senatosu 21 Haziran'da 291 milyar dolarlık silahlanma bütçesini kabul etti. Bu kararla birlikte Reagan yönetimi ABD'nin nükleer ilk saldırı stratejisine yönelik tüm programları yasallaştırmış bulunuyor. 


kemesi polisin yasalar çiğneyerek elde ettiği belge ve itirafların duruşmalar- da kanıt olarak kullanılmasına izin verdi. Böylece polise zorbalığı arttırma yönünde yeşil ışık yakılmış oldu. Bu karardan sonra polis konutlara baskın yapmak, telefonları dinlemek, mektupları açmak gibi yöntemleri her çeşit denetimin dışıntla keyfi olarak uygulayabilecek. Öte yanda Başkan Reagan'ın özel bir direküfiyle ABD'de sakıncalı, şüpheli görünen onbinlerce kişi için toplama kampları kurulduğu bildiriliyor. 


“Güney Kore Uçağı casusluk uçuşundaydı” 


l silah endüstrisi çevrelerinde güvenilir bir kaynak olarak bilinen İngiliz askeri dergisi “Defense Attache”nin bildirdiğine göre 1983 Eylül'ünde Sovyet hava sahasını ihlal eden ve düşürülen Güney Kore yolcu uçağı, olay sırasında casusluk uçuşu yapmaktaydı. Dergide bildirildiğine göre Güney Kore uçağı ABD gizli askeri örgütleri tarafından Challenger uzay mekiği aracılığı ile yönetildi ve uçuşun amacı Sovyetler Birliği'nin elektronik savun- 


ma sistemi üzerine bilgi toplamaktı. 


Beyaz Saray'da bir toplantı 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


KKTC'de Türkiye'ye bağımlı polis devleti hazırlıkları . 


© Kuzey Kıbrıs'ta Denktaş yönetiminin Washington-Ankara ile ortaklaşa tezgahladığı bağımsızlık ilanının ardından gerici güçler yeni bir anayasa hazırlığına giriştiler. Yeni anayasa taslağında KKTC'nin “iç ve dış güvenliğinin” kıbrıslılardan oluşan güvenlik kuvvetleri ile Türk askerlerinden oluşan Kibrs Türk Barış Kuvvetlerince ortaklaşa sağlanacağı hükmü de yeralıyor. Bu durumda Türkiye'ye bağlı askeri bir polis devletinin kurulması hazırlıklarının başlaması Kuzey Kıbrıs'ta faşist rüzgarlar estirmeye başladı. 


Kuzey Kıbrıs'ta, gencecik bir Türk delikanlı, Istanbul'daki bir yakınına yazdığı mektupta şöyle soruyor: 

“Bize ne yapacaklar ağabey? Bize ne hazırlıyorlar? Sevdiklerimize, dostlarımıza, insanlarımıza ne yapacaklar? Kıbns'a yaz geliyor. Henliz yaseminler açmadı ama sokaklarda karanfil satan çocuklar görülmeye başladı. Pazar günü pikniğe gideceğiz. Ama bütün bu güzellikler üstümüze çöken bulutları dağılmaya yetmiyor...” 


Mektubu yazan delikanlı abartmıyor. 
Kuzey Kıbrıs'ta, Türk kesiminde bugünferde karanlık oyunlar tezgahlanıyor. Kibns Türk kesiminde eski bir gelenek, siyasal hasımlan cinayetle ortadan kaldırma geleneği bir kez daha hortlatılmak 


isteniyor. Hem de ba kez cinayetlere “resmi” kılıflar geçirileceğe benziyor. 


Bir faşist örgüt: TMD 


Kuzey Kıbrıs'ta Denktaş yönetiminin Washington- Ankara (Daha da doğru söylersek: Beyaz Saray-Çankaya) ile ortaklaşa tezgahladığı bağımsızlık ilanı, Kıbrıs düğümünü “kördüğüme” çevirdi. Galiba amaç biraz da buydu. Uluslararası platformlarda kendilerine pazarlık kozu ve şantaj yapabilme aracı olarak gördükleri “bağımsız devlet” ilanının ardından Kuzey Kıbrıs'ta, faşist rüzgarlar daha da sert esmeye başladı. 


Bağımsız devlet ilânını, Kıbrıs'ın bölünmesini resmileştirmek ve “ikili Enosis”e giden yolu açmak olarak gören Kıbrıs de- 


CTP bağımsızlığımıza 


neden karsı cikiyor : ?, 


üğeri bugün ölüm tehdidi altınerde Kavasoğlu gibi nice yurtrat Kıbrıs"lıyı kahbece öldü- 


Cuzey Kibns`taki faşist örgütlelerinden biri olan ve gene beri MIT denetiminde bu- 
Mücahitler Derneği bir bildiri arak, Denktaş'ın izlediği 
ATO” 'cu politikaya karşı çi 


lenmenin kuruluşund 


TKP (Topluğncu Kioks Partisi) yöneti- 


e tehdit etti. 


ns'ta “bağımsız” devlet ilan a sıra bu “devletin Anayasası'nı hazığamaya geldi. Bu amaçla Kurucu Mecliğiçinde bir de komisyon oluşturuldu. nisyonun çalışmaları sürerken Denktağ New York'a gitti. Giderken de korşisyoğ görevlilerine talimat verdi. 
Kendisi dönene kadar Anayasa taslağını tamam etmelerini, Kurucu Meclis Genel Kurulu'na söyketmelerini istedi. 

3u hesap ftmadı. Taslak Meclis'e geldi. Geldi ama kaç yılın kaşarlanmış poliükacisi ve enirikacısı Denktaş için bu aşilmaz bir engel değildi. Nitekim “devlet” Başkanı yetkileri içinde yer almamasına rağmen “yelkisi"ni kullandı ve taslağa bir madde önerisi ekledi. Öneride şöyle denmekteydi 

“Kuzey Kibns Türk Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenliği Kıbns Türk Barış Kuvvetleri tarafından sağlanır...” 

Kıbrs Türk Barış Kuvvetleri malum, Kıbrıslı Türklerden oluşan dar bir kolluk kuvveti ile hâlen adada bulunan Türkiye Q mhuriyeti ordusuna bağlı askeri birlikten oluşmakta. 


Bir yanda Ankara'da 21 pare top alışı ile ve A katagorisinde devlet başkanı prostokoluna uygun olarak Cuntabaşi Kenan Evren tarafından karşılanan “bağımsız” gi penp Başkanı Rauf piku bir 


KKTC'de Türkiye'ye bağımlı polis devleti hazırlıkları ... 


Kuzey Kıbrıs'ta gericilik yeni cinayetler mi 


Kuzey Kıbrıs'ın ilerici, yurtsever, demokrat, barışçı insanları yeni cinayetlere kurban gitmek, sevdiklerini, dostlarını kanlı komplolar sonucu yitirmek, yeniden bu sahneleri yaşamak istemiyor... 


man şovenlerin, gericilerin, MITçilerin ve faşistlerin yuvalandığı, yönlendirdiği bir örgüt bu. Yıllar boyu “Rum düşmanlığı” yaparak ayakta duran TMT Kuzey Kıbrıs'ta her türlü gerici gelişmenin ve provokasyonun tezgahlandığı bir “üçgen”in ayaklarından biri. Bu kanlı üçgen şöyle tanımlanmakta: Türkiye Büyükelçiliği-Bayraktarlık (TMT liderliği) - Türk Ordusu Karargahı (MIT). 

Ne var ki, Kavasoğlu'nun kanını Üstünde taşıyan bu “üçgen” son yıllarda kendinden beklenen işlevi göremez hale geldi, Çünkü Rumlarla sıcak çatışma günleri geride kalmış, provakasyon olanakları azalmıştı. Bu durumda bu “üçgen”in ve özellikle TMT'nin ağırlığını £ “düşman”a yani, Kuzey Kıbrıs'ın ilericilerine, devrim- 


ve toplumdaki ilerici unsurları susturamıyordu. Çare: 12 Eylül deneyimi ile dağarağını zenginleştirmiş olan MIT ve Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'nun seçme birlikleri oldu. Üstelik yasal, hem de añayasal bir kılıfla 

CTP ve TKP bu, Kıbrıs halkı adına onur kırıcı, emperyalizmin planlannı uygulamakta yeni adımlar attıncı girişime karşı çıktılar. İşte o anda Kuzey Kibns`- taki faşist örgütlenmenin legal kılıfların- dan biri, Türk Mücahitler Derneği ortaya çıktı. Bir bildiri yayınladılar ve 1958'lerin üslubu içinde cinayet çığlıkları attılar. Bunu Kuzey Kıbrıs'ta yuvalanmış gericiliğin hemen tüm kesimleri alkış tuttular, övdüler. 


na alkış tuttular. 


İZLENİMLER 


Yer Primorsko'da Georgi Dimitrov Uluslararası Gençlik Merkezi. Burası Bulgaristan'ın Karadeniz kryısında, Burgaz'ın 55 kilometre güneyinde; her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen en az 80 bin gencin yararlandığı bir tesis, Burada, 5-15 Haziran arasında Avrupa'nın 22 ülkesinden, Kanada ve ABD'den 38 ulusal ve ayrıca beş uluslararası Kuruluştan 83 kadın “Barış Okulu"nda biraraya geliyoruz. Barış Okulunu düzenleyen 117 ülkeden 135 
ulusal Kadın örgütünü çatısı altında toplayan ve 1945'den bu yana kadın ve çocuk hakları, ulusal bağımsızlık, barış ve silahsızlanma için çalışan Dünya Demokratik Kadınlar Federasyonu. DDKF'nun ilk kez düzenlediği Barış Okulu'nun örgütlenmesinde kendisine Bulgaristan Kadın Hareketi Komitesi yardımcı oluyor ve evsahipliği yapıyor. 

Değişik ülkelerden, değişik toplumsal düzenler- den gelen, dilleri, dinleri, meslekleri, yaşam deneyleri, ahşkanlıklan farklı, 23 İle 70 yaş arası kimisi henüz gencecik kız, kimisi büyükanne bile olmayan B3 kadın 10 gün birlikte yaşıyoruz. Çeşitli endişeler taşıyoruz ilk günlerde, birbirimizi tanımadığımız için ve özellikle sosyalist ülke insanlarını çok daha az tanıdığımız için...Zaman içinde bu endişelerin yerini 

«dostluk ve güven duyguları alıyor. 

10 gün boyunca zamanımızın koşullarını, atom 
Savaşı tehlikesine karşı ve soğuk savaşa karşı kadinların görevlerini, yüksek silahlanma harcamalarının kadın haklarını nasıl etkilediğini, çocuklarımızı ve diğer insanları banş konularında nasıl eğiteceğimi-Zi ve barış hareketini nasıl daha yığınsal yapmayı başarabileceğimizi tartışıyoruz. “Barış Okulu"nda öğretmen de, öğrenci de biziz. Konular önceden belli olmakla birlikte her konuyu nasıl tartişacağımıza kendimiz karar veriyoruz. 

Kapitalist ülkelerden gelen pekçoğumuz, hele sosyalist bir ülkeyi ilk kez ziyaret edenler, ülkelerimizde yıllardır gericiliğin sürdürdüğü soğuk savaş politikası sonucunda sosyalist ülkelerin izlediği politika ve bu ülkelerdeki yaşam koşulları konusunda sorularla doluyuz. “Sovyet tehdidi”, Afganistan so- 


ann ral 2 3 iel er enli rd lal 


yırafla ise aynı Rauf Denktaş'ın, bir baş- 


“ka bağımsız devlet olan Türkiye Cumhu- 


riyei ordusuna, kendi devletinin iç ve 

dış güvenliğini ihale edişi, Halırlanacaktır, Kuzey Kıbrıs'taki Türk 

toplumu içinde kökü 1955”lere uzanan 


yani, Kuzey Kıbns'ın ilericilerine, devrimcilerine çevirmesi gerekiyordu. Ama TMT örgütünün tabanı da Kıbnslı Türklerden oluşmaktaydı ve bunları “hısım akraba, komşuyu kırmaya” yöneltmek hiç de kolay değildi. Bu yüzden 1981 Genel seçimleri- 


KKTC'de iktidar yanlısı, gerici Halkın Sesi, Kıbns Postası, Birlik, Akşam gibi gazetelerin tümü Kıbns Türk Mücahitleri Derneği'nin bildirisine sayfalarında geniş yer verdiler ve bildirideki çığlıklarına: övgü düzdüler. CTP ve TKP'nin, Denktaş'ın izle diği Amerikancı ve NATO'cu politikaya ve anti-demokratik uygulamalara karşı yurtseverce tavırlarını vatan hainliği olarak göstermeye çalışnlar ve faşistlerin kışkırımaları- 


Barış Okulu'nda on gün 


runu, sosyalist ülkelerdeki barış çalışmaları konusunda sorularımızı açıkça sormak fırsalını buluyor ve yanıtlarımızı da aynı açıklıkla alıyoruz. Aynca Bulgaristan'da ziyaret ettiğimiz yuvalarda, okullar- da, fabrika, kooperatif ve işletmelerde ve Bulgar insanında yaşayan sosyalizmin ne demek olduğu» nu görüyoruz. 

Birgün aramızdan bir grup Bulgaristan iç savaşı sırasında faşistlere karşı yiğit bir mücadele vermiş olan yaşlı kadın partizanları ziyaret ediyoruz. 50-60 kadar partizan bizleri çiçek gibi donattıkları masalarinin başında, anti-faşist klüplerinde karşılaşıyorlar, Bugünkü Bulgaristan'ın temelinde bu kadınların ve bunlar gibilerinin teri, kanı, canı olduğunu bilmek ve onların söylediği partizan marşında bunu bir kez daha içimizde duymak hepimizi olağanüstü duygu” landıriyor. Tam kapıdan çıkarken yaşlı bir partizan içinde kırmızı yapma çiçekler taşıyan küçük bir saksıyla geliyor ve bana Bulgarca birşeyler anlatmaya çalışıyor. Meğerse çiçekler kendilerine Bulgaristanı 1979'da ziyaret eden bir grup İlerici Kadinlar Derneği üyesi arkadaşımız tarafından verilmiş. 
Ufak-tefek ihtiyar kadıncağız, bir taraftan boynuma sarılıp ağlarken, bir taraftan onları çök değerli bulup hala sakladıklarını anlatıyor ve ekliyor “başanlar komşu, birgün mutlaka siz de yeneceksiniz!” 

Barış Okulu boyunca en çok kafamızı şu konuya yoruyoruz: Kapımıza dayanmış olan atom savaşı tehlikesine karşı biz kadınlar olarak daha çok kadını ve daha çok Insanı nasıl seferber edebiliriz? 
Doğu'da ve Batı'da kadınlar bu amaçla, ve milyarlar silahlara gitmesin diye neler yapabiliriz? Ortak dünyamızı, şimdiye dek insanlığın birikimini korumak için hangi temel noktalarda anlaşarak ortak bir mücadele yürütebiliriz? Bunları tartışırken bir çak kadın, artık barış için sadece çağnlarda bulunmanın zamanının geçtiğini, birlikte daha etkin eylemler yapılması gerektiğini de ortaya koyuyor. 
NATO manevralarının yapıldığı alanlarda, bu manevralari engellemek için birşeyler yapamaz mi kadinlar? Batı Avrupa'da füzelerin yerleştirileceği ala- 


bir faşizan örgütlenme vardır: Türk Mukavemet Teşkilatı. Kısa adı TMT olan bu yarı legal örgüt, aslında İngilizlere karşı direniş günlerinde tohumları atılmış bir örgü. Ancak Denktaş'ın perde arkasında her zaman iplerini elinde tuttuğu, her za- 


nin ardından Denktaş yönetimi TMT'yi yeniden örgütlemek hesaplarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Varlığını illegal de olsa bugüne kadar sürdüren ve legal yansımasını örneğin Türk Mücahitler Derneği'nde gördüğümüz TMT, Denktaş'in beklediği işlevleri yerine getiremiyor 


Filiz KARDAM 


ni çepeçevre sarar ve bir ülkeden diğerine, sınırları aşarak geçen bir insan zinciri oluşturamaz mıyız? 
Kadınlar olarak yöneticiler üzerinde silahlanma harcamalarının sınırlandırılması yönünde baskıyı nasıl arttırabiliriz? En küçük birimlere dek, sokaktaki adama barış konusunda bilgi ulaştırmak ve bunu çarpıcı bir şekilde yapmak için neler düşünebiliriz? 
Sendika ve işçi hareketi ile barış hareketinin birbirine daha da sıkı bağlanması, banş hareketinin fabrikalara taşınması, özellikle silah endüstrisi alanında çalışan işçiler arasında barış konusunun etkin olarak işlenmesi yönünde biz kadınlar olarak neler yapabiliriz? Tüm bunları ve bu çalışmalarda aramız- daki işbirliğini arttırmanın yollarını tartışıyoruz. 


Birgün İngiltere'den Elma Harland bize'tek kelime ile barışı tanımlayın diyor. “Yaşam” diyoruz kimimiz, “sevgi, anlayış, gelecek, dayanışma, demokrasi, özgürlük, dostluk, işbirliği...” Barış tek tek bunların hepsi ve tümü ve biz barış için savaşirken, biliyoruz ki tüm bunları korumak için de savaşiyoruz. 

Barış Okulu'ndaki on günlük olağanüstü yoğun bilgi ve deneyim alışverişi içinde çoğumuz için en değerlisi, birbirimizi tanımak, önyargılarımızı kırmak ve halkların birbirleriyle anlaşabileceğini, onların savaştan hiçbir çıkarı olmadığını bir kez daha somut olarak görmek oluyor. Çeşitli ülkelerde barış için uğraş veren insanları bizzat tanımak, barış hareke tini bizim için daha somut, daha elle tutulur hale getiriyor. Hepimiz, dünyanın çeşitli yerlerinde birer “ev”, “yuva” edinmiş gibi oluyoruz. 

Son gün geldiğinde hepimiz omuzlarımızdaki sorumluluğun çok ağır olduğunu daha iyi anlamış durumdayız. Ancak zorluklarımıza, eksikliklerimize endişelerimize rağmen banş okulundan hepimiz tek tek ve toplu olarak gücümüze güvenerek aynlıyoruz. Tıpkı sık sık söylediğimiz bir şarkının dizelerinde olduğu gibi, “kayaları aşındıran, sert taşları kıran yumuşacık sular gibi çağlamak” isteâiyle dopdolu veda ediyoruz birbirimize... 


Cinayet çığlığı 

Nitekim kupürlerini sunduğumuz gerici-tutucu Kıbrıs gazetelerinin eksiksiz tümünün bu faşist mesaja sayfalarında geniş geniş yer vermeleri ve adeta Türk Mücahitler Dermeği'nin tehditlerine övgüler düzmeleri bunun bir kanıtı. Türk Mücahitler Derneği -çoğu kağıt üstünde var olan- yüz yedi şubesi adına yayınladığı tehdit bildirisinde baştan beri dikkat çekmeye çalıştığımız kanlı planları apaçık ortaya koyuyor. 


Şu anda Kuzey Kıbns'ta estirilen fir? 
tunanin, gerici basinin istisnasız bir bütün ha'inde CTP ve TKP'ye saldirmasinın alunda yatanlar bu bildiride açıkça söyleniyor. 

Eğer ilerici “demokrat kamuoyu uyanık olmazsa ve önlem almazsa Kuzey Kıbrıs'- ta gericilik yeni cinayetler işleyebilir, ilhak ve Ikili Enosis planını uygularken; ABD ve NATO adına Kuzey Kıbrıs'ı “emperyalizmin Süveyş Kanalı ağzında batmayan bir uçak gemisi” yapma ve Ortadoğu'ya müdahale planlarında kullanma operasyonunu hayata geçirirken Kuzey Kıbrıs'ın ilerici yurtsever-demokrat-barişçı insanları ölümün kucağına itilebilir. 
Planlanan budur ve bu tezgahlanmakla- 


Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği adli faşist kuruluş Mayıs ayı sonunda yayınladığı bildiri ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) liderlerini ve üyelerini ölümle tehdit etti ve KKTC'deki ilericilere karşi bir kampanya başlattı. 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


işti... Yalnızca Ocak-Mayıs dönemi enflasyonu yüzde 28 oldu 


e 60, işsizlik 4 milyon 


3 artış göster- 


Üniversite mezunları hademe 


Enflasyon yüz 


o İçinde bulunduğumuz yılın © ve 1983 yılında da yüzde Ocak-Mayıs dönemini kapsa- mişti. 
yan ilk beş ayında fiyatlar yüz- Uzmanların belirttiğine ge 


Yıllık enflasyon oranı 


re, yılın ikin- 


de 28 oranında artış gösterdi. c yansında enflasyon orağını yüzde 60» syi ların altina çekmek bii , fiyat artışları sınavında |  Bayidezs'knyataramson yaam gamak ek an 


dört yılın en yüksek enflasyon © ir Özal Hükümeti, dış bo Izmir'de yayınlanan Yeni Asır ga- oranını oluşturuyor. mek için, geçtiğimiz gün! 
zetesinin 30 Mayis 1984 tarihli man- d i i Şelinde, “Hademe sınavında üniversiteliler” başlıklı bir haber yayınlandı, Izmir Adliyesi'ne alınacak 7 hademe (odacı) ve 8 zabıt katibi için açılan imtihana 600 kişi başvurmuş» 
tu. Odacı imtihanına katılabilmek için ilkokulu ve zabıt katibi olabilmek için de ortaokulu bitirmiş ok mak yetiyordu, Ancak, açılan imtihana çok sayıda lise ve üniversite me-Zunu da katılmış, sonuçta ilkokul mezunlarının başi yanmış ve hiçbir ilkokul mezunu imtihanı kazanamamuş öte yandan, Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) hazırladığı Beşinci Beş Yıllık Plan'a göre, geçtiğimiz yıla oranla Türkiye'deki işsiz sayısı 
350 bin artarak, 1984 yılı sonunda 3 
milyon 800 bin kişiye yükselecek. 
Böylece, “24 Ocak Kararlarının uygulanmaya konulduğu 1980 yılı başından bu yana, Türkiye'deki açık işsizlerin sayısı | milyon 433 bin kişi 
artarak, işsizler ordusu 2 milyon 367 
, binden 3 milyon 800 bine tirmanmış olacak, 


Milyonlarca emekçi için hayat pahallı aldı, Bu para, Kamu İktisağli 7 
i, enflasyon ve işsizlik çekilmez bir hale  ri'nin (KIT) ürünlerine fapılacak yeni geldi. Beş ay önce yüzde 40'larda seyreden zamlarla karşılanacaktır. ğu denli büyük yıllık enflasyon oranı, Mayıs 1984'de yüz- O boyutlu zam furyası, kaçinılmaz olarak de 60'a merdiven dayadı. Şu an 3 milyon enflasyonu körükleyecekti 
650 bin olan açık işsiz sayısının, yıl s0- Ayrıca, pamuk, hubul 
nunda 3 milyon 850 bine yükseleceği açık- o findik ve şeker pancarı gi landı, sal ürünlerin devlet tarafı 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yılın ikinci yarısında ya, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya gő- durum, yılın birinci yansı re, yılbaşında yüzde 40,9 olan yıllık enflas- yanıda piyasadaki para mil yon oranı, 1984 yılının Mayıs ayında yüz- oranda artmasına ve dolağğsıy! 
de 59,4'e tırmandı. Öte yandan, Özal Hü- o daha da yükselmesine kümeti'nin 1984 yılı için hedeflediği enf- Öte yandan, yaz sezo lasyon oranı, yılın ilk beş ayında aşıldı. o göçmen işçinin tatil için Bilindiği gibi, Özal Hükümeti 1984 yılın- ettiği aylardır. Bunun ya da enflasyonu yüzde 25'e çekeceğiniraçık- o Oranla, yılın ikinci yansın, lamıştı. Oysa, Hazine ve Dış Ticaret Müs- sektör harcamaları önemli teşarlığı'nın açıklamasına göre, Ocak-Ma- tadır. Bütün bunlar, pi yis dönemini kapsayan beş ay içinde fi- o kredimiktarlarının büyük! 
yatlar yüzde 28 (5 aylık enflasyon) artış na neden olmakla ve gösterdi: enflasyonu daha da un K 

Içinde bulunduğumuz yılın ilk beş ayın- Nitekim, Türkiye ekonomisinin bütün da gerçekleşen yüzde 28'lik fiyat artışı, geçmiş yıllara bakıldığında, ilk yarıya göre, son dört yılın en yüksek enflasyon oranını © yılın ikinci yarısında pafa ve kredi mikoluşturuyor. Bilindiği gibi, Ocak-Mayıs © tarlanının önemli oranda artığı ve dolayidönemini kapsayan beş aylık sürede, fi- sıyla fiyat artışlarının da yükseldiği görülyatlar 1981'de yüzde 8; 1982'de yüzde 12 mektedir. 


kuru üzüm, temel tarım- 


s Ocak Şubat Mart Nisan 
ürkiye'ye akın 1984 1984 1984 1984 


Kaynak: Hazine ve Diş Ticaret Müsteşarlığı 


Gündemë 


Sıcak sonbahar 


onbahar aylarında, politik arenada çok sıcak günler yaşanabilir, Türkiye kapitalizmi ve mevcut rejim, eskiye ve şimdikine oranla çok daha büyük bir krizin içine girebilir. 
Yalnızca ekonomide değil; aynı zamanda, sosyal ve siyasal yapıya ilişkin bütün göstergeler, rejimin çok ciddi ve yeni bir bunalımın eşiğinde olduğunu göstermektedir. 
Yılbaşında yüzde 40,9 olan yıllık enflasyon oranı, Mayıs sonunda yüzde 60'a merdiven dayamıştır. Yılın ikinci yansında, enflasyon oranını daha da tırmandıracak birçok nesnel faktörler vardır. Özal Hükümeti'nin 
1984 yılı Bütçesi'ne aldığı 795 milyar liralık ek ödenek, KIT ürünlerine 
yapılacak yeni zamlarla karşılanacaktır. Önemli tarımsal ürünlerin devlet tarafından satınalımı, yılın ikinci yarısında yapılacaktır. 
Bunlara ek olarak, yılın ikinci yarısı, birinciye göre kamu ve özel səktör harcamalarının önemli oranda arttığı ve yüzbinlerce göçmen işçinin tatil için Türkiye'ye akın ettiği aylardır. Ve bütün bunlar, piyasadaki para 


işsiz Sayısı 
(Milyon kişi) 


Eskili Merkez Coal van katlar bölümüne I sanradörenn almak içte atlan imihia 
2006 kisi hayvandır. Busvunimhirn çoğunluğu İsemezmedu 


Benzeri uygulama Ispanya ve Italya'da faşizm döneminde görülmüştü 


KİT'ler işçilerin karşısında tekvücut 


Grevin halâ yasak olması, sıkıyönetim yasağı kalksa bile mevçut faşizan yasaların grev yapmayı olanaksız hale getirmesi, böylece sermayenin işçi sınıfına tüm istediklerini hicbir karşı silah vermeden dayatması yetmiyormuş gibi, şimdi de Kamu Iktisadi Teşekkülleri işçilerine tek tip sözleşme uygulamasına gidiliyor. Bu amaçla “Başbakanlık Toplu Sözleşme Koordinasyomu Kurulu” adli bir kurul oluşturuldu. Kurulun başkanlığını Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemuçin yapacak. Ancak Devlet Bakanı'nın bulunmadığı durumlarda kurula Çalışma Bakanlığı müsteşarı MHP eğilimli Kutlu Savaş başkanlık edecek. 
Öteden beri işçi haklarına karşı tutumu ve MHP'lileri kadrolaşurmasıyla tanınan Kutlu Savaş, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, amacın tüm Kamu Iktisadi Teşekkülleri"nde geçerli olacak tek tip ve milli çıkarlara uygun bir toplu sözleşme taslağı hazırlatıp uygulatmak olduğunu, bunun için Kamu İşveren sendikaları ile koordinasyon halinde çalıştığını söyledi. 

Asıl amaç ise, bu yıl enflasyon oranının yüzde 50'nin üzerinde 


olacağının anlaşılmasından sonra işçi ücretlerindeki artışı yüzde 25'in altında tutabilmek için sendikaların karşısında güçlü ve tavizsiz olabilmek, Bu gelişmeler konusundaki görüşlerini bildiren bazı kamu kesimi sendikacıları, uygulamayı eleştirdiler. 
Türk Harb Iş Sendikası Genel Başkanı Kenan Durukan “Devletin güçsüz olan işçileri koruması gerekirken, kamu işverenlerini örgütleyip işçilerin karşısına çıkarmasının anlaşılmasına imkân yok”, Türkiye Yol Iş Sendikası Genel Başkanı “İşverenler ve bugünün Başbakanı olan onların eski , Zaten zorlama temeli üzerinde oluşturulmaya çalışılan İş barışını dinamütlemek istemektedirler” derken, Türk Iş üst yönetimi uzlaşmacı tavrını sürdürüyor ve Sadık Şide “Hele niyet nedir bir görelim, konuyu ilerde değerlendireceğiz” diyor. 


Oluşturulan yeni kurula benzer uygulamalara Italya ve Ispanya'da faşizm döneminde de rastlanmış olması, sadece tesadüften ibaret görünmüyor. 


Yüksek Hakem Kurulu (YHK), kendi aldığı ilke kararına da uymayarak, 1984 yılı ücrel zammını yüzde 
14 ile yüzde 18 arasında tesbit etme- 
ye başladı. Bilindiği gibi, enllasyo- nun yüzde 25 olacağı gerekçesine dayanarak, YHK 1984 yılı için işçi ücretlerini yüzde 24-2000 lira artırma kararı almıştı, 

Içinde bulunduğumuz yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 28 olmasına rağmen, YHK'nın 22 Mayıs tarihli kararına göre, Türk-iş'e bağlı Maden-Iş Sendikası'na üye ve Etibank maden işletmelerinde çalışan 11 bin işçiye, 1984 yılı için yüzde 18 ücret zammı verildi. YHK 7 Haziran tarihinde de, Karadeniz Bakır İşletmeleri'nde çalışan 2330 işçiye 1984 için yüzde 14 ücret zammı verdi. 


KİT'lerde işçi ücretleri 


1980-1983 döneminde, KIT harcamaları içinde işçi ücretlerinin payı yüzde 20'den yüzde 13'e geriledi. Bu durum, maliyetler içinde işçi ücretlerinin yüzde 20'den yüzde 13'e düşmesi ve aynı oranda da gerçek Ücretlerin gerilemesi anlamına geliyor. 
1980 yılında KITlerin 1 trilyon 184 
milyar lira olan toplam harcamalar- nın 238 milyar lirası işçi ücretleriydi ve bu miktar, KIT harcamalarının 
yüzde 20'sini oluşturuyordu. 1983 
yılında ise, 3 trilyon 455 milyar lira olan KIT harcamalarının 458 milyar lirasını işçi ücretleri oluşturdu. 


Böylece, 1980-1983 dönemini kapsayan üç yılda, toplam KIT harcamaları içinde işçi Ücretlerinin payı yüzde 20'den 13'egerilemişoldu. 


, .. 
OECD’ye göre suçlu işçiler 

Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma 
Örgütü'nün (OECD) $ Haziran 1984 
tarihinde yayınlanan “Türkiye Raporu”nda, Türkiye'de enflasyonun yeniden urmanışa geçmesinin suçu işçilere yüklenerek, işçi ücretlerindeki artışlarının daha da sınırlandınlması istendi. Ilgili raporda 1981 ve 
1982 yıllarında işçi üeretlerindeki artışların kontrol altına alındığı ve ancak, 1983 yılından itibaren ücret artışlarının yüksek tutulduğu iddia edilerek, bu durumun enflasyonu körüklediği ileri sürüldü, Aynca, OE-CD'nin raporunda 1983 yılından itibaren sıkı para politikasında da gevşemelerin olduğu öne sürülerek, bundan böyle daha sıkı bir pura po- 


litikası uygulanması ve ücret artışlar rının düşük tutulması istendi, 


beenii tekkeleri. E Y E OE ON PNT: tatil için Türkiye'ye akın ettiği aylardır. Ve bütün bunlar, piyasadaki para ve kredi miktarını ve buna dayalı olarak, fiyat artışlarını daha da tırmandıracak olan faktörlerdir. 

işsizlik sorunu, tek kelimeyle dramatik boyutlar kazanmıştır. 1984 yılı için açıklanan işsiz sayısı, 3 milyon 850 bin kişidir. “24 Ocak Kararlar” mn uygulamaya konulmasından bu yana, işsizler ordusuna yaklaşık 1,5 milyon kişi eklenmiştir. Dahası, mevcut durumda daha bir köt 
olmazsa, Türkiye'de açık işsizlerin sayısına, her ay 30 bin ve her yıl 350 
bin kişi eklenecektir. kd 

Giderek derinleşen bunalım, küçük üreticileri, orta katmanları yikima uğratırken, orta ve hatta yer yer büyük sermaye gruplarını bile etkilemeye başlamıştır. Kepenk indirmeler, senet protestoları ve iflaslar, boyutlara ulaşmıştır. Türkiye kapitalizminin para, banka ve kredi sistemi, bunalımın doruğunu yaşamaktadır. Bankalara geri dönmeyen kredilerin miktarı, 700 milyar lirayı bulmuştur. Bankacılık sistemi her an çökebilir, bankerler olayını mumla aratacak büyük bir facla, her an yeniden yaşanabilir. 

OECD, Dünya Bankası ve IMF, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler üstüne, şimdi ararda “Türkiye raporları" yayınlamaya başladılar. Dahası, 


hiç programda olmamasına rağmen, teftiş için IMF'nin “Türkiye masa- 


sı” alelacele Ankara'ya geldi, Dün Özal'ın programına övgü düzen bu emperyalist kaynaklar, bugün Türkiye'deki gelişmeleri “endişe verici" olarak nitelemeye ve diş borçlar açısından da, Türkiye'nin “kritik” bir döneme girdiğini söylemeye başlamışlardır. 

Türkiye, yılın ikinci yansında ve 1985'de süresi gelen dış borçlarını ödeyebilmek için, yeniden kısa vadeli dış borç aramaya başlamıştır. Yeni hazırlanan Beşinci Beş Yıllık Plan'a göre, Türkiye'nin dış borçlarını ödeyebilmesi için, kısa dönemde 4 milyar dolar ve önümüzdeki üç yıl içinde de 14 milyar dolar yeni dış borç bulması gerekmektedir. 

Sosyal ve siyasal alandaki göstergeler de, aynı doğrultuda gelişmekte 
ve rejimin yeni bir bunalıma gebe olduğunun izlerini taşımaktadır. 25 
Mart yerel seçimlerinde Meclis'te tabansız HP ve MDP'nin ardından, şimdi aynı süreç ANAP için işlemeye başlamıştır. 

ANAP içinde ortaya çıkan çatışmanın, yerel örgütler ve milletvekilleriyle, üst yönetim ve bazı bakanlar arasındaki kavganın temel nedenlerin» den birisi, ANAP'ın oy tabanını hızla yitirmeye başlamış olmasıdır... Dahası, kısa bir süre önceye kadar Özal ve ekibine destek veren, ya da açıkça karşısına almayan geniş sermaye çevreleri, şimdi bu desteği geri çekmeye ve Özal'ın ekonomi politikasına karşı çıkmaya başlamışlardır. 

ANAP içinde ortaya çikan çatışmanın, kuşkusuz nedenleri de var. ANAP, yerel örgütleri, milletvekilleri, üst yönetimi, Özal ve ekibi birlikte düşünüldüğünde, tamamen bir yamalı bohçadır. Ve bu partide olan, değişik çikar çevrelerinin çatışmasıdır ve bu kapışmayı, bu çatlağı, moda deyimle *tükrükle yapıştırmak” pek kolay görünmüyor. Kaldı ki, bunahmin derinleşmesiyle birlikte, bu parti içindeki çelişkiler yoğunlaşabilir, çatlak daha da büyüyebilir... 

Ayrıca, aydınlar bildirisi, Türk-İş'in Istanbul'da yaptığı 10 bin kişilik toplantıda işçilerin rejime ve uygulanan politikalara karşı çıkışı, önemli gelişmelerdir ve rejimin yeni bir bunalıma girebileceğinin ipuçlarını vermek tedir. 

Evet, önümüzdeki aylarda rejim çok ciddi bir bunalımın içine girebilir ve Türkiye'de çok sıcak bir Sonbahar yaşanabilir. Ortaya çıkabilecek olan böylesi bir bunalım, politik arenada biri “olumlu” ve öteki *çok tehlikeli” olan iki “uç” durumun nesnel taşıyıcıları olabilir. Rejimin bunalminin derinleşmesi, yeni bir darbeyi gündeme getirebilir. Aynı ölçüde, Evren-Özal çetesini yıkmanın olanakları yaratılabilir. Burada önemli olan, rejimin yeni ve derin bir bunalıma girmesi durumunda, hangi tarafın daha hazırlıklı olacağıdır. 


» 


Sayfa 12 


Grevdeki bizimkiler... grevdeki bizimkiler... grevdeki bizimkiler... grevdeki bizimkiler... grevdeki bizimkiler... grevdeki bizimki 


Opel'de moral he 


Federal Almanya'da metal ve matbaa işçileri sendikalarının 35 
saatlik iş haftasını geçekleştirmek için başlattıkları grevler neredeyse ikinci ayını dolduruyor. Işverenler arkalarına hükümeti de alarak, işçilerin direnişini kırmak için her yola başvuruyorlar. 
Fabrikalara grev kırıcıları sokmak... Lokavt... Lokavtla sokağa bırakılan işçilere işsizlik yardımı yapılmasını önleme... Grev gözcülerinin üstüne araba sürerek öldürmeye teşebbüs... Ve daha nice iğrenç oyunlar. Bütün bunlara ek olarak basında ve televizyonda bütün kamuoyunu sendikalara ve işçilere karşı kışkırtmayı amaçlayan bir propaganda: “Alman ekonomisi çöküyor!” 


Grevci işçiler aleyhine yürütülen bu kampanyada bizim boyalı basına da iş düşmüştü. Onların görevi de grevlere canla başla katılan Türkiyeli işçilerin moralini bozmaktı. “Grevdeki işçilerin gelirleri düşmüş, moralleri bozulmuştu...” “Türkiyeli işçiler işbaşı yapmak istedikleri halde yapamıyorlardı...” “Grevler işçilerimizi perişan etmişti...” vs... vs... Ve bu “moral bozma kampanyası” özellikle grevdeki OPEL işçileri üzerinde yoğunlaştı. işçilerimizin moralleri gerçekten bozulmuş muydu, yoksa her zamankinden daha mı yüksekti? Bu sorunun yanıtını bulmak için Türkiye Postası muhabirleri OPEL fabrikasına gittiler... 


Günlerden 20 Haziran Çarşamba, otomuzu Opel fabrikasının bulunduğu Rüsselshelm'e doğru sürüyoruz. 
Güneş bir güzel, güneş bir başka bugün. Neşeli yani. Insanın herşeye hevesini getiriyor. Greve de! 
Beynimizin bir köşesinde boyalı basının feryatları. Efendim, işçiler çalışma istiyormuş, içeri sokulmuyorlarmış... Ödenen grev yardımları azmış... Moralleri bozukmuş... Ana kapıya doğru yürüyünce bir desne görelim! işçiler giriş kapısının önünde bir kilometreye yakın bir kordon oluşturmuşlar, 

içeri çalışmak için giren memurları “yuhalar” ile uğurluyorlar fabrikaya. 
Yasaya göre “çalışmak” isteyene engel olunamıyor. Hemen yanımızda 
Opel işçisi Hasan, “Ah bizde olsa değil bunları şeytanı bile sokmayız dmihmilemimii mn smidemnine lem... 


f; 


Türkişçisi de sokağa bırakıldı 


©, kapının önüne koyuyor 


Z Grevler, 
Türk işçisini perişan etti 


ALMANYA'DA GREV ÇIKMAZI 


Olan, Türklere oluyor 


© Greve giden büyük oromot! firmalarına iş yapaa küçük firmalar, lokavt uygulamasına başlarker, binlerce 


} Sayfamızda 


rr zamankinden daha y 


Federal Almanya'nın burjuva basını, kamuoyunu sendikalara karşı kışkırtmak için “ekonomi çöküyor” yaygarası kopartırken, bizim boyalı basının 


Rıza ALTAY 


O gazetelerin kendi görüşü, Ben aynı za- 


manda işçi temsilcisiyim. Birçok işçi ile bu yüzden ilişkim var, Bizlerin arasında böyle birşey yoktur. İşçiler daima dayanışma içeri» sindedir. Tabii bazı rengi bozuklar var aramızda. Böyleleri her toplumda var zaten. 
Ama grevi kırmak onları nasip olmayacak, Bizim Opel'deki işçiler, Türk olsun, Alman Italyan, Ispanyol olsun hepimiz dayanışma içindeyiz. Bizim hiç bir tereddütümüz yok. 
Açta kalsak hedefimize ulaşacağız. 


Mustafa KAYGUSUZ > 


Gazete okumadığım için bilmiyorum» Gêr rek benim gerekse konuştuğum arkadaşlar nn morali çok iyi, Dedikodulara kulak ase mam, Benim grevci arkadaşlarım ne derler; se öyle yapanz. Ben direnişimi devam ettir» mem gerektiğini düşünüyorum. 


değil bunları şeytanı bile sokmayız 


fabrikaya” diye mırıldanıyor. “Ben böyle yasanın..." Daha sonra kapıdaki grev gözcülerinin baş sorumlusu, bugün içeriye dünden daha az insanın girdiğini müjdeliyor. Içerde çalışmamalarına karşın, işverenin 

bir oyunuymuş bu. Tüm gün fabrika içersinde boş oturtuyormuş grev kırıcılarını. Bir kısmı her sabah yuhalanmaktan bıktıkları için hiç gelmiyorlarmış. Türkiye Postası'nın grev yerine geldiğini duyan işçilerimiz çevremizi sarıyorlar. Tanıyanlardan bir kısım işçi yanımıza yaklaşıyor. 
Selamlaşıyoruz. Soruyoruz duyduklarımızı, okuduklarımızı: “Moraliniz bozukmuş, doğru mu?” 


“Moralimiz her gün daha da yükseliyor” 


Murteza KARABULUT 


Bandlar hala dönemiyor. Grev kırıcılar amacına ulaşamadı. Zaten girenlerin çogunluğu da memur kısmı. Biz de onları içeri girerken yuhalıyoruz. Binlerce işçinin arasından yüzleri kızarmadan geçip gidenleri var, Moralimizin bozuk olduğu, çalışmak istediğimiz dedikoduları asılsız. Öyle bir şey olsaydı, biz greve evet demezdik. 
Grevimizin her günü bir başka neşe içinde geçiyor. 


E 


“Grevi sonuna kadar sürdüreceğiz” 


Hasan SÖNMEZ 


Benim deneyimim eskilere dayanır, 15-16 Haziran'da Lastik-Iş üyesiydim. Topkapı'ya yürümüştük. Moral bozukluğu diye birşey sözkonusu değil, Aksine moralimiz gün geçtikçe iyileşiyor. Gazeteler araştırmadan yazıyorlar. Sendika üyesi olmayan bazı işçiler bu gazetelere telefon ediyor yada mektup yazıyor, gazeteler de onlardan duyduklarını yazıyorlar. Buraya, bizim aramıza gelip görmedikleri için doğruları yazamazlar. 
Durumdan anladığım, grevi sonuna dek sürdüreceğimizdir. 


— 


“Onlar patron gazetesi” 


Mehmet Izzet TÜRE 


O Tercüman ve Hürriyet gazeteleri kapitalistlere çalıştığı için, moralimizin bozuk olduğunu yazmakla kalmıyor, moralimizi bozmak için uğraşıyor. Hattızatında gayet moralli ve güçlüyüz. Her geçen gün arkadaşlarımla gördüğün gibi kol kola bu grevi başarıya ulaştırmak için olanca gücümüzü sarfediyoruz. 


“Grevi kırmak onlara nasip olmayacak” 


“Nöbetime düğüne gider. gib: 
geliyorum” 


Atay BARAN 


Ben 51 yaşına geldim. Benim iş saatlerinin düşmesi olmasa da gelecek nesil için buraya, yani greve geliyorum. Hiç olmazsa bizden sonraki nesil bu işten faydalansın. Biz köydeyken sabah güneş doğarken işe başlar akşam güneş batana kadar çalışırdık. Şimdiye kadar 40 saat çalıştık. Bundan sonra artık daha az çalışalım. Moralim falan bozuk değil. Düğüne gelir gibi geliyorum. Nöbeti- mi tutuyor, arkadaşlarımla dertleşiyorum. 
Tanıdığım tüm arkadaşlarım da benim gibi düşünüyorlar. Istiyorum ki, beş kuruş az olsun ama 35 saat iş haftası olsun. 


“Kazanmamız lazım” 
ODABAŞI 
Moralim bozuk falan değil, Parayı ne yapa- 


yım? Kamımız doyuyor. Çoluk çocuk da aç değil, Yola çıktık kazanmamız lazım! 


“Bugüne kadar herşeyi sendikamızla başardık” 


Haydar ARI 


Ben OPEL'e 1966 yılında girdim. Yani, 
18 yıldır burada, Opel'de işçi olarak çalı- 
Şıyorum. Ilk işe girdiğim zaman, yılda ancak 16 gün ücretli izin alabiliyorduk. Şimdi ise, yılda 6 hafta, yani bir buçuk ay ücretli izin alabiliyoruz. Bu duruma nasıl geldik? Bunu örgülülüğümüz sayesinde, sendikamızla birlikte başardık. Sizin sözünü ettiğiniz söylentilerin hiç birisi doğru değil, Bunların hepsi uydurma, yalan. Hem de yalanın kuyruklusu. Biz işçiyiz, hakkımızı söke söke alırız. Greve çıkınca, ne para ne de pul gerekli. Grevde moral gerekli moral. Bu da, bizlerde maşallah gerektiği kadar var. En azından grevi başarıyla bitirecek ve hakkımızı söke söke alacak kadar. 


“Allah razı olsun yeter” * 


Hasan ARICI i 
Moralimiz düzgün. Az para aldığımız filan yok. Allah razı olsun yeter. Bu gazeteler herhalde bunları kendi kafasından yazıyor. 
Grevin uzun sürmesi bizim için farketmez. 
Her zaman gelip nöbetimizi tutanz. 


“O gazetelerin OPEL'e geldiklerini görmedik ki” 


Nuri ÇELİK 

Para konusunu dile getiren arkadaşlar olduysa da biz bu arkadaşlarımızla konuşarak onlara düşüncelerinin yanlış olduğunu kabul ettirdik. Şimdi bizimle daha da sıkı dayanışma içindeler. Gazetelerin yazdıkları tamamen yalan. Ordan burdan duydukları ile haber yazıyorlar. Buraya geldiklerini görmedik ki. 


Sayfa 13 


Röportaj/Fotoğraf: Hüseyin Murat DÖRTYOL Grev kırıcısı olmak grev yapmaktan da zor 


Rüsselsheim Opel işçilerinin kararlı grevi altıncı haftasını doldurdu. Başladığından daha güçlü, yerli yabancı tüm Opel işçileri dahâ da kararlı... Her sabah sıcak çaylar, kahveler içiliyor, Tür-F kiye'den, İtalya'dan, Latin Amerika'dan türküler yankılanıyor Rüsürkler işb 1 selsheim'ın varoşlarında, Grev davullarının tokmakları vuruyor: 

aş “Güm... güm de güm... güm...” 

p ] . İşveren cephesinde ise telaş ve kalleşliğin bin çeşidi. Grevcilerin p mak isti or kararlılığını, birliğini ve er leri kırmak için akla gelmedik r) oyunlar oynanıyor. İşverenler insanlık düşmanı silaha, lokavta l saldırdılar. Grevin ikinci haftasında satın aldıkları bir uşağı, 60 kapısında görevli işçi temsilcisine arabayla saldırtılar. Ama işçiler daha gür haykırdılar: “Bizi grevimizden hiç kimse, hiçbir şekilde 

döndüremez!” 

Işveren bu kez işçilerin birliğini kırmaya yöneldi. Grev kırıcılarını fabrikaya soktu, Bir akşam işçiler, sabah içeri girmiş olan memurları birinci kapıdan dışarı salmadılar. “Gidin girdiğiniz kapıdan çıkın” dediler, Personel şefi derhal provokasyona başladı: “Buradakiler hep kara kafalılar, Türkler. Alman işçileri böyle yapmaz. Gidin kendi memleketinizde yapın bu zorbalığı.” 

Türkiyeli işçiler bir an çözülür gibi oldular. Bundan yararlanan grev kırıcıları fabrikadan çıktılar. Bizimkiler yaptıkları hatayı anladılar, ama iş işten geçmişti. Kendi kendilerine kızarken bir yandan da “yarın görür onlar” diye söyleniyorlardı. 

Her sabah daha gün ışımadan, saat 4'te işçiler kapılara yığılıyor. Çaylar, kahveler, sucuklar, ekmekler, elmalar, pastalar daha geceden hazırlanmış. Her gün bir çok örgüt yiyeceğiyle, türküsüyle orada, En çok da DKP. Saat 6'ya, 7'ye dek böyle gidiyor. Saat Tye doğru hareketleniyor ortalık. Kapıların önü daha da kalabalıklaşıyor. Grev kırıcılarının gelme zamanıdır. İşverenin ücretli ; R memurları, Amaç çalışmak, üretim yapmak değil. Işçilerin morafayına işçilerin moralini bozma düştü lini bozmak, 

7.30'a doğru, bu satın alınmış uşaklar kümeleşmeye başlıyorlar. Onlar için en zor an. “Yarın çocuklarınızın yüzüne bakamayacaksınız”, “Grev kırıcıları da toplu sözleşmelerden yararlanıyor” gibi pankartların altından, işçilerin ördükleri etten duvar arasından geçmek dayanılmaz bir durum insan olan için. 

Başlıyorlar gelmeye. Bakışları yere çakılı. Yüzleri havuç gibi. 
Ayakları dolaşıyor. Elleri titriyor. İşçiler hep bir ağızdan kınıyor, hareket ediyorlar. Yerin dibindeler grev kıncılan. Bizimkiler bu grev kırıcılarının içeri girmesine çok bozuluyorlar. “Türkiye'de olsa...” diye söyleniyorlar dişlerinin arasından. Bazen tuttukları gibi grev kırıcılarını geriye fırlatıp atıyorlar. 

Bir kaç kez kavga oldu. Işçi temsilcisinin üzerine araba sürdükleri gün hiç bir grev kırıcısını içeri sokmadılar. İşveren mahkeme- ye başvurdu ve mahkemeden iki metre genişliğinde yol açılması yönünde karar çıkarttı. Işçi temsilcisi başkanı Heller, kararı işçilere açıklarken şöyle diyordu: “Mahkeme, grev kırıcılarının geçe- 
” bilmesi için iki metre genişliğinde yol açmamız yönünde karar alea ei bozmamalı. Bu kararı alanları da, grev kırıcıları- 

m ‘| mida tarih yargılayacaktır. Yarın onların çocuklarına anlatacak hiç 

lara kulak Sene bir şeyleri yoktur. Çocukları büyüyüp soru sorduğu zaman gene bu- i günkü gibi başlarını önlerine eğeceklerdir.” 

Moralleri bozulmuyor işçilerin. Daha da kenetleniyorlar. Saat sekize doğru 400 metre uzunluğunda, iki metre genişliğinde yol açılmıştır, Fabrika direktörü kontrolda. Grev kırıcıları grup grup gelmeye 

k başlıyorlar. Tam dörtyüz metre. Aşağılanarak, hakaret görerek yürü- 


È vE 
“Dedikodu! 
wii 


Hopere Türkiye Postası'ndan oya gazete gelmedi” 
“Muzaffer ÇILGIN 


İSöylenenlerin hepsi yanlıştır. Böyle birşey 

ıştır. 35 saat mücadelemizi sendikauz öncülüğünde sürdürüyoruz. Gerçekten 

ya ilk gelen gazeteci sizsiniz. Diğer galerde yazılanların aslı astarı yok. Biz bu eleyi sürdürmekte kararlıyız. 


“Boyalı gazetelerin yazdıklarının hepsi kuyruklu yalan” 


Kemal METE 


Gazetelerde yazılanların hepsi kuyruklu yalandır. Burada hiç kimsenin morali bozuk değildir. Biz 35 saatlik iş haftasını kazanmak için uğraşıyoruz. Gazetelerin dedikodusuna aldırış etmiyoruz. Gazeteci olarak buraya kimsenin geldiğini halen görmedim. lik olarak sizi görüyorum burada, Grevimiz iyi sürüyor 


istir. toru OTEV KINCNAN TUP STUP geye başlıyorlar. Tam dörtyüz metre. Aşağılanarak, hakaret görerek yürümek baş eğik, yüz havuç gibi, dizler dermansız, eller titrek, sırat 


köprüsünden geçmek gibi. Ihanetin bedeli çok ağır yok. Onlar hergün 


yerin dibine geçerek ödüyorlar bu bedeli. 


durumu resimlemeye çalışırken. 


Grev boyunca beklenenin de üstünde kararlı davranan, dayanışmayı doruğa çıkartan, işverenin her türlü provokasyonu- na karşı duran bizimkiler oldu. Diğer ulüslardan işçiler, sendika yöneticileri, kisacası herkes bizimkilerin gösterdiği savaşım kararlılığı karşısında şapka çıkartıyor. 
Dostlar seviniyor, düşmanlar üzülüyor. 
Biz her gün grevcilerle birlikte olmanın mutluluğu yanında, bu mutluluğu da tadıyoruz. Türkiye Postası olarak da ayn bir mutluluk yaşıyoruz. Öylesine içiçeyizki işçilerle, akraba gibi olduk. Işte bu akraba yakınlığının verdiği mutlulukla söyleşiyoruz bizimkilerle. Onlar ki daha on onbeş yıl evvel işçi değildiler. Belki sendikanın ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Hele hele grev nedir hiç haberleri yoktu. Anadolu'- nun bilmem hangi kuş uçmaz kervan geçmez köyünde açlıkla, topraksızlıkla işsizlikle savaşıyorlardı. Ve bugün buradalar, grev boylarında. Toprak işleyen elleri araba yapıyordu üç hafta öncesine kadar. İşte o eller, şimdi şalterleri indiriverdi... 

Onbeş yıl öncesinin topraksız köylülerinden ve üç hafta önce şalteri indirenler- den biri de Celal GÜNEY. 


«Ben mi? Ellimi geçtim. Yok babam yok Türkiye'de grev mrev bilmezdim. Köylüydüm, nereden bileceğim diyordu onbeş yıllık Opel işçisi, Ankara bozkırından sekiz çocuk babası Celal Güney. 

Öyle bir rahat ki konuşurken. Güvenli oturuyor koltuğunda, yeni şeylerin, güzel şeylerin farkına varmanın rahatlığı içinde. 
Çay içiyoruz. Bir gün önce de öyleydi. 
60 kapısında, kırmızı grev miğferi başında, Du ufak tefek, ellilik Ankara bozkırından gelme Opel işçisi dağ gibi duruyordu. 
Sohbet ettik. Coşkulu, coşkulu anlatıyor- 


Grevin altıncı haftası. Bir yanda dostluk, dayanışma, arkadaşlık, işveren ve grev kırıcılarının' cephesinde ise kalleşlik, utanmazlık ve korku. Her sabah yinelenen bu sahneyi yaşadıkça “grev kırıcısı olmak çok zor, hem de grev yapmaktan daha zor” diye düşünmeden edemiyorum. “Ben hiç ama hiç grev kırıcılığı yapmam, yapamam” diyorum kendi kendime, grev kırıcılarının o içine düştükleri rezil 


du. Grevi, dayanışmayı. İşverenin oyunlarından söz açılınca kinle küfredercesine konuşuyordu. 


..Akşam eve gel de daha geniş konuşalim dedi. Senin yazdığın gazeteyi gördüm. 
Ne güzel şeyler yazıyor. Çok sevindim. 
Akşam gel ben de anlatayım yaz. Çay içeriz hemi de. 


— Başla göz üstüne Celal abi. 


Ve akşam. Ev kalabalık. Sekiz çocuk, onların çocukları, misafirler... Çay içiyoruz. Celal Güney anlatıyor. 


-Önceleri kafam almadı bu 35 saat meselesini. Korkuyordum da. “Grev olursa işyerlerimizden oluruz. Çoluk çocuk aç kahır. işverenler güçlüdür. Bunlarla baş edilmez. Hükümet de onlardan yana. Hem biz yabancıyız bizim nemize grev, bizim nemize 35 saat.” 


Hep böyle düşünüyordum. Arkadaşlar gelip anlatıyordu. Anlıyordum ne dediklerini ama, şu Korku, pis korku yakamı birakmıyordu. Grev oylamasında korka korka “Greve evet” dedim. 


Şimdi öyle mi ya! Şimdi her şeyi çok açık görüyorum. Güçlü olduğumuzu da görüyorum. İşvereni dize getireceğimizi de görüyorum. Güzel şey valla birlikte savaşmak. Ne de olsa çok dostumuz varmış meger. Her yerden akın akın heyetler geliyor. 
Insanlar geliyor. Selamlıyorlar. Yanınızdayız diyorlar. 

Ha unutmadan bir şey daha diyeyim, Alman işçilerle biz hiç düşman değilmişiz de bizi düşman etmeğe çalışırlarmış. Aynı yerde çalıştığımız Alman arkadaşlarla hiç konuşmazdık önceleri. Oysa şimdi öylemi 


» 
işveren uşağı grev kırıcıları arasında ise kalleşlik utanmazlık ve büyüyen korku 


ya. Her gün kolkolayız. Grev kıncılarına karşı omuz omuzayız. Konuşuyoruz. Hal haur soruyoruz. Kazanacağız diyoruz. 
“Arkadaş” dedik mi bin arkadaş çıkıyor ağzımızdan. Birlikte diş biliyoruz grev kıncılarına. Aynı tastan çay içiyoruz. Aynı sevinçle halay çekiyoruz. 

Yeni yeni şeyler öğrendim ağam. Ellimden sonra hem de. Birlikte halay çekmesini, 


w 


diğ 


“Yok babam yok, Türkiye'de grev mrev bilmezdim” 


grev nöbeti tutmayı. Kendi gücümüze güvenmeyi. İşçilerin düşman olmadığını, Yaz bunları aynen böyle olsun. 

Grev Celal Güney'e ellisinden sonrayeni şeyler öğretiyor. “Ne güzel... ne güzel” diyorum. Diğer misafirler de katılıyor söyleşimize... 

Kararlılık umut ve sevinç dolu sıcak, stcacık bir akşam... 


Onbeş yıllık OPEL işçisi, grevci Celal Güney 


Sayfa 14 


> Pi 
Erdost'un katili 
Şükrü Bağ 

Türkiye Postası'nda lihan Erdost'la ilgili mektubu yayınlamakla gösterdiğiniz. 
duyarlılığı saygıyla karşıladım. Erdost'un katillerinden assubay Şükrü Bağ'ın sadist kişiliği bile onun Erdost'un katili olduğunun kanıtıdır. 


4. Kolordu içindeki Mamak cezaevin- de gözaltı ve tutuklu bulunup, C Blok'- ta kalan demokrat, devrimci ve komünistlerin Şükrü Bağ faşistini tanımıyorum diyeceğini zannetmiyorum. Zaten Mamak cezaevi kadrosu seçme sadistlerle doldurulmuştur. Orada uzun süre görev yaptırılanlar keşinlikle MIT ve 4. 
Kolordu istihbarat Daire Başkanlığı'nın adamlarıdır. işkencelerin çoğuda 4. Kolordu'da adı geçen daire başkanlığının. 
emrinde ve özel hücrelerinde yürütülmektedir. 

Assubay Şükrü Bağ, Ankara Seyranbağları eski su deposunun Ahmetler kısmina bakan yamaçta oturmaktaydı. Evi- ne herzaman uğramaz, bazı günler gelir, mahalledeki tavırlara dikkat ederdi. Mahallenin yukarı kısımlarında oturanlar genellikle ilericiydiler. Şükrü Bağ'ın evi faşistlerin barındığı öğrenci yurduna çok yakındı. Bu mahalleden bir süre hiç ayrılmadı. 12 Eylül'den sonra ipin ucunu kaçıran Şükrü Bağ, kendi düşüncesine uygun bir baskı ortamı gelince işi katilliğe kadar vardırdı, 


Daha önceleri uygulamalarında bunu biraz olsun gizlemeye çalışıyordu. Ama C Blok ikinci koğuşta faşistlerle devrimcilerin yan yana yatırıldığı dönemde, taşistlerin koğuş başkanı ve Site Öğrenci Yurdu'nun lideri olan devrimcileri kurşunlamaktan gelen azılı faşistle koğuşta rahat rahat arkadaşlık kurabilen ve onu kendi odasına çağırarak saatlerce konuşan Şükrü Bağ'dır. Koğuşta hergün çıkan kavgaların sorümlusu bizler gösterilerek her gün askerlere dövdürülüyorduk. Provokasyonu yapan faşistler, dayağı yiyen bizler idik. Tabii işin esas plenlayıcısı Şükrü'ydü. Kendisi tekvando bildiğinden dövmeyi pek severdi. En destekli sert vuruşları biz devrimcilerin üzerinde denerdi. Askerlere emir vererek, zorunlu ihtiyaç olan tuvalete gidiş- 


“Akort” ve patrona karşı mücadele 


Ben 1974 yılında Iç Anadolu'nun bir köyünden Danimarka'ya geldim. 5 yıl okula gittikten sonra dikişte çalışmaya başladım. O zaman yaşım 15'ti. 2,5 yıldir özel bir işyerinde akort çalışıyorum. 
Yaşım 22 işyerimizde 80-85 kadın çalşiyor. Ben günde 8 saat ceket ve pardesülerin ceplerini dikiyorum. Saat ücretini alabilmem için önceden tesbit edilen miktarı yapmam gerekir. Ben genellikle hızlı çalışır ve ek para kazanırdım. 

Bir yıldır belimde ve başımda ağrılar başladı, Çünkü başımız öne eğik olarak, vücudumuz hareketsiz bir şekilde sadece kol ve bacaklarımızla çalışırız. Bu ağrıları önce önemsemedim. Çünkü dikişte çalışan herkeste kol, bacak, bel sırt ve parmak ağrıları vardır. Şimdi kol ve bacaklarım şişmeye başladı. Doktor yavaş çalışmamı söyledi. Aynca bileğimin hareket etmemesi için demirden yapılmış bir alet verdi. Haftada iki defa da fizyo-terapiye gidiyorum. Ancak bileğime taktığım bu alet nedeniyle hızlı çalışamıyorum ve saat ücretini alacak malı üretemiyorum. Üretimim 9680-690'a düştü. İşyerinden doktor raporu istediler. İşten çıkartacaklarını ya da hastalığa ayıracaklarını tahmin ediyorum. Dikişte hep akort çalışma olduğu için, başka bir işyerinde iş bulacağımı da zannetmiyorum. Gurbette çalışan işçilerin içler acısı durumundan sadece bir örnek benimkisi. 

Bizler, sağlığımızı mahveden “akort”- un kaldırılmasını istiyoruz. Sendikamız sorunlarımızla hiç ilgilenmiyor. Patronlara isteklerimizi kabul ettirebilmek için büyük mücadeleler vermek gerektiğini gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. 


Melek Semiz/Danimarka 


Bana dokunmayan 


1983'ün sıcak sonbahar barış yürüyüşleriydi. Savaş tehlikesine, savaş kışkırtıcılığına karşı birisi olarak yürüyüşteki yerimi almıştım. Eve döndüğümde, yürüyüşteki li yerini estria me 


Türkiye Postası'nda 


OKUYUCU POSTASI AMME >< 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


OKUYUCU SİİRLERINDEN SECMELER 


Ürperten çığlık 


Akşam karanlığında gün batımında 

bulutlar çöreklendi puslu 

kömür yutmuş pis yapılar 

Ak: karanlığında gün batımında tlar çöreklendi puslu 

kömür yutmuş pis yapılar üstüne 

acılı sızı girdi yürekceğizlere 

bir Ürkeklik bir korku 

makina seslerinin sessizliğinde 


dönen bantlar yitip gitti özlemlere doğru gizden ırak emeğin benliği incindi 

incindi emeğin ışıgı umut 

son kez sallandı eller 

makina seslerinin sessizliğinde 


bulutlar bıçaklandı 

istasyonda trenlerin son ıslığı ürpertici bir çığlık yırttı sessizliği anayurtta yürekler ezik 

geridekiler kerpiç damda 

sönük bir ışık dirençli camda karanlıktan öle sızıyor emeğin ışığı 


S.E./Oberhausen 


satranç ve sanat 


Bugüne değin gazetenizi ilgiyle izliyorum. Gazetenin kitlelere karşı görevini yerine getirme çabalar beni çok sevindiriyor, Okurların Türkiye Postasıkonusundaki eleştirileri gazetenin bu görevini daha da iyi yapmasına yardımcı olacaktır. 


Türkiye Postası'ndaki satranç köşesinin kalkmış olması iyi olmadı. Yakın yöremde satranca ligi duyan ve bu oyunu öğrenen işçi, memur, öğrenci arkadaş- 


Arkadaşlarıma 


Koyu bir rüya değildir düşlediğimiz 

Görüyorsak gözümüzle olanı 

Yaratabiliyorsak elimizle dünyayı 

Düşünebiliyorsak usumuzla 

ve çarpıyorsa yüreğimiz sevdayla 

Hiç bir zaman görünmez değildir gelecek 

Dünyanın döndüğü, 

Güneşin doğduğu, 

Yadsınmaz bir gerçekse 

Ve hepimiz inanıyorsak buna 

Öyle inanmalıyız arkadaşlarım 

Koyu bir gölge değidir düşlediğimiz Selahattin Bıyıkoğlu/F.Almanya 


Barış 


Barış bizim hayalimiz düşümüz Doksanlara kalmayacak öcünüz 
Düşe kalka yürüyecek göçümüz 

Yat yoldaşım yat bu boşuna değil 
Barışı savunmak suç ise eğer 


Zindanda kalmaya elbette değer 


Başına cuntanın yumruğu iner 
Ye yoldaşım ye bu boşuna değil 


A.K./Avustralya 


MERAK VE HEYECANLA, BİR 
SOLUKTA OKUNACAK KİTAPLAR 
KÜÇÜK HERKESE 
NERİYORUZ 


Yücel Feyzioğlu, bin yıllık kültürümüzü günümüze bağlıyor. 


Okuyucularımız'dan, bu kitapları bulundukları yerlerdeki şehir kitaplıklarına, öğretmen ve okullara önermelerini dileriz. 
Çocuklarımıza şimdiden okuma sevgisi kazandıralım. 


rek, zorunlu pA gün tuvalete gidişte dakika hesabı tutturuyordu. Manevi baskı, dayaktan daha berbattı. Bir gün ilerici bir asker bile bu baskıya dayanamayıp provokasyon yapan 85 faşisti dövmüştü. Aslında hıncı Şükrü Bağ'a idi, ama “üste karşı gelince askerliğim yanar” diyerek bu şekilde patlamıştı. Ve bizleri kollamaya çalışmıştı, 


Yine çıkan bir kavgada Şükrü Bağ gelerak “Ulan komonistler, şurada bir kaçınızı öldürsem kimsenin ruhu duymaz” diyordu..“Burada komünist yok”... “Varsaöne çıksın” bekleye bekleye konuştuğu bu lafları söylerken kendisine sert bakanı dahi hırpalıyordu. Bu olayların geçtiği tarih Haziran 1979'dur. 


Böylesi sadist bir insani anlatmak bile Insanı sıkıyor. Hele olayı yaşamak insanı ister istemez kinlendiriyor. Kin duygusu aşağılık bir şey olmasına rağmen, o koşullarda insan kendisini unutabiliyor, böyle bir kişiyi yok etmeyi bile düşünebiliyor, Şükrü Bağ katilinin uygulamaları bizlerde bu duyguları yaratıyorsa, vann siz değerlendirin gerisini, 


Şükrü Bağ, katil olma vasıflarını üzerindetaşıyan, aldığı emrirahatlıkla uygulayan, kendi düşüncesinden olmayana her türlü baskı uygulamasını yapabilecek nitelikte sadist ruhlu bir assubaydır. 
Gördüğüm uygulamaları bile onun katil olabileceğine yeterli delildir. 


A. Ihsan/Frankfurt 


Grevler ve gazetemiz 


Gazetemiz Türkiye Postası grevlerin başladığı günden beri çok başarılı bir görev yapmaktadır. Ben Stuttgart'ta Nordbaden'de çalışıyorum. Bizim işyerinde de grevler başlayınca çok değişik politik inançlara sahip işçi arkadaşlar gazetemiz Türkiye Postası'na sahip çıktılar. KOMKAR'ı arkadaşlarımız Aydın Engin'in “Tohumların tohumu” başlıklı yazısını 20 adet fotokopi yapıp dağittılar. Göğsümüz kabardı. Değişik politik görüşlere sahip insanlarımızın gazetemizi böyle değerlendirinesi çok iyi oluyor. Insanın içi seviniyor. 


A. Alacan/Stuttgart 


yürüyüşteki coşkunun yerini eşimle tartışma alıyordu. Çıkış yolu vardı, banş konusunda onu duyarlı hale getirmek gerekiyordu 

Onun için yaşam fabrikada çalışıp eve gelmek, yemek pişirip biraz da para biriktirmekten ibaretti. O “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” diyordu. Özünde yılan öyle bir dokunuyordu ki. Fabrikadan eve geldiğinde, fiziksel ve ruhsal yorgunluktan ötürü ağzından bin “ahhh” çıkıyordu. 

Aradan bir yıl geçti...Şimdi eşim, çocuk bekliyor. Ve o şimdi, ağır yüklü haliyle grev boylannda..15 Haziran 
1984 Cuma sabahı saat 5'te ağır yüklü olmasına rağmen, grevdeki işçiler için bir gün önce alınan sandviçlerin içine köfteleri yerleştiriyor ve eşim artık “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” demiyordu. 

Adının açıklanmasını istemeyen bir okur/ Reinheim 


DİRENİŞ'in 
9. Sayısı çıktı 


BU SAYIDA: 


Ahmet Cengiz, Ataol Behramoğlu, 
Atilla Kanbir, Aydın Karahasan, Bedrettin Cömert, Can Yoksul, Demir Efe, Aziz Nesin, Ali Dizlik, Hüseyin Bengi, Sergio Ramirez, Şafak Altun, Emre Ege, Erdoğan Diker, Ernesto Cardenal, Ernho 
Schröer, Gökhan Çizer, Dorothee 
Peyko, Fethi Savaşçı, Özgür Savaşçı, Yücel ioğlu, Hasan Hüseyin, Hakan Ünal, Murat Akten, 
Orhan Kemal, Orhan Taylan, Ismail Çoban, Kadir Yurtsever, Uku 
Schneider, Necdet Adalı, Kemal 
Aydın, Ali Özenç, Ali Yüce, Orhan Bahçıvan, Asım Bezirci, Küçük, 
Selçuk Demirel... 


44 Sayfa, 3 DM, Ulaşamadığımız 
bölgelerdeki okurlarımız ederikarşılığı ALMAN posta pulu gönderdikleri takdirde dergimiz en geç bir hafta içinde ellerine geçecektir. 


YAZIŞMA ADRESİ: DİRENİŞ, 
Postlagerkarte Nr.070388 C 
6300 Giessen 1 


remde satranca ilgi duyan ve bu oyunu öğrenen işçi, memur, öğrenci arkadaşlara rastladım. Bu köşenin devam etmeyişi onlar için mutlaka bir kayıp olmuştur. Dünyanın en ileri beyin sporu sayilan bu oyunun zeka gelişimindeki rolü çok büyüktür. Bu nedenden dolayı sosyalist ülkelerde oldukça yaygındır. Dünya şampiyonları bu ülkelerden çıkmaktadır. Türkiye Postası'ndaki satranç köşesi bir zamanlar bir okur tarafından eleştirilmişti. Bazen yeterli bilgi sahibi olmadığımız bir konuyu böyle olumsuz olarak eleştirebiliyoruz. Umanm bu eleştiriyi yapmış olan arkadaş bunun Üzerinde bir kez daha düşünecektir. 


Buna ek olarak asıl üzerinde durmak istediğim konu sanat sayfasıdır. Böyle bir sayfanın olması sevindirici, ama daha da sevindirici olanı bu sayfanın doyurucu olmasıdır. Aslına bakılırsa tek bir sayfayla bunu başarmak da pek olanaklı değil. Durum böyleyken arada bir bu sayfaya bir de sanatla ilgisi olmayan konuların girmesi dikkat çekiyor. Bu sorunu çözebilmek için yurtdışında yaşayan sanalçılanmızın katılımlarını örgütlememiz gerekiyor. 


Aydın Erseven/Köln 
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Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


Askerlik çağındaki gençler hükümetin yeni kararına rağmen mücadeleyi sürdürmeye kararlı 


“15 bin Mark gene çok, gene çok!” 


© Türkiye Postası'na görüşlerini açıklayan gençler, “Bedeli 15 bin Mark'a indirterek ilk raundu kazandık, ama maç daha bitmedi, 
5 bin Mark'a indirteceğiz” dediler 


© Özal, Federal Almanya'da FEBAG'ın ve öteki ülkelerdeki bedelli askerlik girişimlerinin yürüttükleri kampanyalar karşısında geriliyerek askerlik bedelini 15 bin Mark'a indirme karan aldı. Hükümet'in bu kararı, Meclis'te görüşüldükten ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek 


Banberlin'li gençler: “Bedelin 15 bin Mark'a inmesi hiçbir derdimizi çözemez. 
Hükümet mücadelemizi durdurmaya çalışıyor.” 


SOLDAN SAGA 


1 1917 yılında 
gerçekleşen ve? 
insanlığın kade- 3 o] 
rini değiştiren ọlay, 2. Boşta dönen kasnak ya da tekerlek - Kül 


Özal hükümeti, Federal Almanya'da FEBAG'ın ve öteki ülkelerdeki bedelli askerlik girişimlerinin yürüttükleri kampanya karşısında gerileyerek askerlik bedelini 15 bin Marka indirme kararı aldı. 
Yurt dışındaki gençlerimizin a$kerlik bedelini $ bin Marka düşürmek amacıyla giriştikleri mücadeleyi kırmayı hedefleyen hükümetin bu kararı, ancak mecliste görüşüldükten ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. 

Hükümetin bu kararı üzeride Batıberlin'de konuştuğumuz gençler, “Bedelin 
15 bin Marka düşürülmesi bizi durdurmak 
amacım taşıyor. Bu bir sus, payıdır ve bizim yürüttüğümüz mücadelenin sonucudur. İlk raundu biz kazandık, ama maç daha bitmedi, bedeli $ bin Marka indirteceğiz” dediler, 

Batıberlin'de düzenlenen “Bedel Turnuvası”nın kupalarının dağıtılması için yapılan gecede konuştuğumuz gençler, bedelin 15 bin Marka indirilmesi ve askerlik yaşının Üst sınırının 29'dan 32'ye çıkartılması konusunda Türkiye Postası- na şunları söylediler: 


Ahmet ANDIÇ; 20 yaşındayım ve işsizim. Eğitim de görmüyorum. Hükümetin bedel miktarını 15 bine düşürme planının hiçbir kolaylık getirmediği kanısındayım. 
Askere gitme süresinin 32 yaşın sonuna kadar uzatılması da önemli değil, Çoluk-çocuk sahibi insan 32 yaşında askere nasıl gitsin? Benim için 15 bin Mark gene çok, gene çok. 

Hüseyin ERTAŞ: 18 yaşındayım. Türk hükümeti bize oyun oynuyor. Önce bizi 
20 bin Mark bedel ödemeye mecbur ediyor, Sonra da, “LS bin Marka indirdik, size iyilik yaptık” diyor, Bizi ne yerine koydukları belli, Genç arkadaşlar ayda en fazlâ 500, bilemedin 600 Mark aliyorlar. Bu parayla 15 bin Mark ödenmez 
Iş sahibi olan gençlere gelince, bunlar çoğunlukla evli, ya da evlenmek Üzere, Çoluk çocuğuna mı bakacak, bu parayı mı ödeyecek? Ana babalarımız ise zaten yaşlanmışlar, hastalanmışlar, bir sürü borçları var, biran önce Türkiye'ye dönmek istiyorlar; Bu yaşımdan sonra aile- 


leketimizden nefret etmeyelim. Bedelin 
15 bine inmesi hiçbir derdimizi çözmüyor. 

Savaş BENLI: 20 yaşındayım. Iki tane de erkek kardeşim var. Biri askerliğini yaptı, sıra ötekisinde, sonra da ben yapacağım. Bizim Almanya'ya geliş sebebimiz belli: Maddi sorun. Bir an önce dönüp birşeyler yapmak İstiyoruz, ama bu bedelle hükümet bunu da engelliyor. Bir evden üç kişi 15'er bin Marktan 45 bin Mark öderse, bu nasıl olacak? Bu parayla Türkiye'de çok şeyler yapılır. Bu bedel yüzünden bizi Almanya'ya daha da bağlıyorlar. Bedeli ödemesek, hiçbir hazırlığımız olmadan Türkiye'ye kesin dönüş yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'de zaten yaşayabilecek durumumuz yok. Buraya da dönemeyince hepten ortada kalacağız. O zaman Türkiye'ye bir işsiz daha... Onun için bu 15 bin Mark bir çözüm değil, 

Mehmet GEMICİ: 19 yaşındayım, erkek kardeşlerim var ama onlar Türkiye'» de ve askerliklerini de yaptılar. Hükümet bizim önümüze 20 bin Marklık bir baraj dikmişti. Şimdi bizden gelen baskılar sonucunda bu barajı 15 bine indirmeyi düşünüyor. Ama bu da ödenemez. Hükümet bizi kapana sıkıştırıyor: Ya burada Alman vatandaşlığına geçeceğiz ya da Türkiye'ye kesin dönüş yapacağız. Bedelin Sbin Marka inmesi gerekir. Annem ve babam iki yıl sonra dönecekler. Ben burada kalacağım. Ama acaba bu işsizlik ortamında bir iş bulabilecek miyim? İşsiz de kalabilirim, Ama bedel $ bine inse, çok zor da olsa, işsiz bir insan bunu ödeyebilir 

Ahmet YÜKSEL: Ben 19 yaşındayım. 
Bir de erkek kardeşim var, 22 yaşında. Ikimiz de askerlik çağındayız. Bedelin 15 bin Marka inmesi bize birşey getirmiyor. Babam şu anda işsiz. Annem de çok az kazanıyor, Ben çalışmıyorum. Ağabeyimin işi ise sağlam değil, her an İşten çıkartılabilir. Bu durumda değil 15 bin Mark, 
10 bin Mark olsa bile çok zor. Gene bankalardan kredi çekmek ve sonra bunu ödeyebilmek için yıllarca çalışmak zorundavız, Annem ve babam da Türkiye'ye dönecekler. Biz kalacağız burada. Ağabeyim zaten evli, çocuğu da var. Bakarsın yarın 

ci k s yapı © 
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Duisburg'da çuvallı açık hava şenliği 


Federal Almanya'nın Duisburg kentindeki Bedelli Askerlik Girişimi 16 Haziran günü, FEBAG'ın amblemi olan “çuvallı genç”i simgeleyen bir “çuval eylemi” düzenledi. Açık hava şenliğine 500'ün Üzerinde genç ve aileleri katıldı. 
Çevre kentlerden Moers, Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Herne |, 


* Herne VI ve Recklinghausen Bedel- 


li Askerlik Girişimleri'nin de desteklediği eylem sırasında, gençler sırtlarında üzerinde “20 bin Mark” yazılı çuvallar taşıdılar. Üzerinde “bedel” yazan büyük bir kütüğün gençler tarafından, yarışma biçiminde, dilim dilim kesilmesi büyük ilgi topladı. Gençler mikrofondan, “Bedeli böyle dilim dilim keseceğiz, ilk dilimi kestik, bedeli 15 bine dişürdük, sıra öteki dilimlere geldi” dediler. Cesi Cemal'in de bedel türküleriyle katıldığı şenlik, izin öncesinde Türkiye'ye gidecek aileleri bilgilendirmeyi ve bedel sorununu Türkiye'ye taşımalarını sağlamayı amaçlıyordu. 


Dortmund'da 


hanbeyi ağzı Ma E maa E 
Genellikle gez- 7 Gi ginci dervişler için kullanılır, 3. 
Tadı pek güzel -ə 
Vilayet - Birinci çoğul şahıs, 4.” 
Kolayca ulaşılasıı m bilecek, tırmanmadan vanlabilecek yer » Isim -* 

Deri ayakkabının taban ve topuktan geri kalan kesimi, 5. Arnavutluk'un başkenti - Büyük balıkçı ya da yük kayığı - (Tersi) Kuzu sesi, 6- İlkel bir silah « Denizli'nin bir ilçesi, 7. (Tersi) Özellikle Ege zeybekleri arasında pek tutulan bir tüfek markası - Tek hücreli bir canlı, 8. Lifleri dokumacılıkta, tohumları ilaç sanayiinde kullanılan bir bitki - Efsaneye göre göç eden Türk boylarına yol gösteren dişi kurt - Başkaldıran, boyun eğmeyen, 9. Dökme demirden yapılan bir alaşım - Ünlü bir patlıcan yemeği, 10. (Tersi) Tavandan sallandırılan bir aydınlatma gereci - Bir Uzak Doğu sporu, 11. Istanbul'da çoğunlukla çingenelerin oturduğu, şarkıcı ve dansözleriyle ünlü bir semi - Bir Ermeni erkek adı, 12. Dünyanın uydusu - Birden çok yavru doğuran canlının her bir doğumu için söylenir « Ortaoyununda itilip, kakılıp yerlere düşürülüp güldürme unsuru olarak kullanılan tip ya da boyundan büyük sözler eden ya da hareketler yapan küçük çocuklar için kullanılan bir niteleme, 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 1, Macaristan'da turizm merkezi olan ünlü bir göl - Kalın ağır, enli Kiliç, 2. Avcıların pek meraklı olduğu bir kuş - Bağlaç olarak ayrı, zamir olarak bitişik yazılan bir ek sözcük, 3. Edebi dalda etkinlik gösteren sanatçıların tümü için kullanılan bir niteleme (eski dilde) müellif - Cimri, pinti, elisiki, 4, Canlıların oluşumunda kilit işlevler taşıyan bir âsit -(Tersi) Donmuş su, $. Büyük, çok büyük tencere - Meksikalıların ünlü ve çok sert içkisi, 6. Adriyatik Denizi kıyısında, dünyaya kapılarını sıkıca örtmüş, bir tür köylü sosyalizmi uygulayan küçük bir ülkenin, çoğunluğu müslüman olan halkı, 7. Roma İmparatorluğu'na karşı uzun yıllar başarıyla karşı koymuş, ünlü komutanları Anibal yönetiminde bir ara Alp dağlarını bile aşıp Roma üstüne yürümüş bir Kuzey Afrika ülkesi - Anadolu'da artık “geleneksel” diye nitelenmeye başlanmış anasonlu, sert bir içki, 8. Uluslararası trafik işaretlemesinde İran'ın kısa yazılışı - Akdeniz ikliminin temel niteliği - Öğütülmüş buğday, arpa vb. taneleri, 9. (Tersi) Federal Almanya'da metal işçilerinin sendikasının kısa yazılışi - 12 Eylül cuntasının kapattığı burjuva partilerinden birinin kısa yazlışı (Tersi) Eski Anadolu Türkçesinde sahip, mülk sahibi, 10. El parmaklarında sıkça rastlanan irinli ve çok acı veren bir çıban - Bir çağrı ünlemi - (Tersi) Kuzu sesi, 11. Kaldıraçın dayandığı ve esas ağırlığı taşıyan destek, 12. Bir ilimize adını veren bir göl » Biri bir zamanlar ABD Savunma Bakanlığı, öteki uzun yıllar Dünya Bankası başkanlığını yapmış Irlanda asıllı, Amerikalı iki kardeşin soyadları (Soyadlarının önünde birde Me kısaltması var), 13, (Tersi) Bromun kimyadaki simgesi - Arap halklarının ataları olan, varlıkları Incil'e Tevrat'a ve hatta daha eskilere uzanan bir kavim - İran'la savâşan, Ortadoğu'daki Arap gericiliğince ve ABD emperyalizmince desteklenen, Türkiye'nin de komşusu bir Arap ülkesi, 14, (Tersi) Bir faşist cinayet sonucu yaşamını yitiren ünlü bir liberal gazeteci ve başyazarın adı - Kuranda bir sure ya da bir iskambil oyunu, 15. Bir büyük memurun emri altında bulunma, “astlık” ilişkisi içinde eşlik etme - Hint müziğinin en önemli çalgısı, 16. Eski dilde cevap veremez hale getirme, susturma » Sanayi toplumunun ve yirminci yüzyılın sanatı olarak anılan, kimilerince 7. sanat diye de nitelenen bir sanat dalı, 


GEÇEN SAYIDAKI BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 

SOLDAN SAGA: 1. Benito Mussolini, 2. Nimani - Aidat - Cr, 3. Lazer - Larnaka - Na, 
4. Amin - Torpil - Akif, 5. Lapalapa - Kıstak, 6, In - Im - Si - Keklik, 7. Km - Yatla - Kat, 8, Ama - Kara - Basra, 9. Binboğa - Kabe - Kşa, 10. Eza - Nİ - Pir - Köçek, 
11. Şakayık - Şal - Gına, 12. Inela - Asitane - In. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Bilali Habeşi, 2. Elaman - Mizan, 3. Nizip - Kanake, 
4. Imena - Al, 5, Tar - Li - Konya, 6. On - Tamyağlı, 7, Milop - Ara - Ka, 8. Arasta, 
9. Sarp - Il - Kişi, 10. Sinik - Abarat, 12. Lak - Seksek, 13. Itaatkar - Öze, 14. 
Kaltakçı, 15. Teniki - Şeni, 16. Raf - Kanakan. 


bu pafayı biriktiririm ama, çoluk-çocuk sahibi, başında bir sürü derdi olan 32 yaşındaki bir insan bir de askerliğin kahrini çekemez. Buradaki yabancı düşmanlığı bizi Almanya'dan zaten nefret ettirdi. Bir de bu bedel yüzünden mem- 


zaten ocuğu d: 
ben de evlenirim. O pacağız? 
Zor, çok zor... 

Turgay ÖZDEMİRALP: 18 yaşındayım. Her hafta lotto oynuyorum. Belki 29-30 yaşına kadar birşey çıkar da bu bedel belasından kurtulurum. İşimiz piyangoya kaldı. 


Banberlin'de düzenlenen bedel ve barış tumuvasında birinciliği Friedenau, ikinciliği Anadoluspor ve üçüncülüğü Şafakspor kazandı 


Batıberlin'de bedel ve barış turnuvası 


Batıberlin'de Türk Merkezi, Kreuzberg ve Naunynsir. Gençlik Evi Bedelli Askerlik Komiteleri'nin 17 Haziran Pazar günü birlikte düzenledikleri “Bedel turnuvasina katılmak için 50'yi aşkın amatör takım başvurdu; ama zamanın ve olanakların sınırlılığı yüzünden turnuvada ancak 24'ü yer alabildi. “15 bin Mark gene çok, gene çok” belgisinin ağızdan ağıza dolaştığı ve 500 kişinin izlediği futbol turnuvasında birinciliği Friedenau, ikinciliği Anadoluspor, üçüncülüğü Şafakspor, dördüncülüğü Multinational takımları alırken, İzmirspor “en centilmen takım” kupasını, Çerkesspor'dan Hasan Çötek da “en lyi kaleci” kupasını kazandılar. 26 Haziran günü Türk Merkezi salonunda yapılan eğlence gecesinde, küpa kazanan takımlara kupalarını Türk Merkezi Başkanı Süleyman Üstün, SJV-Karl Liebknecht örgütünden bir yönetici, Izmirspor antrenörü Bülent Gündoğdu, SEW Kreuzberg örgütünden Klaus Netzer, International takımının yöneticisi Jimmy ve Bedelli Askerlik Komitesi sorumlusu verdiler, 

24 Haziran günü gene 24 takımın katıldığı ve “Banşa düşman olanlar spora da 
düşmandır” belgisiyle düzenlenen Barış Turnuvası'nı ise 600'ü aşkın seyirci izledi. 
Birinciliği Izmirspor'un, ikinciliği Barış Gençlik'in, üçüncülüğü Şimşekspor'un ve dördüncülüğü de Fokus'un kazandığı turnuvada Otur ve Yaşa takımı “en centilmen takım” seçilirken, turnuva sırasında da, askerlik bedelinin $ bin Marka indirilmesi için 
1000 dolayında imza toplandı 


sok şenliği 

Özal hükümetinin bedeli 15 bin Marka indirmeyi vasağladığı haberi duyulur duyulmaz, gençler bu “15 bin Mark”a karşı da derhal eyleme geçtiler, Dortmund'lu askerlik çağındaki gençlerin 16 
Haziran günü Hoesch Park'da düzenledikleri “I5 bin çok, iş gilvencesi yok” belgisi altındaki sokak şenliğine 150 genç katıldı ve bedelin 5 bin Marka indirilmesi istendi. 7 Temmuz günü Lüdenscheid’: gençler de Sehillerbad-Jugendzentrüum'- da saat 16'da, ayni istemle bir “Bedel” gecesi düzenleyecekler. 


BEDEL, BEL BÜKÜYOR 


“Bedel” Gazetesinden 


Darmstadt'ta dostluk maçı 


Federal Almanya'nın Darmstadt kentinde “20 bin Mark çok, iş güvencesi yok” istemiyle bir araya gelen Michaelisstr, ve Reinhelm gençleri, bir dostluk maçı düzenlediler. Aynı günün akşamı gençler 50'ye yakın konuğu ağırlayarak geç saatlere dek askerlik bedeli üstüne konuştular. 


Türkiye Postası, 29 Haziran 1984 


Yurt dışında yaşamlarını ve savaşımlarını sürdüren DISK'li sendika yöneticilerinin birlikte ve merkezi olarak düzenledikleri 15-16 Haziran şanlı işçi direnişinin 14. yıldönümü toplantılarından ilki 16 Haziran cumartesi günü Federal Almanya'- rın Bremen kentinde, ikincisi ise 24 Haziran pazar günü Belçika'nın Brüksel kentinde yapıldı. 


FIDEF üyesi Bremen ve Çevresi Türk Işçileri Derneği'nin korosunun “16 Haziran 100 bin işçi yürüdü” marşı ile başlayan, Ozan Heval ve çocuk korosunun konuklarla birlikte söylediği “DISK'in Sesi Bu” şiiri ile süren Bremen'deki gece 
650 kişinin katılımı ile coşkulu bir biçimde kutlandı. Birlik You, 
DIBAF, FIDEF, GERÇEK-ADK, KKDK ve KOMKAR'ın ortak bir destek mesajı gönderdikleri toplantıda, Türkiye demokrasi güçlerinin birliği ve ortak çalışmalarının güncelliği gece boyunca sık sık yükseltilen “faşizme karşı omuz omuza” ve “yaşasın eylem birliğimiz” belgilerinde dile getirildi. 


Gecede, yurt dışında DISK" sendikacılar adına DISK Genel Yürütme Kurulu üyesi Kemal Daysal bir konuşma yaptı. Konuşmasına 15-16 Haziran'ın zengin mirasına değinmekle başlayan Kemal Daysal, Türkiye'de faşizm koşullarında sendikal hareketin başta gelen görevleri üzerinde durdu. “Sendikal hak ve özgürlükleri elde etmek için mücadele etmek, emekçi halkımızı hergün biraz daha açlığa iten halk düşmanı politikaya 


dur demek gerekir” diyen Daysal ayrıca Aydınlar Dilekçesi'nin desteklenmesi gerektiğini de belirterek, “faşizm alaşağı edilme- den hiçbir kalıcı hak elde edilemez” dedi. 

Brüksel'de yapılan “15-16 Haziran olaylarını anma ve Türkiye'deki Sendikal Haklar Için DISK'le Dayanışma” toplantsina Belçika'nın tüm bölgelerinden ve Hollanda'dan 500'ün üzerinde Türkiyeli-katıldı. Yabancı sendikaların, Bank-Sen'den Yücel Çubukçu ve M. Ali Akyiğit ve gazeteci Doğan Özgüden'in izlediği toplantıda konuşan DİSK temsilcisi Yücel Top, 15-16 Haziran olaylarının Türkiye işçi sınıfı tarihinde bir dönüm noktası oluşturduğunu belirterek, tüm Türkiyelilerin Türkiye işçi sınıfının ne denli büyük bir sosyal güç olduğunu o gün somut olarak gördüklerini söyledi. Konuşmasında Türkiye'de 
6 Kasım'dan sonra oynanan “demokrasiye geçiş” aldatmacası- 
na da değinen Yücel Top, “Türkiye'de demokrasiye geçildiğini savunanlara daha dün açlık grevinde ölen dört gencin cesetleri birşeyler anlatacaktır” dedi. Yücel Top'dan sonra söz alan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Bjöm Petterson, Belçika Genel-İş Federasyonu adına A. Faust ve Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu adına söz alan Jacgues Debatty de konuşmalarında Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve sendikal mücadelede DISK'le dayanışma içinde olduklarını belirttiler. Toplantının kültür bölümünde ise Heval, Tülay German, Fuat Saka gibi sanatçılarla, Türkiyeli folklorcular yeraldı. 


DİSK'li yöneticiler idamla argılanırken, MİSK açılıyor 
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MISK ile birlikte MGK'nin aynı sayılı bildirisiyle kapatılan, yarım milyondan fazla üye sayısı ve kendisine bağlı 29 sendikasıyla Türkiye'nin ikinci büyük sendika federasyonu DISK üzerindeki yasak ise sürüyor. 30 ayı aşkın süredir DISK yöneticileri 817 sayfalık, siyasi polemik belgesi olan bir iddianame ile yargılanıyorlar. Şimdiye dek DISK'e bağlı 29 sendika ve DISK'in yürütme, yönetim, denetim, onur kurulları görevlileri ve bölge temsilcileri hakkında dava açıldı. DISK davasına bağlı olarak toplam 3332 kişi hakkında soruşturma yapıldı, 1167'sinin kovuşturulmasına gerek olmadığına karar verildi, 
1418 kişi hakkında açılan dava sürüyor. DISK yöneticilerinden 78'i halen 
idam cezası ile yargılanırken, diğer sanıkların çoğu için istenen cezalar 10 ile 
20 yıl arasında değişiyor. Şu anda halen başka davalara bağlı olarak tutuklu 
olanlar dışında, DISK davasından 25 kişinin tutuklulukları devam ediyor. 


Batı Avrupa'da 15-16 Haziran büyük işfi direnişinin 14. yıldönümü yurtdışındaki sendikacılar tarafından iki merkezi toplantı ile birarada anılırken, yerel anma toplantilarında da DISK'li sendikacılann aralanndaki birliğin ve demokrasi güçlerinin ortak çalışmalarının önemi üzerinde duruldu. Merkezi iki toplantıdan Bremen'dekine (yukarda fotoğrafi görülen) katılım 600'ün üzerinde oldu. Bu toplantıda bir konuşma yapan DISK Genel Yürütme Kurulu üyesi Kemal Daysal (sağda ikinci foroğraf) Türkiye'de faşizm koşullarında sendikâl hareketin başta gelen görevleri üzerinde durdu. Brüksel'de 500'ün üzerinde kişinin Elediği merkezi toplantıda konuşan DISK temsilcisi Yücel Top da (sağdan birinci fotoğraf) 15-16 Haziran direnişinin önemini Türkiye'nin bugünkü koşullarını ve güncel görevleri belirtti. 


15-16 Haziran anıldı. 


Ingiltere 


Ingiltere'de. 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 14, yıldönümü yüzlerce grevci maden işçisine verilen şölenle kutlandı. 
16 Haziran günü Türkiyeli emekçilerin 
topluca gittikleri Kent kentindeki şölen, Ulusal Madenciler Sendikası (NUM) bölge sekreterinin “Hoşgeldiniz” konuşmasıyla başladı. Halkevi Başkanı Ahmet Turan'ın “Yaşasın Işçi sınıfının uluslararası dayanışması” belgisiyle bitirdiği ve “Türkiye'de Sendikal Haklar ve Dayanışma Komitesi” genel sekreteri Cahit Baylav'- ın, “Direnişiniz bizim demokrasi savaşımımıza da yandaştır, kavgamız ortaktır” diye süren konuşmaları ayakta alkışlandı. 
Londra Halkevi'nin iki silindir döner kebabı hazırladığı, eşleri ve çocuklarıyla 
500 kadar maden işçisinin Türkiyeli emekçilerle kaynaştığı şölene Halkevi müzik grubu ve madenciler orkestrasının ilerici 


şarkıları coşku kattı. 
Duisburg 


16 Haziran Cumartesi günü Dulsburg'- 
da dernek üyeleri, konuklar ve gençlerin katılımıyla 15-16 Haziran Işçi Direnişi Duisburg Işçi Derneği lokalinde kutlandı. 

FIDEF'in mesajının ardından yaptığı konuşmada demek başkanı Hasan Hüse- 


5-16 Haziran anıldı... 


yin, 15-16 Haziran direnişinin nasıl örgütlendiğini, nasıl geliştiğini semt semt, bölge bölge değerlendirerek sergiledi. DISK'in ve üyelerinin özverili savaşımlarındaki kararlılığı örneklerle anlatan dernek başkanı 15-16 Haziran direnişinin sonuçları üzerinde önemle durdu. Dernek başkanının değerlendirmeleri, toplantıya aktif bir ço-Zunlukla katılan FEBAG üyesi gençler tarafından ilgi ile izlendi. Toplantıda Türkiye işçi sınıfı tarihi konulu özenle hazırlanmış bir slayd gösterisi de yer aldı. 


Cenevre 


Cenevre'de 9 Haziran'da yapılan 15- 
16 Haziran'ı anma töreni “Atılımla Dayanışma” ve “Birlik Yolu” tarafından ortaklaşu hazırlandı. Bugüne kadar Cenevre'- deki Türkiyelilerin düzenlediği en büyük gece olan toplantıya yaklaşık 600 kişi kauldi, 

“Birlik Yolu”ndan bir temsilcinin yapuği açış konuşmasının ardından okunan TKP MK'nin toplantıyı selamlama mesajı alkışlarla karşılandı. DISK adına bir konuşma yapan Bank-Sen Genel Sekreteri Yücel Çubukçu günümüz koşulların» da işçi sınıfının güncel görevleri, barış hareketinin ve Türkiye demokrasi güçleri arasında eylem birliğinin geliştirilmesinin önemi üzerinde durdu. 


10 iddianamesinde MISA 


sekreter Örhean Halanar 
K imash elmas, kapa 
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12 Eylül sonrasında 1980 yılında Milli Güvenlik Konseyi'nin 7 numaralı 
bildirisiyle faaliyeti durdurulan ve o günden bu yana kayyumla idare edilen MHP'nin yan örgütü MISK (Milliyetçi Işçi Sendikaları Konfederasyonu) geçtiğimiz ay içinde açıldı. 14 kadar sendikayı çatisı altında toplayan MISK'in adı MHP hakkında açılan davanın iddianamesinde 1973 yılı sonrası planlı bir örgütlenme yürüten ülkücü kuruluşlar arasında sayılmakla birlikte MISK'in sadece bir sendikası ve Türk Genel-Sen Eğitim Sekreteri M.Türkönen hakkında dava açılmıştı. MISK'in, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından meşruiyetinin tanınması MHP'li faşistlerin ANAP'a dayanarak devlet kadroları içinde ilerlemesinin yeni bir adımı oldu, Faaliyet izni verilmesinden sonra verdiği demeçlerde MISK Genel Başkan Vekili Mete Beşen yeni sendikalar yasasıyla uyum içinde olduklarını, grevin işçilerin en son kullanacağı koz 


olması gerektiğini söyledi ve “bıraktığımız yerden devam edeceğiz” dedi. 
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BARIŞ N oht oE 


Karpuz kabuğu 


Zaman zaman yıllardır alışageldiğimiz sözler-deyimlerbenzetmeler oldukça tuhaf kaçıyor. Özellikle men bulunduğumuz batı Avrupa ülkelerinde böyle. eğin Anadolu toprağında gerek coğrafi özellikler gerekse yaşam biçimlerine bağlı olarak yılların içinden ortaya çıkmış bir söz Federal Almanya'da, Fransa'da, Isveç'te anlamii gelmiyor. 


Örneğin “karpuz kabuğu düşmeden denize girilmez” sözü. Bulunduğumuz ülkelerde uyguladığımızda işler çatallaşıveriyor birden. Öyle ağız tadıyla girilecek bir denizin olmâması bir yana, karpuz hemen hemen her mevsim var. 
Gelişmiş batı, pazarlarında güney ülkelerinden ithal ettiöl zaman zaman jelatin kağıtlarına sarılı dilim dilim satılan karpuzu eksik etmiyor. 


Batı Avrupa ülkelerinin gelişmişlik düzeyleri gözönüne alındığında ve özellikle de yetiştirecek mevsimleri olmadığı düşünüldüğünde pek tuhaf da karşılamamak gerekiyor doğrusu meyve-sebze ithal etmelerini. Ispanya'dan karpuz da getirir, Yunanistan'dan portakal da. Karpuzla denize girme arasında Batı Avrupalı bir bağlantı kuramaz 


çünkü olayı hiç bir yönüyle yaşamamaktadır. 


Türkiye için durum çok değişik. Her mevsim yetişen meyvat ve onları yetiştirecek güneşi ve havası var. Özellikle ilkbahar sonu yaz başı karpuzun yanısıra çeşit çeşit meyve halleri, pazar yerlerini, manav tezgahlarını doldurur ülkemizde. Karpuz hem buralardaki gibi dilim dilim de satılmaz, seçer alırsın. 


Oysa geçenlerde gazetelerde Türkiye'ye Ispanyol karpuzunun da ithal edildiğini ve kilosunun 500 liraya satildığını yazıyordu. Yerlisi çıkmadan piyasaya verilmiş. Bir de güneş ülkesinde, onlarca kiloluk karpuzların yetiştirildiği topraklarda “Ispanyol karpuzunun da istenildiğin- de bulunması” ekonomik bir başarı olarak ilan ediliyor. 


Oysa özellikle alınterini memlekete döviz olarak gönderen emekçinin bu başarı için çok soracağı soru var. Kilosuna 500 lira vererek kimlerin alıp yediği bir yana Ispanyol karpuzlarının nelerin karşılığında ithal edildiğinin yanıtını almak gerekiyor... Batı Avrupa tekellerine sunulan yıllar, yıpranan bedenler sonucu elde edilerek ülkeye gönderilen dövizlerin hangi hakla böylesi kullanıldığını Evren'e de, Özal'a da sormak gerekiyor... 


Karpuz kabuğuyla birlikte denizlere emekçilerin alınterleri de dökülmekte, 
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